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 We  spraken  een  vrouw  die  ons  vertelde  last  te  hebben  van  chronische 
 rugpijn.  Wij  vroegen  of  wij  voor  de  genezing  van  haar  rug  mochten 
 bidden  en  ze  vertelde  ons  dat  ze,  ondanks  dat  ze  in  God  gelooft,  niet 
 gelooft  dat  God  haar  kan  of  wil  genezen.  “Het  komt  nooit  meer  goed  met 
 mijn  rug”!,  zei  ze  vol  overtuiging.  Wij  wezen  haar  op  de  bijbel,  waarin 
 staat  dat  gelovigen  zieken  de  handen  op  zullen  leggen  en  dat  ze  dan 
 zullen  genezen.  Ze  gaf  aan  dat  dat  inderdaad  in  de  bijbel  stond.  Wij 
 vertelden  haar  dat  wij  geloofden  dat  God  haar  rug  zou  genezen,  ter 
 plekke,     als     wij     haar     de     handen     mochten     opleggen. 

 Ze  keek  ons  enigszins  verbaasd  en  ongelovig  aan,  maar  we  mochten 
 haar  de  handen  opleggen,  want,  inderdaad,  het  stond  in  de  bijbel.  En  ze 
 geloofde  de  bijbel.  Wij  vroegen  haar  hoeveel  pijn  zij  op  dat  moment  had 
 op  de  schaal  van  0-10.  “Een  5”,  zei  ze.  Wij  legden  haar  de  handen  op  en 
 spraken  het  volgende  gebed:  ”Vader  God,  dank  U  voor  ..,  dank  U  dat  U 
 van  haar  houdt  en  niet  wil  dat  zij  pijn  heeft  in  haar  rug.  Daarom  spreken 
 wij  tegen  de  rug:”rug,  wees  gezond,  pezen,  spieren,  zenuwen  en 
 gewrichten,     wees     genezen.     En     alle     pijn,     verdwijnt     nu,     in     Jezus     Naam”. 

 Hierna  vroegen  wij  haar  of  zij  een  stukje  wilde  gaan  lopen  en  ons  te 
 vertellen  hoeveel  pijn  ze  nog  had?  “Het  is  echt  minder!”,  zei  ze 
 stomverbaast.  Het  is  nu  ongeveer  een  3”.  Wij  dankten  God  voor  dit 
 herstel,  maar  gaan  voor  100%  genezing,  omdat  Jezus  met  zijn  leven  en 
 lijden  voor  100%  genezing  betaald  heeft.  Na  het  tweede  gebed  was  de 
 vrouw  genezen.  Ze  keek  ons  aan  met  een  blik  van  verbazing,  blijdschap 
 en  ongeloof.  “Ik  voel  verlichting  in  mijn  rug”.  “Wat  goed  dat  jullie  dit 
 doen”.     “Ik     ben     ontzettend     blij     met     jullie     gebed,     dank     jullie     wel”! 

 We  spraken  een  oudere  man,  die  aangaf  moslim  te  zijn.  Hij  liep  met  een 
 mitella  om  zijn  linkerarm  en  wij  vroegen  hem  wat  hij  mankeerde.  Hij 
 vertelde  ons  dat  hij  verschillende  keren  aan  zijn  arm  was  geopereerd  en 
 dat  er  metalen  platen  inzitten.  Hij  stroopte  zijn  mouw  op  om  het  ons  te 
 laten  zien.  En  inderdaad,  er  was  op  diverse  plaatsen  littekenweefsel  te 
 zien  van  zijn  operaties.  Hij  had  ook  behoorlijk  pijn  aan  zijn  arm,  vandaar 
 de     mitella,     voor     een     stuk     ontlasting. 



 Wij  vroegen  of  wij  voor  de  genezing  van  de  arm  mochten  bidden  en  dat 
 mocht.  Na  het  gebed  was  de  man  duidelijk  emotioneel  geraakt,  hij  had 
 tranen  in  zijn  ogen.  “Jullie  zijn  christelijk  hè”,  vroeg  hij.  “Katholiek  of 
 Orthodox”?.  Wij  legden  uit  dat  wij  volgelingen  van  Jezus  zijn  en  niet 
 zozeer  een  bepaalde  richting  aanhangen.  We  kregen  niet  goed  hoogte 
 van  hem  of  de  pijn  weg  was,  maar  duidelijk  was  wel  dat  het  gebed  hem 
 had  geraakt.  Tot  tranen  toe.  Soms  lijkt  het  dat  God  de  genezing  van  de 
 ziel     belangrijker     vindt     dan     de     genezing     van     het     lichaam. 

 Wij  spraken  een  jongeman,  die  vertelde  dat  hij  regelmatig  gesprekken 
 had  over  het  geloof  met  zijn  moeder.  Wij  deelden  ons  persoonlijke 
 getuigenis  en  moedigden  hem  aan  om  Jezus  in  zijn  hart  toe  te  laten. 
 Ook  gaven  wij  hem  het  Johannes  evangelie  met  het  traktaat  Hoe  kan  ik 
 God     leren     kennen? 

 We  spraken  een  man,  die  geloof  maar  grote  onzin  vond.  Volgens  hem 
 was  de  bijbel  een  verzinsel,  geschreven  door  mensen  die  behoefte 
 hadden  aan  houvast.  Om  de  dood  te  kunnen  accepteren.  Er  was 
 volgens  hem  geen  leven  na  de  dood.  Hij  was  zeer  wetenschappelijk 
 ingesteld,  vertelde  dat  hij  hield  van  natuurkunde  en  wiskunde.  Er 
 bestaan  volgens  hem  alleen  dingen  die  je  wetenschappelijk  kunt 
 verklaren.     Hij     vond     mensen     die     geloofden     maar     dwaas. 

 En  met  dat  laatste  konden  wij  met  hem  instemmen.  De  bijbel  leert  ons 
 dat  het  geloof  voor  mensen  die  niet  geloven,  een  dwaasheid  is.  Ze 
 kunnen  het  bevatten,  omdat  het  alleen  geestelijk  te  bevatten  is,  met 
 behulp  van  de  Heilige  Geest.  De  Heilige  Geest  laat  ons  zien  wie  God  is, 
 geeft     ons     een     duidelijk     beeld     van     wie     God     is. 

 Wij  gaan  daarom  nooit  argumenteren  met  iemand  die  niet  gelooft,  omdat 
 goede  argumenten  niet  doorslaggevend  zijn  om  iemand  te  overtuigen, 
 tot  geloof  te  brengen.  Daarvoor  is  iets  heel  anders  nodig,  namelijk  de 
 inwoning     van     de     Heilige     Geest. 



 Wij  vergelijken  dit  met  een  tv-kastje,  dat  je  nodig  hebt  om  televisie  te 
 kunnen  kijken.  Om  een  goed  en  helder  beeld  te  krijgen  van  een 
 programma.  Zonder  dit  kastje  krijg  je  geen  beeld  en  kun  je  een 
 programma  niet  volgen.  Het  scherm  blijft  blauw  of  toont  ruis.  Zo  is  het 
 ook  met  God,  je  hebt  de  Heilige  Geest  nodig  om  in  God  te  kunnen 
 geloven. 

 Hij  is  als  het  ware  het  tv-kastje  dat  een  goed  beeld  geeft  van  God.  En  je 
 ontvangt  de  Heilige  Geest  als  je  Jezus  aanneemt  als  Heer.  Als  je  de 
 boodschap     accepteert     dat     hij     voor     jouw     zonden     gestorven     is. 
 De  man  vond  het  allemaal  maar  onzin.  Wij  vroegen  hem  of  hij  ooit 
 onderzoek  had  gedaan  of  God  bestaat?  Of  hij  zich  er  ooit  in  had  verdiept 
 en  God  had  gezocht,  een  kans  had  gegeven  om  zich  aan  hem  te 
 openbaren?     Daarop     antwoordde     hij     ontkennend. 

 Wij  geloven  dat  het  tijdens  zo’n  gesprek  goed  is  om  mensen  onze 
 getuigenis  te  geven  en  het  Woord  te  spreken.  Te  vertellen  wat  de  bijbel 
 zegt,  omdat  het  Woord  in  zichzelf  kracht  heeft  om  te  overtuigen,  niet 
 onze  argumenten,  hoe  goed  die  ook  zijn.  Het  spreken  van  het  Woord 
 van  God  is  als  zaaien.  We  zaaien  het  Woord  in  het  leven  van  de 
 ontvanger,  en  bidden  God  dat  hij  het  zaad  bevloeit  en  dat  het  mag 
 opgroeien  tot  een  boom  van  geloof.  De  bijbel  zegt  immers  “geloof  komt 
 door     het     horen     van     het     Woord     van     God”. 

 We  wilden  de  man  iets  laten  zien  meemaken  van  God’s  kracht,  zonder 
 dat  hij  dit  wetenschappelijk  kon  verklaren.  We  vroegen  of  we  zijn 
 beenlengtes  mochten  controleren  en  die  bleken  verschillend  te  zijn.  We 
 wilden  hem  laten  zien  dat  God  bestaat  en  dat  hij  de  man  liefheeft,  door 
 voor     zijn     te     korte     been     te     bidden,     dat     God     het     zou     doen     uitgroeien. 

 Dat  mocht  van  de  man,  want  God  bestond  immers  niet  dus  dat  been  zou 
 ook  niet  uitgroeien.  We  spraken  tegen  het  been  om  uit  te  groeien  en  het 
 been  groeide  voor  zijn  ogen  uit.  Hij  begon  een  beetje  zenuwachtig  te 
 lachen  en  we  vroegen  hem  of  hij  wetenschappelijk  kon  verklaren  wat  hij 
 met  zijn  eigen  ogen  heeft  gezien?  We  moesten  beiden  lachen  en  we 
 namen     even     later     afscheid     van     elkaar     met     een     hug. 



 Hij  nam  het  Johannes  evangelie  aan  met  het  traktaat  Hoe  kan  ik  God 
 leren  kennen?  Ook  wezen  wij  hem  op  de  website,  met  onder  meer 
 mooie  getuigenissen  en  verslagen.  Ondanks  dat  onze  denkbeelden  ver 
 uit  elkaar  lagen,  konden  we  toch  op  goede  voet  afscheid  van  elkaar 
 nemen. 

 We  spraken  een  jongeman,  die  opvallend  open  stond  voor  het 
 evangelie.  Hij  wilde  Jezus  en  het  geloof  ook  accepteren,  maar  wist  niet 
 precies  hoe  en  het  was  er  nog  niet  van  gekomen.  Wij  vroegen  hem  of  hij 
 zijn  hart  ter  plekke  aan  Jezus  wilde  geven  en  dat  wilde  hij.  Wij  zijn  hem 
 toen  voorgegaan  in  het  bidden  van  een  gebed,  waarin  hij  Jezus 
 accepteerde  als  Redder,  die  gekomen  was  om  voor  zijn  zonden  te 
 sterven.  Hij  erkende  dat  hij  een  zondaar  was  en  vroeg  God  om 
 vergeving. 

 Dit  was  een  heel  bijzonder  moment.  Dit  was  iemand  die  al  op  het  punt 
 was  gekomen  om  zijn  leven  aan  Jezus  te  geven.  Wij  hoefden  hem  niets 
 meer  te  vertellen  en  hoefden  hem  alleen  maar  voor  te  gaan  in  het 
 gebed. 

 Wij  hebben  hem  uitgelegd  dat  hij  nu  was  wedergeboren  en  moedigde 
 hem  aan  om  zich  te  laten  dopen,  zoals  de  bijbel  voorschrijft.  En  dat  wij 
 hem  graag  zouden  willen  dopen,  bijvoorbeeld  in  de  zee,  zoals  wij  dat 
 onlangs  ook  met  anderen  hadden  gedaan,  mocht  hij  daar  prijs  op 
 stellen.     Hij     kan     ons     dan     via     de     website     contacteren. 

 Wij  wezen  hem  op  het  belang  om  een  kerk  te  gaan  bezoeken  om  verder 
 te  groeien  in  het  geloof.  Hij  vertelde  dat  zijn  opa  en  oma  regelmatig  naar 
 de  kerk  gingen  en  dat  hij  wel  met  hen  mee  kon  gaan.  Wij  gaven  hem  het 
 JE,  het  traktaat  en  wezen  hem  op  de  website,  voor  verdere  training, 
 contact     en     groeimogelijkheden     als     jong     gelovige. 

 We  kwamen  een  jonge  vrouw  tegen,  die  een  tijd  geleden  door  Street 
 healing  tot  geloof  was  gekomen.  Ze  kwam  ons  lachend  tegemoet  en  we 
 raakten  aan  de  praat.  Het  ging  goed  met  haar,  ze  was  blij  met  haar 
 geloof  en  bad  regelmatig.  Wel  had  ze  nog  steeds  veel  last  van  haar  knie, 
 ondanks     dat     wij     daar     eerder     voor     hadden     gebeden. 



 Ze  had  een  ongeluk  gehad  en  had  sindsdien  veel  last.  Eerder  hadden 
 wij  ook  voor  haar  knie  gebeden,  maar  er  was  in  de  tussentijd  geen 
 genezing  opgetreden.  Wij  vroegen  of  wij  opnieuw  mochten  bidden  en  dat 
 mocht.  We  hebben  twee  keer  genezing  over  haar  knie  uitgesproken, 
 waarna  er  niet  direct  merkbare  verbetering  optrad.  Omdat  zij  geloofde, 
 moedigden  we  haar  aan  om  de  komende  tijd  elke  dag  hardop  God  te 
 danken  dat  Hij  van  haar  houdt  en  voor  de  genezing  van  haar  knie.  Dat  is 
 een     houding     van     geloof     en     God     reageert     altijd     op     geloof. 

 We  spraken  drie  jonge  mannen,  vrienden  van  elkaar,  waarvan  er  één 
 moslim  was.  De  twee  anderen  geloofden  wel  dat  er  iets  tussen  hemel  en 
 aarde  is  ,maar  niet  wat.  We  wezen  de  moslim  jongen  op  de  website 
 www.isaruhallah.nl  met  daarop  getuigenissen  van  moslims  die  Jezus 
 hebben  leren  kennen  als  meer  dan  alleen  hun  geliefde  profeet.  En  tot 
 onze  verbazing  zei  hij  dat  hij  die  website  kende.  Wellicht  hebben  wij 
 deze  jongeman  eerder  gesproken,  het  zou  kunnen.  En  heeft  hij  toen  ons 
 kaartje  met  de  verwijzing  naar  deze  site  gekregen?  De  andere  jongens 
 hebben  wij  het  JE  gegeven  met  het  traktaat.  En  hen  uitgenodigd  om  het 
 te  lezen  en  op  onderzoek  uit  te  gaan  of  God  bestaat.  Wie  namelijk  God 
 zoekt  met  een  oprecht  hart,  zal  Hem  vinden.  God  wil  zich  namelijk  graag 
 laten     vinden. 

 We  spraken  een  oudere  vrouw,  die  vertelde  dat  ze  gelovig  was,  maar  er 
 niet  meer  zoveel  mee  deed.  Ze  had  een  beetje  afstand  genomen  van 
 God.  Door  de  pijn  en  ellende  die  zij  in  haar  eigen  leven  had 
 meegemaakt  en  vanwege  alle  ellende  in  de  wereld.  Onbewust  had  ze 
 God     daar     de     schuld     van     gegeven     en     had     afstand     van     hem     genomen. 

 Wij  bemoedigden  haar  met  de  woorden  dat  God  nooit  de  ellende  in  haar 
 leven  en  dat  in  de  wereld  heeft  gewild.  Dat  er  ook  een  duivel  is  en  dat  de 
 ellende  in  de  wereld  vaak  veroorzaakt  is  doordat  mensen  God  niet  willen 
 kennen.  Ze  begreep  wat  wij  bedoelden  en  erkende  dat  ze  God  de  schuld 
 had  gegeven  voor  iets  waar  hij  geen  schuld  aan  had.  Maar  ze  had 
 gewoon  verdriet  en  pijn.  Wij  vroegen  haar  om  weer  naar  God  toe  te 
 gaan.  Te  gaan  bidden.  Hem  weer  toe  te  laten.  Hij  is  degene  die  ons  kan 
 troosten  en  genezen,  ons  kan  steunen  en  helpen,  zoals  niemand  dat 
 kan. 
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 En  dat  Hij  er  ook  voor  haar  wil  zijn.  We  zagen  dat  onze  woorden  haar 
 raakten     en     hadden     bemoedigd.     We     gaven     haar     ook     onze     lectuur     mee. 

 We  spraken  vier  jongeren,  die  geen  gezondheidsklachten  of  pijnklachten 
 hadden.  Wij  raakten  met  hen  in  gesprek  en  vroegen  hen  of  zij  in  God 
 wilden  geloven  als  hij  zou  bestaan.  Alle  vier  zeiden  ze  daarop  “ja”.  En 
 dat  is  eigenlijk  alles  wat  God  nodig  heeft,  een  open  hart.  Om  hen  op  hun 
 zoektocht  te  helpen  gaven  wij  hen  onze  lectuur  mee.  We  werden  erbij 
 bepaald  dat  één  van  hen  een  tekort  been  had  en  dat  bleek  zo  te  zijn.  Als 
 demonstratie  van  God’s  liefde  en  kracht,  spraken  we  tegen  het  been  om 
 uit  te  groeien,  wat  het  deed.  We  kregen  een  woord  van  kennis  voor  één 
 jongen  uit  de  groep,  dat  hij  het  evangelie  zou  gaan  brengen,  zoals  wij 
 dat     ook     deden. 

 We  spoke  to  a  woman  who  told  us  that  she  suffered  from  chronic  back 
 pain.  We  asked  if  we  could  pray  for  the  healing  of  her  back  and  she  told 
 us  that  although  she  believes  in  God,  she  does  not  believe  that  God  can 
 or  will  heal  her.  “My  back  will  never  be  okay  again!”,  she  said  with 
 conviction.  We  pointed  her  to  the  Bible,  which  states  that  believers  will 
 lay  hands  on  the  sick  and  they  will  be  healed.  She  indicated  that  that 
 was  indeed  in  the  Bible.  We  told  her  that  we  believed  that  God  would 
 heal     her     back,     right     then     and     there,     if     we     could     lay     hands     on     her. 

 She  looked  at  us  with  some  surprise  and  disbelief,  but  we  were  allowed 
 to  lay  our  hands  on  her,  because,  yes,  it  was  in  the  Bible.  And  she 
 believed  the  Bible.  We  asked  her  how  much  pain  she  was  in  at  that 
 moment  on  a  scale  of  0-10.  “A  5,”  she  said.  We  laid  our  hands  on  her 
 and  said  the  following  prayer:  “Father  God,  thank  You  for…,  thank  You 
 that  You  love  her  and  do  not  want  her  to  have  pain  in  her  back.  That  is 
 why  we  speak  to  the  back:  “back,  be  healthy,  tendons,  muscles,  nerves 
 and     joints,     be     healed.     And     all     pain,     disappear     now,     in     Jesus     Name.” 

 After  this  we  asked  her  if  she  wanted  to  go  for  a  walk  and  tell  us  how 
 much  pain  she  was  still  in?  “It's  really  less!”,  she  said  in  astonishment.  It 
 is  now  about  a  3”.  We  thank  God  for  this  recovery,  but  we  go  for  100% 
 healing,  because  Jesus  paid  for  100%  healing  with  his  life  and  suffering. 
 After     the     second     prayer     the     woman     was     healed. 



 She  looked  at  us  with  a  look  of  surprise,  joy  and  disbelief.  “I  feel  relief  in 
 my  back.”  “How  good  of  you  to  do  this.”  “I  am  very  happy  with  your 
 prayer,     thank     you”! 

 We  spoke  to  an  older  man  who  indicated  that  he  was  Muslim.  He  walked 
 with  a  sling  on  his  left  arm  and  we  asked  him  what  was  wrong  with  him. 
 He  told  us  that  he  had  had  several  operations  on  his  arm  and  that  it  has 
 metal  plates  in  it.  He  rolled  up  his  sleeve  to  show  us.  And  indeed,  there 
 was  scar  tissue  visible  in  several  places  from  his  operations.  He  also 
 had     quite     a     bit     of     pain     in     his     arm,     hence     the     sling,     for     a     piece     of     stool. 
 We  asked  if  we  could  pray  for  the  healing  of  the  arm  and  we  were 
 allowed.  After  the  prayer  the  man  was  clearly  emotional,  he  had  tears  in 
 his  eyes.  “You're  Christian,  aren't  you?”  he  asked.  “Catholic  or 
 Orthodox”?  We  explained  that  we  are  followers  of  Jesus  and  do  not 
 adhere  to  a  certain  direction.  We  did  not  know  whether  the  pain  had 
 gone  away,  but  it  was  clear  that  the  prayer  had  touched  him.  To  tears. 
 Sometimes  it  seems  that  God  values    the  healing  of  the  soul  more  than 
 the     healing     of     the     body. 

 We  spoke  to  a  young  man  who  said  that  he  regularly  had  conversations 
 about  faith  with  his  mother.  We  shared  our  personal  testimony  and 
 encouraged  him  to  let  Jesus  into  his  heart.  We  also  gave  him  the  Gospel 
 of     John     with     the     tract     How     can     I     get     to     know     God? 

 We  spoke  to  a  man  who  thought  religion  was  complete  nonsense. 
 According  to  him,  the  Bible  was  a  fabrication,  written  by  people  who 
 needed  something  to  hold  on  to.  To  be  able  to  accept  death.  According 
 to  him,  there  was  no  life  after  death.  He  was  very  scientifically  inclined, 
 said  he  loved  physics  and  mathematics.  According  to  him,  there  are  only 
 things  that  can  be  explained  scientifically.  He  thought  people  who 
 believed     were     foolish. 

 And  we  could  agree  with  him  on  the  latter.  The  Bible  teaches  us  that 
 faith  is  foolishness  to  those  who  do  not  believe.  They  can  grasp  it 
 because  it  can  only  be  grasped  spiritually,  with  the  help  of  the  Holy 
 Spirit.  The  Holy  Spirit  shows  us  who  God  is,  gives  us  a  clear  picture  of 
 who     God     is. 



 We  therefore  never  argue  with  someone  who  does  not  believe,  because 
 good  arguments  are  not  decisive  in  convincing  someone  to  believe.  This 
 requires  something  completely  different,  namely  the  indwelling  of  the 
 Holy     Spirit. 

 We  compare  this  with  a  TV  cabinet,  which  you  need  to  watch  television. 
 To  get  a  good  and  clear  picture  of  a  program.  Without  this  box  you  will 
 not  get  an  image  and  you  will  not  be  able  to  follow  a  program.  The 
 screen  remains  blue  or  shows  noise.  It's  the  same  with  God,  you  need 
 the     Holy     Spirit     to     believe     in     God. 

 He  is,  as  it  were,  the  TV  box  that  gives  a  good  image  of  God.  And  you 
 receive  the  Holy  Spirit  when  you  accept  Jesus  as  Lord.  If  you  accept  the 
 message     that     he     died     for     your     sins. 
 The  man  thought  it  was  all  nonsense.  We  asked  him  if  he  had  ever 
 investigated  whether  God  exists?  Had  he  ever  delved  into  it  and  sought 
 God,  given  him  a  chance  to  reveal  himself  to  him?  He  then  replied  in  the 
 negative. 

 We  believe  that  during  such  a  conversation  it  is  good  to  give  people  our 
 testimony  and  speak  the  Word.  To  tell  what  the  Bible  says,  because  the 
 Word  in  itself  has  the  power  to  convince,  not  our  arguments,  no  matter 
 how  good  they  are.  Speaking  the  Word  of  God  is  like  sowing.  We  sow 
 the  Word  into  the  life  of  the  recipient,  and  pray  that  God  will  water  the 
 seed  and  that  it  may  grow  into  a  tree  of  faith.  After  all,  the  Bible  says 
 “faith     comes     by     hearing     the     Word     of     God.” 

 We  wanted  to  show  the  man  experiencing  something  of  God's  power, 
 without  him  being  able  to  explain  it  scientifically.  We  asked  if  we  could 
 check  his  leg  lengths  and  they  turned  out  to  be  different.  We  wanted  to 
 show  him  that  God  exists  and  that  he  loves  the  man  by  praying  for  his 
 too     short     leg,     that     God     would     make     it     grow     out. 

 The  man  was  allowed  to  do  that,  because  God  did  not  exist,  so  that  leg 
 would  not  grow  out.  We  talked  to  the  leg  to  grow  out  and  the  leg  grew 
 out     before     his     eyes. 



 He  started  laughing  a  bit  nervously  and  we  asked  him  if  he  could 
 scientifically  explain  what  he  saw  with  his  own  eyes?  We  both  laughed 
 and     a     little     later     we     said     goodbye     to     each     other     with     a     hug. 
 He  accepted  the  Gospel  of  John  with  the  tract  How  can  I  get  to  know 
 God?  We  also  pointed  him  to  the  website,  which  includes  beautiful 
 testimonials  and  reports.  Even  though  our  views  were  far  apart,  we  were 
 still     able     to     say     goodbye     to     each     other     on     good     terms. 

 We  spoke  to  a  young  man  who  was  remarkably  open  to  the  gospel.  He 
 also  wanted  to  accept  Jesus  and  faith,  but  did  not  know  exactly  how  and 
 it  had  not  yet  happened.  We  asked  him  if  he  wanted  to  give  his  heart  to 
 Jesus  right  then  and  there  and  he  did.  We  then  led  him  in  praying  a 
 prayer  in  which  he  accepted  Jesus  as  Savior,  who  had  come  to  die  for 
 his  sins.  He  acknowledged  that  he  was  a  sinner  and  asked  God  for 
 forgiveness. 

 This  was  a  very  special  moment.  This  was  someone  who  had  already 
 come  to  the  point  of  giving  his  life  to  Jesus.  We  didn't  have  to  tell  him 
 anything  anymore  and  only  had  to  lead  him  in  prayer.We  explained  to 
 him  that  he  was  now  born  again  and  encouraged  him  to  be  baptized,  as 
 the  Bible  requires.  And  he  would  appreciate  that  we  would  like  to  baptize 
 him,  for  example  in  the  sea,  as  we  had  recently  done  with  others.  He  can 
 then     contact     us     via     the     website. 

 We  pointed  out  to  him  the  importance  of  visiting  a  church  to  continue 
 growing  in  faith.  He  said  that  his  grandfather  and  grandmother  regularly 
 went  to  church  and  that  he  could  go  with  them.  We  gave  him  the  JE,  the 
 tract  and  pointed  him  to  the  website  for  further  training,  contact  and 
 growth     opportunities     as     a     young     believer. 

 We  met  a  young  woman  who  had  come  to  faith  some  time  ago  through 
 Street  healing.  She  came  to  us  smiling  and  we  started  talking.  She  was 
 doing  well,  happy  with  her  faith  and  praying  regularly.  However,  she  still 
 had  a  lot  of  trouble  with  her  knee,  even  though  we  had  prayed  about  it 
 earlier. 



 She  had  had  an  accident  and  had  suffered  a  lot  since  then.  Earlier  we 
 had  also  prayed  for  her  knee,  but  no  healing  had  occurred  in  the 
 meantime.  We  asked  if  we  could  pray  again  and  that  was  allowed.  We 
 pronounced  healing  on  her  knee  twice,  after  which  there  was  no 
 immediate  noticeable  improvement.  Because  she  believed,  we 
 encouraged  her  to  thank  God  out  loud  every  day  for  loving  her  and  for 
 healing  her  knee.  That  is  an  attitude  of  faith  and  God  always  responds  to 
 faith. 

 We  spoke  to  three  young  men,  friends  of  each  other,  one  of  whom  was 
 Muslim.  The  other  two  believed  that  there  is  something  between  heaven 
 and  earth,  but  not  what.  We  pointed  the  Muslim  boy  to  the 
 website  www.isaruhallah.nl  containing  testimonies  from  Muslims  who 
 came  to  know  Jesus  as  more  than  just  their  beloved  prophet.  And  to  our 
 surprise,  he  said  he  knew  that  website.  We  may  have  spoken  to  this 
 young  man  before,  it  could  be  possible.  And  did  he  then  receive  our  card 
 with  a  reference  to  this  site?  We  gave  it  to  the  other  boys  with  the  tract. 
 And  invited  them  to  read  it  and  investigate  whether  God  exists.  For 
 whoever  seeks  God  with  a  sincere  heart  will  find  Him.  God  wants  to  be 
 found. 

 We  spoke  to  an  older  woman  who  told  us  that  she  was  religious,  but  that 
 she  no  longer  did  much  with  it.  She  had  distanced  herself  a  little  from 
 God.  Because  of  the  pain  and  misery  she  had  experienced  in  her  own 
 life  and  because  of  all  the  misery  in  the  world.  She  had  unconsciously 
 blamed     God     for     this     and     distanced     herself     from     him. 

 We  encouraged  her  by  saying  that  God  never  wanted  misery  in  her  life 
 or  in  the  world.  That  there  is  also  a  devil  and  that  the  misery  in  the  world 
 is  often  caused  by  people  not  wanting  to  know  God.  She  understood 
 what  we  meant  and  acknowledged  that  she  had  blamed  God  for 
 something  that  was  not  his  fault.  But  she  was  just  sad  and  in  pain.  We 
 asked  her  to  go  back  to  God.  To  start  praying.  To  let  him  in  again.  He  is 
 the  one  who  can  comfort  us  and  heal  us,  support  us  and  help  us,  as  no 
 one     can. 

http://www.isaruhallah.nl/


 And  that  He  also  wants  to  be  there  for  her.  We  saw  that  our  words 
 touched     her     and     had     encouraged     her.     We     also     gave     her     our     literature. 

 We  spoke  to  four  young  people  who  had  no  health  problems  or  pain 
 complaints.  We  started  talking  to  them  and  asked  them  if  they  would 
 believe  in  God  if  he  existed.  All  four  of  them  said  “yes”.  And  that's  really 
 all  God  needs,  an  open  heart.  To  help  them  in  their  search,  we  gave 
 them  our  literature.  We  were  determined  that  one  of  them  had  a  deficient 
 leg  and  that  turned  out  to  be  the  case.  As  a  demonstration  of  God's  love 
 and  power,  we  spoke  to  the  leg  to  grow  out,  which  it  did.  We  received  a 
 word  of  knowledge  for  one  boy  from  the  group,  that  he  would  preach  the 
 gospel,     just     as     we     did. 




