Street healing 20 maart 2021.
Wat gebeurt er als wij ons verstand onze realiteit laten bepalen?

Dat zagen we vandaag gebeuren. We ontmoetten twee sportieve mannen. Ze gaven aan niet in
God te geloven. We controleerden hun beenlengtes en één van de mannen bleek beenlengte
verschil te hebben. We vertelden hen dat God het been zou doen uitgroeien, als teken van Zijn
liefde voor hen en dat evangelie van Jezus Christus waar is. De man in kwestie vond het
prima en de ander keek toe hoe het been uitgroeide.

Wij vroegen de mannen hierna te verklaren hoe het been kon uitgroeien als God niet bestond.
Want als God het been niet deed uitgroeien, wie dan wel? Ze geloofden inderdaad niet dat
God een been kon doen uitgroeien, immers Hij bestond niet, maar konden niet uitleggen
waardoor het been dan wel uitgroeide.

Dit komt omdat veel mensen hun realiteit (wat is waar en wat is niet waar) laten bepalen door
hun verstand. Als iets niet met het verstand te verklaren is, dan bestaat, kan het niet. Maar wat
nu als er een realiteit is die hoger is, verder gaat, dan onze verstandelijke vermogens?

Dan komt het aan op geloof, vertrouwen. En dat is wat God van ons vraagt en ook van deze
mannen. Hij vraagt ons om Hem te vertrouwen, niet om Hem te begrijpen. En vertrouwen
heeft te maken met ons hart, niet met ons verstand.

De mannen konden daarom ook niet verklaren waarom het been was uitgegroeid. "Wel voelde
het uitgegroeide been lekker los", zei de man. We nodigden de mannen uit om God te gaan
zoeken met hun hart. We denken namelijk met ons hart, niet met ons verstand. Verder stelt de
bijbel dat ons verstand vijandig staat tegenover de dingen van God, ofwel ze afwijst. Of God
nu wel of niet bestaat dien je niet door je verstand te laten bepalen, maar door je hart. Stel je
hart open voor Hem, zodat Zijn Geest God aan je hart kan laten zien. De mannen ontvingen
beiden het Johannes evangelie en het boekje Nieuw Leven. Ze zouden het met hun hart gaan
lezen.

We spraken een man die buiten een sigaretje aan het roken was. Hij was werkzaam in één van
de winkels en had pauze. Hij vertelde dat hij veel last had van stress in zijn leven. Ook had hij
regelmatig rugklachten, waarvoor we zijn beenlengtes controleerden. En inderdaad, één been
was langer dan het ander. We spraken tegen dit been om uit te groeien en ook dit been groeide
uit. De man zei dat de hele ontmoeting een enorme bemoediging voor hem was.

Hij vertelde dat er behoorlijke verwijdering was opgetreden tussen hem en zijn familie. Dat
God altijd een plaats in zijn leven had gehad, maar door drukte en omstandigheden hij er nooit
toe kwam om zijn relatie met God aan te halen. Terwijl hij dit wel verlangde. Deze
ontmoeting deed hem daarom goed. Ook omdat Jezus hem oproept bij Hem te komen, allen
die vermoeid en belast zijn door stress en alle druk van het leven. Zodat Hij hen Zijn rust kan
geven.

We spraken op de markt een echtpaar, waarvan de man met een kruk liep. Hij was onlangs
aan zijn enkel geopereerd en had pijnniveau 8 op de schaal van tien. Hij hoefde geen gebed,
maar vond het wel heel fijn en bijzonder dat wij dat aanboden. Dat deed hem zichtbaar goed.
Ze namen het JE en NL aan om door te nemen.



We spraken een jonge dame die in het Hindoeisme geloofde. Omdat haar geloof meerdere
Goden heeft, stond zij open om eens onderzoek te doen naar deze God, die Zich Jezus noemt.
Ze zou het JE lezen.

We spraken een jong stel, waarvan de man aangaf atheist te zijn. Ook het feit dat er zoveel
ellende, dood, ziekte en pijn in de wereld was, was voor hem bewijs dat er geen God was.
Anders had Hij wel ingegrepen. Toen wij hem vertelde dat Hij 2000 jaar geleden al heeft
ingegrepen en voor een oplossing heeft gezorgd voor de dood, ziekte en pijn van de mens,
wilde hij toch niet geloven dat er een God was. Maar hij wilde wel het JE meenemen om het
eens te lezen.

We spraken twee jonge dames, die niet gelovig waren, maar wel mensen in de familie hadden
die geloofden. Ze waren gewoon niet echt bezig met het geloof, zonder reden. Daarom wilden
ze best het JE met NL aannemen, om Jezus eens goed te bestuderen. Wij vroegen hen om een
lijstje te maken met dingen over Jezus, waardoor zij niet in Hem wilden geloven. Dat zouden
zij doen. Zo'n lijstje kan mensen aanzetten om de woorden en het karakter van Jezus te
bestuderen. Vaak komen ze dan tot de conclusie dat Jezus helemaal niet een persoon is die ze
willen afwijzen. Sterker nog, dat hij met veel wijsheid sprak en rondging om mensen te
genezen, helpen, onderwijzen, troosten en te bemoedigen. Om hen lief te hebben, niet om hen
te veroordelen.

We spraken een jonge dame, die ook gelovig was. We moedigden haar uit om haar geloof met
anderen te gaan delen. En om onze website eens te bezoeken
www.streethealing.net/training/identiteit. Om haar te laten zien wie zij is volgens God en haar
te wijzen op de Kracht die in haar is. Dezelfde Kracht die Jezus uit de dood opwekte, is in
haar. Om deze Kracht te laten stromen en genezing, bevrijding, redding en verlossing te
brengen in de wereld om haar heen.

En zo hadden we nog meer leuke en bijzondere ontmoetingen met mensen. Wij hopen dat dit
verslag je bemoedigd heeft, of je nu gelooft in Jezus of niet. We nodigen ieder die Hem niet
kent om te gaan onderzoeken waarom je niet in Hem gelooft. Je zult je verbazen over wie
Jezus werkelijk is!

Wees bemoedigd!


http://www.streethealing.net/

