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 We bezochten een “chill-container” op de Jumbo parkeerplaats in 
 Brielle. Een “chill container” is een zee container die is omgebouwd tot 
 een ontmoetingsplaats voor jongeren. In de chill container waren op 
 dat moment acht jongeren aanwezig met een gemiddelde leeftijd van 
 ongeveer twintig jaar oud. 

 Wij stelden ons voor en vroegen of één van de jongeren pijnklachten 
 had. Eén van de jongens, voor het gemak geven we hem de fictieve 
 naam Dylan, zei dat hij vaak pijn heeft aan de bovenkant van zijn 
 rechterbeen. Vooral na het sporten. Omdat hij er op dat moment geen 
 last van had, hoefde hij geen gebed. We vertelden de jongeren dat wij 
 tijdens de Street healings regelmatig jongeren tegenkomen waarvan 
 één van de benen korter is dan de ander. En dat God dat been dan 
 deed uitgroeien. We vroegen of wij dat bij hen mochten controleren en 
 Dylan bood zich gelijk enthousiast aan. Op dat moment sloten zich 
 twee jongeren bij de groep aan die met elkaar in discussie waren. Ze 
 werden door de rest van de groep gemaand stil te zijn, omdat ze 
 wilden horen wat wij te zeggen hadden. 

 We vroegen Dylan plaats te nemen op een bankje van de container 
 en constateerden dat zijn rechter been een aantal centimeters korter 
 was dan het linker. Er was een duidelijke afstand te zien tussen de 
 twee hielen. Wellicht dat dit ook zijn klachten aan zijn rechterbeen 
 veroorzaakte? We vertelden de jongeren dat God het been voor hun 
 ogen zou doen uitgroeien, als teken dat Hij bestaat, van hen houdt en 
 kracht heeft om te genezen en recht te maken wat krom (of tekort) is. 

 We vroegen hen het uitgroeien te filmen, zodat Dylan en zij dit later 
 terug konden zien en met anderen konden delen. En zo stonden ze 
 met hun telefoons in de aanslag om het hele gebeuren te filmen. 
 Vervolgens spraken we tegen het te korte been om uit te groeien en 
 dit gebeurde ook. 



 De jongens reageerden met verwondering en verbazing. “Hoe was dit 
 mogelijk΅? Ook Ryan was onder de indruk, hij voelde ook iets in zijn 
 been gebeuren. Sommige jongen werden een beetje stil, hun 
 hersenen draaiden op volle toeren om het gebeuren een plekje te 
 geven. Hoe kan dit? 

 De jongens waren gelijk één en al oor toen wij hen vertelden hoe dit 
 kon. Dat het de kracht van God is, de Heilige Geest, die dit had 
 gedaan. En dat Jezus ook wonderen en tekenen deed, door dezelfde 
 kracht. En dat iedere gelovige in Jezus deze kracht in zich heeft om 
 anderen te genezen. 

 We deelden al onze Johannes evangeliën uit en onze exemplaren 
 van Nieuw leven, samen met al onze traktaten van en Onwerkelijke 
 gebeurtenis. We waren in één keer los! We wezen hen ook op de 
 website van Street healing, waarop getuigenissen staan en meer 
 video’s van benen die uitgroeien. Ook konden ze ons benaderen via 
 de site voor vragen of om meer gebed, mochten ze daar prijs op 
 stellen.  De jongeren waren zichtbaar enthousiast over het gebeuren 
 en terwijl wij na afloop afscheid van elkaar namen en wegliepen, 
 hoorden wij hen nog druk met elkaar napraten over het hele 
 gebeuren. 

 We spraken een jonge man, we geven hem de fictieve naam Niels, 
 die op krukken liep en zijn rechtervoet in een pees walker had. We 
 vroegen of wij hem wat mochten vragen en dat mocht. Hij vertelde dat 
 hij zijn enkel had beschadigd en daar flink pijn aan had. Pijnniveau 
 6-7 op de schaal van 10. Wij vertelden dat wij in God geloven en dat 
 God hem wil genezen van zijn pijn en of wij voor hem mochten 
 bidden. 

 Hij reageerde zeer verbaast. “Dat is toevallig, zei hij. Ik ben net 
 aangesproken door een oudere man van rond de 70 jaar, ook over 
 het geloof. Kijk maar, ik heb hier het traktaat dat hij mij gaf”. Hij liet ons 
 het traktaat Onverklaarbare ervaring zien dat hij van de man had 
 gekregen. Wij vertelden hem dat wij precies hetzelfde traktaat uitdelen 
 aan mensen. Maar dat deze man niet bij ons hoorde. 



 Dit was wel een heel bijzondere, “toevallige” ontmoeting. 

 Het traktaat begint met: “Onverklaarbare ervaring, dat maak je niet 
 elke dag mee. Bijzonder, vreemd en onwerkelijk. Maar waarom zou dit 
 gebeuren? Jezus duidelijke uitnodiging. Het bovennatuurlijke wat je 
 zojuist hebt ervaren is God’s uitnodiging. God wil laten weten dat Hij 
 van de houdt”. Hoe toepasselijk was deze tekst voor onze 
 ontmoeting! 

 We hebben eerst drie keer genezing over zijn voet uitgesproken, 
 zonder direct zichtbare verbetering, maar wij zeggen nooit dat God 
 niet geneest. Genezing kan direct, later of niet plaatsvinden. Wij 
 geloven dat daarbij dat God altijd, elke ziekte wil en kan genezen. Het 
 moment waarop is aan Hem. 

 Niels vertelde ons verder dat hij sinds twee jaar gelovig is. Maar hij 
 was zich de laatste tijd ook gaan verdiepen in het Boeddhisme en de 
 Islam. Hij vertelde dat hij veel moslim vrienden heeft. 

 Terwijl wij zo met elkaar in gesprek waren, ervaarden wij duidelijk dat 
 God wilde dat Niels zijn geloof in Jezus als “de Weg, de Waarheid en 
 het Leven” serieus zou nemen. Omdat God een speciale roeping op 
 zijn leven heeft om ook anderen te bereiken met het evangelie. Dit 
 klikte met Niels. We hebben gebeden voor Niels dat de Heilige Geest 
 hem duidelijk maakt wie God is en wie Niels is voor God. Wat de 
 roeping is op zijn leven. 

 Elke ontmoeting is anders. Alhoewel wij geloven dat God elke pijn en 
 ziekte wil en kan genezen, ervaarden wij dat deze ontmoeting meer 
 ging over het feit dat God wil dat Niels zijn geloof in Jezus serieus 
 neemt omdat Hij een plan met hem heeft. Andere godsdiensten 
 onderzoeken is altijd goed, zodat je anderen beter kunt begrijpen en 
 een antwoord kunt geven op hun vragen. 



 Echter, het mag je nooit aan het twijfelen brengen en afleiden van de 
 weg die God met jou wil gaan. Wij gaven hem twee traktaten van 
 www.IsaRuhAllah.nl  mee voor hemzelf en zijn moslim vrienden. Dit is 
 een site met getuigenissen van moslims die Jezus hebben leren 
 kennen. 

 We spraken een jonge vrouw en vroegen of zij pijnklachten had. Ze 
 vertelde dat zij regelmatig pijnklachten heeft als gevolg van scoliose, 
 een vergroeiing van de ruggegraat. Ze liet ons haar bekken zien, 
 waar je duidelijk kon zien dat haar heupgewricht te veel naar buiten 
 steekt. We vroegen of wij genezing over haar mochten uitspreken en 
 dat vond ze goed. We legden haar de handen op en bevolen de 
 scoliose haar lichaam te verlaten. We vroegen haar of zij iets 
 ervaarde in haar lichaam en ze vertelde dat haar rechterbeen 
 helemaal warm werd. “Wat bijzonder is dat, zei ze”. 

 We legden haar het evangelie uit en dat de warmte die zij voelt 
 afkomstig is van de Heilige Geest, die haar aan het genezen is. 
 Wanneer God iemand geneest, voelt men vaak warmte, tintelingen, 
 vrede, een gevoel van “licht worden”, maar dat hoeft niet. Sommige 
 mensen genezen zonder iets te voelen. We nodigden haar uit ons 
 een berichtje te sturen bij verbetering of voor meer gebed, zou ze 
 daar prijs op stellen. Ze dankte ons voor het gesprek en de bijzondere 
 ervaring met de Heilige Geest. 

 We spraken twee jonge dames, waarvan de één aangaf lichte 
 pijnklachten te hebben in haar knie, met name als ze een trap op 
 loopt. We mochten genezing over haar knie uitspreken en na drie 
 keer bidden voelde ze geen pijn meer toen ze de trap opliep. De 
 dames stonden open voor ons verhaal en wij hebben hen het 
 evangelie uitgelegd. En dat God hen uitnodigt om Hem te gaan 
 zoeken in Zijn woord. God laat zich namelijk vinden door degenen die 
 Hem zoeken. Je kunt Hem zoeken in Zijn Woord, de bijbel. 

http://www.isaruhallah.nl/


 We spraken afzonderlijk twee jonge mannen, allebei niet op zoek 
 naar God, maar stonden wel open voor het argument dat je niet kunt 
 vinden als je niet eerst zoekt. Veel mensen geloven wel dat er “iets” is, 
 maar doen verder geen onderzoek. Vaak niet uit onwil, maar gewoon 
 omdat men er niet bij wordt bepaald of niet door iemand ertoe wordt 
 aangemoedigd. Wij vertelden hen dat wanneer wij hen zouden 
 zeggen dat er op korte afstand een koffer met één miljoen euro op 
 hen stond te wachten en dat wij de route hier naartoe hadden, ze ons 
 niet serieus zouden nemen en niet zouden gaan zoeken. Want 
 niemand geeft zomaar één miljoen euro aan een vreemde, toch? Dat 
 zou te mooi zijn om waar te zijn! Daar waren ze het duidelijk mee 
 eens. 

 Toch belooft God ons dingen van grotere waarde. Vrede, genezing, 
 blijdschap, troost, wijsheid, bestemming, identiteit, doel, herkomst, 
 openbaring, eeuwig leven, genade en kracht zijn zaken die God ons 
 belooft en deze overstijgen zeker de waarde van één miljoen euro! 
 Toch zijn er maar weinig mensen die hiernaar op zoek gaan. Toch is 
 het waar. God is inderdaad zo mooi en waar. We gaven de mannen 
 een aantal tools om God te vinden, zoals het Johannes evangelie en 
 het boekje Nieuw leven. Allebei gaven ze aan de boekjes te gaan 
 lezen. 

 Lieke (fictieve naam) kennen wij al vele jaren. Lieke is een gelovige 
 vrouw en heeft MS. Het is een prachtige, krachtige vrouw, vol geloof 
 en volharding. Iemand die altijd positief in het leven staat en opgeven 
 niet in haar woordenlijst heeft. Alleen al daarom is zij een prachtig 
 getuigenis voor mensen die door moeilijke tijden heen gaan. 

 Ze zal nooit klagen en is altijd positief. Zij heeft in het verleden al eens 
 een stuk genezing meegemaakt in De Dome in Hoogvliet, waarna zij 
 zonder stok kon lopen. Ook wij van Street healing hebben in het 
 verleden voor haar gebeden. Onlangs hoorden wij van haar dat zij via 
 een crowdfunding naar Mexico wilde gaan voor een speciale 
 behandeling. Wij hebben haar toen ook financieel gesteund en 
 uitgenodigd om naar een Street healing te komen voor gebed. 



 Daarop had ze positief op gereageerd. Toen wij in Brielle net 
 begonnen met de Street healing zagen we haar op haar speciale fiets 
 zitten, vlakbij de Jumbo. Wat toevallig! We raakten in gesprek en we 
 hoorden van haar dat ze eind maart naar Mexico gaat! Het was 
 gelukt. 

 Ze was erg blij om ons te zien, omdat ze graag nog een keer naar een 
 kerk wilde gaan voordat ze ging. Voor gebed, voor God’s zegen voor 
 de reis en dat de behandeling zou aanslaan. En nu stonden wij 
 ineens voor haar, wat vond ze dat gaaf en wat een gebedsverhoring. 

 Wij vroegen haar wat ze wilde dat God voor haar zou doen en ze 
 wilde graag dat de behandeling in Mexico zou aanslaan. Zodat ze 
 haar rechterhand kon blijven gebruiken. We hebben samen gebeden, 
 genezing uitgesproken en geknuffeld. We ervaarden God’s liefde voor 
 deze vrouw en konden haar dat ook meegeven in woord en daad. Ze 
 voelde zich erg gesteund en bemoedigd door de ontmoeting en het 
 gebed. Ze had er kippenvel van gekregen, zei ze. Ook wij waren erg 
 bemoedigd door de ontmoeting. Zelf worden wij ook gezegend 
 wanneer wij anderen tot zegen kunnen zijn. 

 Wees bemoedigd! 



 We visited a “chill container” at the Jumbo parking lot in Brielle. A “chill 
 container” is a sea container that has been converted into a meeting 
 place for young people. There were eight young people in the chill 
 container at that time, with an average age of about twenty years old. 

 We introduced ourselves and asked if one of the young people had 
 pain complaints. One of the guys, we'll give him the fictitious name 
 Dylan for convenience, said he often has pain in the top of his right 
 leg. Especially after exercise. Since it didn't bother him at the time, he 
 didn't need prayer. We told the young people that during the Street 
 healings we regularly encounter young people whose legs are shorter 
 than the other. And that God made that leg grow out. We asked if we 
 could check with them and Dylan immediately volunteered. At that 
 moment, two young people joined the group who were arguing with 
 each other. They were admonished by the rest of the group to be 
 quiet because they wanted to hear what we had to say. 

 We asked Dylan to sit on a bench in the container and found that his 
 right leg was a few centimeters shorter than the left. There was a 
 distinct distance between the two heels. Perhaps this also caused his 
 complaints in his right leg? We told the youth that God would make 
 the bone grow out before their eyes as a sign that He exists, loves 
 them, and has power to heal and straighten what is crooked (or short). 

 We asked them to film the outgrowth so she and Dylan could watch it 
 later and share it with others. And so they were ready with their 
 phones to film the whole thing. Then we spoke to the leg that was too 
 short to grow out and this happened. 

 The boys reacted with wonder and amazement. “How was this 
 possible΅? Ryan was also impressed, he also felt something happen 
 in his leg. Some of the boys became a little quiet, their brains spinning 
 to give the event a place. How is this possible? 



 The boys were immediately all ears when we told them how this was 
 possible. That it's the power of God, the Holy Ghost, that had done 
 this. And that Jesus also did wonders and signs, by the same power. 
 And that every believer in Jesus has this power in them to heal others. 

 We handed out all our Gospels of John and our copies of New Life, 
 along with all our tracts of An Unreal Event. We were loose in one go! 
 We also pointed them to the Street healing website, which has 
 testimonials and more videos of legs growing out. They could also 
 approach us through the site for questions or for more prayer, if they 
 wish. The young people were visibly enthusiastic about the event and 
 while we said goodbye to each other afterwards and walked away, we 
 heard them busy talking to each other about the whole event. 

 We spoke to a young man, we give him the fictitious name Niels, who 
 walked on crutches and had his right foot in a tendon walker. We 
 asked if we could ask him something and that was allowed. He said 
 that he had damaged his ankle and that it was in great pain. Pain level 
 6-7 on a scale of 10. We told that we believe in God and that God 
 wants to heal him of his pain and if we could pray for him. 

 He was very surprised. “That's a coincidence,” he said. I have just 
 been approached by an older man in his 70s, also about faith. Look, I 
 have here the tract that he gave me.” He showed us the tract 
 Unexplained Experience that the man had given him. We told him that 
 we hand out exactly the same tract to people. But that this man was 
 not one of us. 

 This was a very special, “accidental” encounter. 

 The tract begins with: “Inexplicable experience, you don't experience 
 that every day. Special, strange and unreal. But why should this 
 happen? Jesus clear invitation. The supernatural that you have just 
 experienced is God's invitation. God wants to let you know that He 
 loves you.” How appropriate this text was for our meeting! 



 We first pronounced healing on his foot three times, with no immediate 
 visible improvement, but we never say that God does not heal. 
 Healing can take place immediately, later or not. We believe that God 
 always wills and can heal every disease. The moment when is up to 
 Him. 

 Niels also told us that he has been a believer for two years now. But 
 lately he had also begun to delve into Buddhism and Islam. He said 
 that he has many Muslim friends. 

 While we were talking to each other, we clearly experienced that God 
 wanted Niels to take his faith in Jesus as “the Way, the Truth and the 
 Life” seriously. Because God has a special calling on his life to reach 
 others with the gospel as well. This clicked with Niels. We have 
 prayed for Niels that the Holy Spirit will make it clear to him who God is 
 and who Niels is before God. What the calling is on his life. 

 Every encounter is different. Although we believe that God will and 
 can heal every pain and illness, we experienced that this meeting was 
 more about the fact that God wants Niels to take his faith in Jesus 
 seriously because He has a plan for him. Researching other religions 
 is always good so that you can better understand others and answer 
 their questions. 

 However, it should never make you doubt and distract you from the 
 way God wants you to go. We gave him two tracts from 
 www.IsaRuhAllah.nl  for himself and his Muslim friends. This is a site 
 with testimonials from Muslims who have come to know Jesus. 

 We spoke to a young woman and asked if she had any pain. She said 
 that she regularly has pain as a result of scoliosis, a deformity of the 
 spine. She showed us her pelvis, where you could clearly see her hip 
 joint sticking out too much. We asked if we could pronounce healing 
 on her and she agreed. We laid hands on her and ordered the 
 scoliosis to leave her body. We asked her if she was experiencing 
 anything in her body and she said that her right leg was getting all hot. 
 “How special is that,” she said. 

http://www.isaruhallah.nl/


 We explained the gospel to her and that the warmth she feels comes 
 from the Holy Spirit who is healing her. When God heals a person, one 
 often feels warmth, tingling, peace, a feeling of "becoming light", but 
 that is not necessary. Some people heal without feeling anything. We 
 invited her to send us a message for improvement or for more 
 prayers, she would appreciate that. She thanked us for the 
 conversation and the special experience with the Holy Spirit. 

 We spoke to two young ladies, one of whom indicated that she had 
 mild pain in her knee, especially when she climbs stairs. We were 
 allowed to pronounce healing on her knee and after three prayers she 
 felt no more pain as she climbed the stairs. The ladies were open to 
 our story and we explained the gospel to them. And that God invites 
 them to go and seek Him in His word. God allows Himself to be found 
 by those who seek Him. You can look for Him in His Word, the Bible. 

 We spoke separately to two young men, neither seeking God, but 
 were open to the argument that you cannot find unless you seek first. 
 Many people believe that there is “something” but do not investigate 
 further. Often not out of unwillingness, but simply because one is not 
 determined by it or is not encouraged by someone. We told them that 
 if we told them that there was a suitcase with one million euros waiting 
 for them a short distance away and that we had the route there, they 
 would not take us seriously and would not go looking for them. 
 Because nobody just gives a million euros to a stranger, right? That 
 would be too good to be true! They clearly agreed. 

 Yet God promises us things of greater value. Peace, healing, joy, 
 comfort, wisdom, destiny, identity, purpose, origin, revelation, eternal 
 life, grace and strength are things that God promises us and these 
 certainly exceed the value of one million euros! Yet few people go 
 looking for it. It's still true. God is indeed so beautiful and true. We 
 gave the men a number of tools to find God, such as the Gospel of 
 John and the New Life booklet. Both indicated that they would read 
 the books. 



 We have known Lieke (fictitious name) for many years. Lieke is a 
 religious woman and has MS. She is a beautiful, strong woman, full of 
 faith and perseverance. Someone who is always positive in life and 
 does not have giving up in her glossary. For that reason alone, she is 
 a wonderful testimony to those going through difficult times. 

 She will never complain and is always positive. In the past she has 
 already experienced a lot of healing in De Dome in Hoogvliet, after 
 which she was able to walk without a cane. We at Street healing have 
 also prayed for her in the past. We recently heard from her that she 
 wanted to go to Mexico for special treatment through a crowdfunding. 
 We also supported her financially and invited her to come to a Street 
 healing for prayer. 

 She responded positively to that. When we just started the Street 
 healing in Brielle, we saw her on her special bike, near the Jumbo. 
 What coincidence! We started talking and we heard from her that she 
 is going to Mexico at the end of March! It worked. 

 She was very happy to see us because she wanted to go to a church 
 one more time before going. For prayer, for God's blessing for the 
 journey and that the treatment would work. And now we suddenly 
 stood in front of her, she thought that was cool and what an answer to 
 prayer. 

 We asked her what she wanted God to do for her and she was eager 
 for the treatment in Mexico to work. So she could continue to use her 
 right hand. We prayed, healed and hugged together. We experienced 
 God's love for this woman and were able to give it to her in word and 
 deed. She felt very supported and encouraged by the meeting and 
 the prayer. It had given her goosebumps, she said. We were also very 
 encouraged by the meeting. We are also blessed when we can bless 
 others. 

 Be encouraged! 


