Verslag Street healing (training) zaterdag 13 november 2021

Naast het bidden voor de zieken, traint en begeleidt Street healing ook christenen
die hierin willen gaan wandelen. We trainen deze mensen “hands on”, dus in de
praktijk.

Nadat we eerst enige tijd voordoen hoe wij bidden en ingaan op diverse
geloofszaken hieromtrent, is het de bedoeling dat de persoon zelf gaat bidden.
Hierbij begeleiden wij het optreden van de persoon en evalueren wij samen de
ervaringen.

Uiteindelijk doel is dat deze persoon vrij is om voor mensen te bidden. Op straat, in
de winkel, tijdens een verjaardag, op het werk, in de kerk, overal. Overal waar die
persoon komt en het verlangen heeft om voor iemand te bidden.

Wij geloven dat iedere christen mensen kan genezen in de kracht van de Heilige
Geest en dat dit niet alleen geldt voor de tijd van Jezus en de eerste discipelen. Wij
geloven dat iedere christen deze autoriteit van God heeft gekregen.

De afgelopen weken heeft Miranda met ons meegelopen en wij hebben haar
getraind en begeleidt. Vandaag was zij zelf aan de beurt.

Tijdens de diverse ontmoetingen, gesprekken en evaluaties kwamen de
volgende zaken aan bod:

1. Street healing doe je niet alleen voor de ander, je doet het ook voor jezelf. Je
wordt er zelf ook door gezegend en je wordt vrijmoediger om het evangelie
met iemand te delen.

2. Toeval is God’s manier om anoniem te blijven. TijJdens Street healing
gebeuren vaak dingen die toevallig lijken. Een toevallige ontmoeting, een
toevallige samenloop van omstandigheden.

3. Wanneer je in liefde uitstapt, kun je niet falen. Ervaar je liefde van God voor
jou, van jou uit naar God en voor de ander? Dan kun je bidden voor de
zieken. Ervaar je ergens in één van deze gebieden geen liefde, maar
bijvoorbeeld angst, boosheid, schaamte, veroordeling, aanklacht, dan
onderzoek je welke gedachte daaraan ten grondslag ligt. Vaak is dit een
leugen. Dan dien je zelf deze leugen gedachte te vernieuwen met een
gedachte van waarheid. God wil dat wij zelf onze gedachten vernieuwen,
zodat wij gaan denken over Hem, onszelf en de ander, zoals Hij denkt. Hoe
Hij denkt lees je in de bijbel.

4. lIdentiteit is heel belangrijk. Wie ben ik volgens God? Elke gedachten of
gevoel dat niet overeenstemt met God’s gedachte over jou, vervang je door
Zijn gedachte.



Wanneer je weet wie je bent, maakt het niet uit hoe de mensen op straat op je
reageren. Goed of kwaad, je hoeft je niet afgewezen te voelen, want je
goedkeuring is in Hem, niet in de ander. Je bent vrij van de goedkeuring van
de ander.

Wanneer je een keer een gelegenheid hebt om voor iemand te bidden en je
doet het niet, dan hoef je je niet schuldig te voelen. Gevoelens van schuld,
schaamte en veroordeling komen niet van God. Je bent aan het leren en je
mag fouten maken. Zijn gedachten over jou zijn gedachten van heil en
voorspoed, om jou een hoopvolle toekomst te geven.

Wanneer iemand niet gelijk geneest, wil dat niet zeggen dat God niets
gedaan heeft. De persoon kan de komende dagen genezen.

Wanneer iemand niet direct geneest, betekent dit niet dat jij niet deugt in God
‘s ogen of een fout hebt gemaakt. Of dat je een slecht christen bent.

Ziekte en pijn zijn feiten en ervaringen. De waarheid over elke ziekte en pijn
is dat God deze kan en wil genezen. We stellen daarom altijd de waarheid
boven het feit, boven de ervaring. Ons geloof wordt bepaald door God’s
Woord, niet door onze ervaringen, niet door de feiten.

10. Wanneer je voor een gelovig iemand bidt, merk je vaak dat deze persoon

11.

bepaalde denkbeelden heeft over God. Over hoe God hen zal genezen. Of
waarom God hen niet wil genezen. Wanneer mensen op een bepaalde manier
over God denken die niet overeenkomt met de bijbel, bijvoorbeeld “God wil

mij niet genezen, Hij wil mij iets leren door deze ziekte”, dan gaan wij niet in
discussie. Wij spreken dan wat het Woord van God, de bijbel erover zegt. Het
Woord van God is namelijk in staat om bolwerken, gedachten die opstaan
tegen het Woord van God, te slechten. Daarom spreken wij altijd het Woord
van God, in liefde. Het Woord zelf is in staat om de ander te overtuigen.

Wij kunnen in onze eigen kracht de wereld niet redden van alle nood. Alle
nood om ons heen kan ons raken en ons aanzetten om iedereen te willen
helpen, te willen redden. Maar wij zijn mens en niet God, die Redder is. Wij
hoeven onszelf daarom niet verantwoordelijk te voelen om alle nood op te
lossen. Dit hoeven wij ook niet te doen en proberen wij dit wel, dan lopen wij
kans oververmoeid te raken.

12.Denk nooit te klein over jezelf. Een simpel woord van jou, een glimlach, een

gebed, een traktaat, een aanraking, een gebaar kan God gebruiken om de
nood in het leven van die ander te raken met Zijn liefde en oplossing. God
can do a lot with a little.

13.Wanneer iemand aangeeft gezond te zijn en blijk geeft het gesprek te

waarderen, kun je dit contact aangrijpen om de persoon verder te vragen naar
zijn gedachten over God en geloof. Bidden voor de zieken is daarmee gelijk
een mooie ingang om het evangelie te brengen.



14. Tijdens het bidden voor de zieken, komen mensen ook met hun vragen of
frustraties over God. Hier wil je wel een antwoord op kunnen geven.
Wanneer je iets niet weet, dan kun je dit gewoon zeggen. Vervolgens ga je
thuis kijken wat God’s woord hierover zegt, zodat je een volgende vraag kunt
beantwoorden vanuit God woord. Hierdoor groei je zelf ook in je geloof.

Daarnaast hoeven wij niet op elke vraag het antwoord te hebben, want dan
zouden wij God zijn.

Wees bemoedigd!



