
 Street  Healing  2  december  2023 

 We  spraken  twee  vrouwen  uit  Vlaardingen,  die  in  Hellevoetsluis  aan 
 het  shoppen  waren.  Eén  van  deze  vrouwen  bleek  een  goede 
 bekende  te  zijn  van  een  vrouwelijke  street  healer,  die  vandaag  voor 
 het  eerst  met  ons  meeliep. 

 Het  feit  dat  deze  twee  vrouwen  elkaar  uitgerekend  hier,  tijdens  een 
 street  healing,  ontmoeten,  is  wel  erg  toevallig!  De  vrouwen  raakten 
 in  gesprek  en  haalden  oude  herinneringen  op.  Het  was  duidelijk  dat 
 ze  een  warme  band  met  elkaar  hadden.  Wij  vertelden  hen  wat  wij 
 deden  en  vroegen  of  zij  soms  pijn  in  hun  lichaam  hebben.  Een  van 
 de  vrouwen  vertelde  ons  dat  ze  geen  lichamelijke  pijn,  maar 
 zielepijn  heeft.  Het  ging  in  haar  huwelijk  niet  goed  en  daar  had  ze 
 veel  verdriet  van. 

 Wij  vroegen  of  wij  voor  haar  mochten  bidden  en  dat  vond  zij  goed. 
 Na  dit  gebed  gingen  wij  met  haar  wat  dieper  in  op  haar  geloof.  Ze 
 vertelde  dat  ze  in  God  geloofde  en  als  kind  gedoopt  was.  Ze  bad 
 regelmatig  tot  een  overleden  familielid,  omdat  dit  haar  troost  gaf. 
 Ook  bezocht  ze  paranormale  beurzen,  op  zoek  naar  vrede  en 
 waarheid. 

 Wij  vroegen  haar  of  zij  ooit  haar  leven  aan  Jezus  had  gegeven. 
 Hem  had  uitgenodigd  om  in  haar  hart  te  komen  wonen  en  haar 
 nieuw  leven  te  geven.  Nee,  dat  had  ze  nooit  gedaan.  Wij  vroegen 
 haar  of  zij  dat  vandaag  niet  wilde  doen,  zodat  zij  opnieuw  geboren 
 kon  worden  en  een  kind  van  God  wordt.  Ze  gaf  aan  dit  te  willen  en 
 wij  hebben  samen  met  haar  gebeden  en  Jezus  gevraagd  in  haar 
 hart  te  komen  wonen.  Tijdens  dit  gebed  voelde  wij  de  liefde  van 
 God  voor  haar,  wat  ons  tot  tranen  roerde. 

 Na  dit  gebed  moedigden  we  haar  aan  om  met  Jezus  te  gaan  praten 
 in  plaats  met  haar  overleden  familielid  en  om  niet  langer 
 paranormale  beurzen  te  bezoeken. 



 Omdat  wij  in  God  geloven,  geloven  wij  ook  in  het  bestaan  van  de 
 Tegenstander,  de  Duivel.  Ook  hij  heeft  macht  om  te  genezen,  maar 
 hij  vraagt  hier  altijd  iets  voor  terug.  Zoals  je  gemoedsrust,  je  vrede 
 of  je  nachtrust.  Zijn  doel  is  uiteindelijk  altijd  om  een  mens  te 
 vernietigen.  Paranormale  beurzen  zijn  plekken  waar  hij  zijn  kracht 
 demonstreert. 

 Wij  vroegen  haar  vriendin  of  zij  soms  ook  niet  haar  hart  aan  Jezus 
 wilde  geven?  En  ook  zij  wilde  dit  graag  doen!  Wij  hebben  ook  met 
 haar  gebeden,  Jezus  uitgenodigd  om  in  haar  hart  te  komen  en  haar 
 een  nieuw  mens  te  maken.  Wat  een  feest  was  dit,  op  straat  en  in  de 
 hemel! 

 Want  wij  geloven  dat  het  feest  in  de  hemel  is  als  één  zondaar  tot 
 bekering  komt.  Om  hen  te  laten  weten  hoeveel  God  hen  liefheeft  en 
 wil  geven,  gaven  wij  hen  een  geldbedrag  om  hun  wedergeboorte  te 
 vieren.  Later  die  dag  kregen  wij  van  hen  een  foto  waarop  zichtbaar 
 was  hoe  zij  heerlijk  genoten  van  een  stuk  taart  en  chocolade  melk, 
 om,  zoals  zij  zelf  schreven,  hun  “verbondenheid  met  God  te  vieren”. 

 Wij  spraken  een  Engels  sprekende  man.  Hij  vertelde  dat  hij  pijn  had 
 in  zijn  schouder,  pijn  niveau  5  op  de  schaal  van  1-10.  Hij  geloofde 
 niet  in  God,  maar  wel  dat  er  meer  was  tussen  hemel  en  aarde.  Wij 
 vertelden  hem  dat  God  bestaat  en  van  hem  houdt  en  als  bewijs 
 daarvan  zijn  schouder  wilde  genezen.  Hier  stond  hij  enigszins 
 sceptisch  tegenover,  maar  we  mochten  desondanks  voor  zijn 
 genezing  bidden. 

 Wij  hebben  hem  de  handen  opgelegd,  genezing  over  zijn  schouder 
 uitgesproken  en  de  pijn  bevolen  om  te  vertrekken.  Na  het  gebed 
 vroegen  wij  hem  om  zijn  schouder  te  bewegen  en  uit  te  testen 
 hoeveel  pijn  hij  had.  Hij  bewoog  zijn  schouder  op  en  neer  en  begon 
 te  lachen.  Met  een  verbaasde  blik  zei  hij  ons  dat  de  pijn  was 
 gezakt,  naar  een  1! 



 We  hebben  toen  nog  een  keer  gebeden,  waarna  alle  pijn  weg  was. 
 Hierna  hadden  wij  zijn  volledige  aandacht  om  het  evangelie  uit  te 
 leggen.  Onze  uitleg  hielp  hem  om  God  vorm  te  geven,  zich  een 
 beeld  te  vormen  wie  Hij  is.  God  is  immers  Geest  en  onzichtbaar 
 voor  het  natuurlijk  oog.  En  dat  hij  God  zelf  nodig  heeft  om  in  God  te 
 kunnen  geloven.  Geloof  is  iets  van  het  hart,  niet  van  het  verstand 
 en  het  is  een  gift  van  God. 

 Wanneer  iemand  accepteert  wie  Jezus  is  en  wat  Hij  gedaan  heeft, 
 zijn  hart  aan  Jezus  geeft,  dan  vindt  op  dat  moment  wedergeboorte 
 plaats.  Dat  wil  zeggen  dat  die  persoon  geestelijk  opnieuw  geboren 
 wordt.  Wij  zijn  een  geest  met  een  ziel,  die  leeft  in  een  lichaam. 
 Geest,  ziel  en  lichaam  zijn  verschillend,  hebben  een  verschillende 
 functie,  maar  maken  deel  uit  van  dezelfde  persoon. 

 Ze  vormen  een  drie-eenheid.  Zo  ook  met  God.  God  is  ook  een 
 drie-eenheid.  God  bestaat  ook  uit  drie  verschijningsvormen,  de 
 Vader,  de  Zoon  en  de  Geest.  Alle  drie  verschillend  in  functie,  maar 
 wel  dezelfde  persoon.  En  de  mens  is  geschapen  naar  Gods  beeld. 

 Wanneer  iemand  opnieuw  geboren  wordt,  ontvangt  die  persoon  de 
 Heilige  Geest  in  zijn  hart.  De  Heilige  Geest  is  een  persoon  en  laat 
 ons  zien  wie  God  is.  Zonder  inwoning  van  de  Heilige  Geest  kunnen 
 wij  niet  in  God  geloven.  Voor  mensen  die  de  Heilige  Geest  niet 
 hebben  is  geloven  een  dwaasheid,  zegt  de  bijbel.  God  is  namelijk 
 alleen  geestelijk  te  “zien”. 

 Wij  merkten  aan  hem  dat  onze  woorden  hem  hielpen  een  beeld  van 
 God  te  krijgen  en  hoe  hij  God  zou  kunnen  ontmoeten.  Wij  vroegen 
 hem  aan  het  eind  van  onze  ontmoeting  of  hij  Jezus  niet  in  zijn  hart 
 wilde  uitnodigen,  maar  dat  ging  te  snel  voor  hem,  zei  hij.  Wellicht  in 
 de  toekomst.  Hij  wilde  zijn  genezing  en  onze  uitleg  eerst  even  goed 
 op  zich  laten  inwerken.  Omdat  hij  Engels  spreekt,  hebben  wij  hem 
 gewezen  op  de  verslagen  van  Street  healing,  die  ook  in  het  Engels 
 vertaald  worden. 



 Wij  kwamen  een  echtpaar  tegen,  waarvan  de  man  in  een  rolstoel 
 zit.  In  het  verleden  hebben  wij  eerder  voor  zijn  genezing  gebeden 
 en  met  hen  gesproken  over  het  evangelie.  Ze  waren  duidelijk  blij 
 om  ons  te  zien.  Het  ging  goed  met  hem,  zei  hij.  Mentaal  gaat  het 
 prima,  zei  hij,  ondanks  dat  hij  in  een  rolstoel  zit.  Ondanks  dat  ons 
 gebed  in  het  verleden  (nog)  niet  heeft  geleid  tot  zijn  genezing,  heeft 
 hem  dat  niet  negatief  gestemd  richting  ons,  en  onze  boodschap  van 
 geloof. 

 Ze  wilden  ook  graag  het  Johannes  evangelie,  het  traktaat  Hoe  kan 
 ik  God  leren  kennen  en  de  kaart  Zonder  Jezus  is  kerst  mis! 
 aannemen.  Wij  voelden  Gods  liefde  voor  hen  en  bemoedigden  hen 
 om  in  Gods  boodschap  en  wonderen  te  blijven  geloven. 

 Soms  is  het  wonder  een  genezing,  soms  is  het  wonder  dat  iemands 
 hart  bemoedigd  wordt,  ondanks  dat  genezing  op  dat  moment  niet 
 zichtbaar  wordt.  Daarin  is  God  soeverein  om  te  bewegen,  Hij  kent 
 het  hart  van  de  mens  beter  dan  de  mens  zelf.  En  hij  werkt  altijd  iets 
 goed  uit  in  een  mensenleven,  ook  al  is  dat  niet  de  genezing  die  wij 
 op  dat  moment  voor  ogen  hebben. 

 We  spraken  een  man,  die  ons  vertelde  geen  pijnklachten  te 
 hebben.  Wij  hebben  met  hem  gesproken  over  het  evangelie  en  toen 
 wij  onze  lectuur  toonden,  werd  duidelijk  dat  zijn  zicht  slecht  was.  Hij 
 kan  niet  goed  lezen.  Hij  draagt  ook  een  bril  en  wij  konden  aan  zijn 
 afwijkende  oogbewegingen  zien  dat  zijn  ogen  niet  normaal 
 functioneren. 

 Hij  vertelde  dat  hij  lijdt  aan  een  genetische  afwijking,  die  voorkomt 
 in  zijn  familie.  Wij  vroegen  of  wij  voor  de  genezing  van  zijn  ogen 
 mochten  bidden,  en  dat  vond  hij  goed.  Wij  hebben  genezing  over 
 zijn  ogen  uitgesproken,  de  macht  van  de  genetische  afwijking  over 
 zijn  ogen  in  Jezus'  naam  verbroken  en  vrede  uitgesproken. 



 Hierna  vroegen  wij  hem  om  zijn  zicht  te  testen,  of  er  verbetering 
 was  opgetreden?  Dat  was  niet  het  geval,  zei  hij.  We  hebben  nog 
 een  keer  gebeden,  waarna  geen  directe  verbetering  optrad.  Wij 
 vertelden  hem  niet  te  wanhopen,  omdat  wij  geloven  dat  verbetering 
 altijd  later  kan  doorbreken.  Wij  hebben  meegemaakt  dat  mensen 
 die  niet  direct  genazen  op  gebed,  de  volgende  dag  waren  genezen. 

 Wij  moedigden  hem  daarom  aan  de  komende  dagen  in  geloof  af  te 
 wachten  wat  er  zou  gebeuren.  En  of  hij  ons  via  de  contactpagina 
 van  de  website  wilde  laten  weten  of  verbetering  was  opgetreden,  of 
 als  hij  meer  gebed  wilde  voor  zijn  genezing.  Wij  gaven  hem  onze 
 lectuur  mee  met  de  verwijzing  naar  de  website. 

 Wij  hadden  een  gesprek  met  een  vrouw  over  het  evangelie.  Wij 
 vroegen  haar  in  eerste  instantie  niet  naar  eventuele  pijnklachten, 
 maar  legden  haar  het  evangelie  uit,  wat  wij  geloofden  en  waarom 
 wij  voor  de  zieken  bidden  op  straat.  Zij  vond  het  heel  goed  wat  wij 
 deden. 

 Ze  was  zelf  niet  gelovig  en  heeft  altijd  op  hoog  niveau  gesport.  Aan 
 het  eind  van  ons  gesprek  vroegen  wij  nog  even  of  zei  toevallig  ook 
 pijn  had  en  dat  bleek  zo  te  zijn.  Ze  leed  aan  chronische  pijn  in  haar 
 rechter  schouder,  pijnniveau  7  op  de  schaal  van  0-10. 

 Nu  konden  wij  haar  in  de  praktijk  laten  zien  dat  God  echt  bestaat  en 
 vroegen  of  wij  voor  haar  genezing  mochten  bidden.  Enigszins 
 voorzichtig  stemde  zij  toe,  nieuwsgierig  naar  wat  er  zou  gebeuren. 
 Wij  wezen  haar  op  de  bijbel,  waarin  staat  dat  gelovigen  zieken  de 
 handen  zullen  opleggen  en  dat  God  hen  zal  genezen.  Vervolgens 
 legden  wij  haar  de  handen  op  en  spraken  genezing  uit  over  haar 
 schouder. 



 Voel  je  iets  gebeuren  in  de  schouder,  vroegen  wij  haar?  Ja,  zei  ze, 
 ik  voel  iets  dat  ik  het  beste  kan  omschrijven  als  “tintelingen”? 

 Wij  vertelden  haar  dat  tintelingen,  of  warmte,  of  een  “licht  gevoel” 
 manifestaties  zijn  dat  God  haar  aan  het  genezen  is.  We  vroegen 
 haar  vervolgens  om  haar  schouder  te  bewegen  en  te  testen  hoe  het 
 met  haar  pijn  is.  De  pijn  is  wel  minder,  zei  ze  enigszins  verbaasd. 
 Wij  hebben  nog  een  keer  gesproken,  100%  genezing  bevolen, 
 omdat  wij  geloven  dat  Jezus  ook  voor  100%  betaald  heeft  voor  haar 
 genezing. 

 Hierna  was  alle  pijn  weg!  Ze  was  blij  en  verbaasd  tegelijk.  Wij 
 gaven  haar  onze  lectuur  mee  en  nodigden  haar  uit  om  de  website 
 eens  te  bezoeken. 
 Ze  zei  bij  het  afscheid  dat  ze  geloofde  dat  de  pijn  wel  weer  zou 
 terugkeren,  omdat  ze  al  heel  lang  last  heeft  van  deze  pijnklachten. 
 Wij  moedigden  haar  aan  om  dat  niet  meer  te  zeggen,  maar  te 
 geloven  dat  wij  geloven  dat  God  haar  heeft  genezen  en  dat  deze 
 genezing  zal  blijven.  Dat  de  pijn  daarom  ook  niet  zal  terugkeren. 
 Dat  zou  ze  doen,  zei  ze.  Ze  geloofde  weliswaar  niet  zelf,  maar 
 geloofde  wel  dat  wij  geloofden.  Wij  geloofden  voor  haar! 

 Enige  dagen  later  spraken  we  haar  weer.  We  vroegen  hoe  het 
 verder  was  gegaan  met  haar  schouder  en  ze  vertelde  dat  het  beter 
 ging,  de  genezing  was  gebleven.  Haar  schouder  voelde  “lichter”,  zei 
 ze,  alsof  er  een  last  van  haar  schouder  was  afgenomen.  Wij 
 vroegen  haar  of  haar  genezing  haar  hielp  om  in  God  te  geloven.  Ze 
 zei  dat  ze  niet  direct  in  God  ging  geloven,  maar  dat  het  haar  wel 
 hielp  om  een  klein  beetje  open  te  staan  voor  God,  dat  Hij  bestaat. 

 En  wij  weten,  God  can  do  a  lot,  with  a  little! 



 We  spoke  to  two  women  from  Vlaardingen,  who  were  shopping  in 
 Hellevoetsluis.  One  of  these  women  turned  out  to  be  a  good 
 acquaintance  of  a  female  street  healer,  who  walked  with  us  for  the 
 first  time  today. 

 The  fact  that  these  two  women  meet  here,  during  a  street  healing, 
 is  very  coincidental!  The  women  started  talking  and  reminiscing 
 about  old  memories.  It  was  clear  that  they  had  a  warm  bond  with 
 each  other.  We  told  them  what  we  did  and  asked  if  they  sometimes 
 have  pain  in  their  bodies.  One  of  the  women  told  us  that  she  does 
 not  have  physical  pain,  but  soul  pain.  Things  were  not  going  well  in 
 her  marriage  and  she  was  very  sad  about  that. 

 We  asked  if  we  could  pray  for  her  and  she  agreed.  After  this  prayer 
 we  discussed  her  faith  a  little  more  deeply  with  her.  She  said  she 
 believed  in  God  and  was  baptized  as  a  child.  She  regularly  prayed 
 to  a  deceased  relative  because  it  gave  her  comfort.  She  also  visited 
 paranormal  fairs  in  search  of  peace  and  truth. 

 We  asked  her  if  she  had  ever  given  her  life  to  Jesus.  had  invited 
 Him  to  come  and  live  in  her  heart  and  give  her  new  life.  No,  she 
 never  did  that.  We  asked  her  if  she  would  not  do  that  today,  so  that 
 she  could  be  born  again  and  become  a  child  of  God.  She  indicated 
 that  she  wanted  this  and  we  prayed  with  her  and  asked  Jesus  to 
 come  and  live  in  her  heart.  During  this  prayer  we  felt  God's  love  for 
 her,  which  moved  us  to  tears. 

 After  this  prayer  we  encouraged  her  to  talk  to  Jesus  instead  of  her 
 deceased  relative  and  to  stop  attending  paranormal  fairs. 
 Because  we  believe  in  God,  we  also  believe  in  the  existence  of  the 
 Adversary,  the  Devil.  He  also  has  the  power  to  heal,  but  he  always 
 asks  for  something  in  return.  Such  as  your  peace  of  mind,  your 
 peace  or  your  night's  sleep.  Ultimately,  his  goal  is  always  to  destroy 
 a  human  being.  Paranormal  fairs  are  places  where  he 
 demonstrates  his  power. 



 We  asked  her  friend  if  she  also  wanted  to  give  her  heart  to  Jesus? 
 And  she  also  wanted  to  do  this!  We  also  prayed  with  her,  inviting 
 Jesus  to  come  into  her  heart  and  make  her  a  new  person.  What  a 
 party  this  was,  on  the  streets  and  in  heaven! 

 For  we  believe  that  there  is  a  celebration  in  heaven  when  one 
 sinner  comes  to  repentance.  To  let  them  know  how  much  God  loves 
 them  and  wants  to  give  them,  we  gave  them  a  sum  of  money  to 
 celebrate  their  rebirth.  Later  that  day  we  received  a  photo  from 
 them  showing  how  they  enjoyed  a  piece  of  cake  and  chocolate  milk, 
 to,  as  they  wrote,  “celebrate  their  connection  with  God”. 

 We  spoke  to  an  English  speaking  man.  He  said  he  had  pain  in  his 
 shoulder,  pain  level  5  on  a  scale  of  1-10.  He  did  not  believe  in  God, 
 but  he  did  believe  that  there  was  more  between  heaven  and  earth. 
 We  told  him  that  God  exists  and  loves  him  and  wanted  to  heal  his 
 shoulder  as  proof  of  that.  He  was  somewhat  skeptical  about  this, 
 but  we  were  nevertheless  allowed  to  pray  for  his  healing. 

 We  laid  hands  on  him,  spoke  healing  over  his  shoulder  and 
 commanded  the  pain  to  leave.  After  the  prayer  we  asked  him  to 
 move  his  shoulder  and  test  how  much  pain  he  was  in.  He  moved 
 his  shoulder  up  and  down  and  started  laughing.  With  a  surprised 
 look  he  told  us  that  the  pain  had  dropped  to  a  1! 

 We  then  prayed  again,  after  which  all  the  pain  was  gone.  After  this 
 we  had  his  full  attention  explaining  the  gospel.  Our  explanation 
 helped  him  to  shape  God,  to  imagine  who  He  is.  After  all,  God  is 
 Spirit  and  invisible  to  the  natural  eye.  And  that  he  needs  God 
 himself  to  be  able  to  believe  in  God.  Faith  is  something  of  the  heart, 
 not  of  the  mind,  and  it  is  a  gift  from  God. 



 When  someone  accepts  who  Jesus  is  and  what  He  has  done,  and 
 gives  their  heart  to  Jesus,  rebirth  takes  place  at  that  moment.  This 
 means  that  that  person  is  spiritually  reborn.  We  are  a  spirit  with  a 
 soul  living  in  a  body.  Mind,  soul  and  body  are  different,  have 
 different  functions,  but  are  part  of  the  same  person. 

 They  form  a  trinity.  The  same  with  God.  God  is  also  a  trinity.  God 
 also  consists  of  three  manifestations,  the  Father,  the  Son  and  the 
 Spirit.  All  three  different  in  function,  but  the  same  person.  And  man 
 was  created  in  God's  image. 

 When  someone  is  born  again,  that  person  receives  the  Holy  Spirit 
 into  his  heart.  The  Holy  Spirit  is  a  person  and  shows  us  who  God  is. 
 Without  the  indwelling  of  the  Holy  Spirit  we  cannot  believe  in  God. 
 For  people  who  do  not  have  the  Holy  Spirit,  believing  is  foolishness, 
 the  Bible  says.  God  can  only  be  “seen”  spiritually. 

 We  noticed  that  our  words  helped  him  get  a  picture  of  God  and  how 
 he  could  encounter  God.  At  the  end  of  our  meeting  we  asked  him  if 
 he  would  invite  Jesus  into  his  heart,  but  that  was  too  fast  for  him,  he 
 said.  Perhaps  in  the  future.  He  wanted  to  first  let  his  healing  and  our 
 explanation  take  effect.  Because  he  speaks  English,  we  pointed 
 him  to  the  Street  Healing  reports,  which  are  also  translated  into 
 English. 

 We  met  a  couple,  the  husband  of  whom  is  in  a  wheelchair.  In  the 
 past  we  have  prayed  for  his  healing  and  talked  to  them  about  the 
 gospel.  They  were  clearly  happy  to  see  us.  He  was  doing  well,  he 
 said.  Mentally  he  is  doing  well,  he  said,  despite  being  in  a 
 wheelchair.  Even  though  our  prayer  in  the  past  has  not  (yet)  led  to 
 his  healing,  it  has  not  made  him  negative  towards  us  and  our 
 message  of  faith. 



 They  also  wanted  the  Gospel  of  John,  the  tract  How  can  I  get  to 
 know  God  and  the  card  Without  Jesus,  Christmas  is  a  miss!  We  felt 
 God's  love  for  them  and  encouraged  them  to  continue  to  believe  in 
 God's  message  and  miracles. 

 Sometimes  the  miracle  is  a  healing,  sometimes  the  miracle  is  that 
 someone's  heart  is  encouraged,  even  though  healing  is  not  visible 
 at  that  moment.  In  this  God  is  sovereign  to  move,  He  knows  the 
 heart  of  man  better  than  man  himself.  And  he  always  works 
 something  good  in  a  person's  life,  even  if  that  is  not  the  healing  we 
 have  in  mind  at  that  moment. 

 We  spoke  to  a  man  who  told  us  he  had  no  complaints  of  pain.  We 
 talked  to  him  about  the  gospel  and  when  we  showed  him  our 
 literature,  it  became  clear  that  his  eyesight  was  poor.  He  can't  read 
 well.  He  also  wears  glasses  and  we  could  see  from  his  abnormal 
 eye  movements  that  his  eyes  are  not  functioning  normally. 

 He  said  that  he  suffers  from  a  genetic  disorder  that  runs  in  his 
 family.  We  asked  if  we  could  pray  for  the  healing  of  his  eyes,  and  he 
 agreed.  We  have  pronounced  healing  over  his  eyes,  broken  the 
 power  of  the  genetic  defect  over  his  eyes  in  Jesus'  name  and 
 pronounced  peace. 
 After  this  we  asked  him  to  test  his  vision,  whether  there  had  been 
 any  improvement?  That  was  not  the  case,  he  said.  We  prayed 
 again,  after  which  there  was  no  immediate  improvement.  We  told 
 him  not  to  despair,  because  we  believe  that  improvement  can 
 always  come  later.  We  have  experienced  that  people  who  were  not 
 immediately  healed  by  prayer  were  healed  the  next  day. 

 We  therefore  encouraged  him  to  wait  in  faith  to  see  what  would 
 happen  in  the  coming  days.  And  whether  he  wanted  to  let  us  know 
 via  the  contact  page  of  the  website  whether  improvement  had 
 occurred,  or  if  he  wanted  more  prayers  for  his  healing.  We  gave  him 
 our  reading  material  with  a  link  to  the  website. 



 We  had  a  conversation  with  a  woman  about  the  gospel.  We  did  not 
 initially  ask  her  about  any  pain  complaints,  but  explained  the  gospel 
 to  her,  what  we  believed  and  why  we  pray  for  the  sick  on  the  street. 
 She  really  liked  what  we  did. 

 She  was  not  religious  herself  and  had  always  played  sports  at  a 
 high  level.  At  the  end  of  our  conversation  we  asked  if  she  was  also 
 in  pain  and  that  turned  out  to  be  the  case.  She  suffered  from 
 chronic  pain  in  her  right  shoulder,  pain  level  7  on  a  scale  of  0-10. 

 Now  we  could  show  her  in  practice  that  God  really  exists  and  asked 
 if  we  could  pray  for  her  healing.  Somewhat  cautiously  she  agreed, 
 curious  about  what  would  happen.  We  pointed  her  to  the  Bible, 
 which  states  that  believers  will  lay  hands  on  the  sick  and  that  God 
 will  heal  them.  We  then  laid  hands  on  her  and  spoke  healing  over 
 her  shoulder. 

 Do  you  feel  something  happening  in  your  shoulder,  we  asked  her? 
 Yes,  she  said,  I  feel  something  that  I  can  best  describe  as 
 “tingling”? 

 We  told  her  that  tingling,  or  warmth,  or  a  “light  feeling”  are 
 manifestations  that  God  is  healing  her.  We  then  asked  her  to  move 
 her  shoulder  and  test  her  pain.  The  pain  is  less,  she  said, 
 somewhat  surprised.  We  have  spoken  again,  commanding  100% 
 healing,  because  we  believe  that  Jesus  also  paid  100%  for  her 
 healing. 

 After  this  all  pain  was  gone!  She  was  happy  and  surprised  at  the 
 same  time.  We  gave  her  our  literature  and  invited  her  to  visit  the 
 website. 
 She  said  at  the  farewell  that  she  believed  that  the  pain  would  return, 
 because  she  had  been  suffering  from  these  pain  complaints  for  a 
 long  time. 



 We  encouraged  her  to  stop  saying  that,  but  to  believe  that  we 
 believe  God  has  healed  her  and  that  this  healing  will  continue.  That 
 is  why  the  pain  will  not  return.  She  would,  she  said.  Although  she 
 did  not  believe  herself,  she  believed  that  we  believed.  We  believed 
 for  her! 

 A  few  days  later  we  spoke  to  her  again.  We  asked  how  her 
 shoulder  had  progressed  and  she  said  it  was  getting  better  and  the 
 healing  had  continued.  Her  shoulder  felt  “lighter,”  she  said,  as  if  a 
 weight  had  been  lifted  from  her  shoulder.  We  asked  her  if  her 
 healing  helped  her  to  believe  in  God.  She  said  that  she  did  not 
 immediately  start  to  believe  in  God,  but  that  it  did  help  her  to  be  a 
 little  bit  open  to  God,  that  He  exists. 

 And  we  know,  God  can  do  a  lot,  with  a  little! 


