
 Street  healing  11  januari  2025 

 We  vroegen  aan  een  vrouw  die  langsfietste,  of  wij  haar  iets 
 mochten  vragen?  Dat  mocht  en  wij  vroegen  haar  of  zij  soms 
 pijnklachten  had?  Ze  vertelde  dat  zij  veel  pijn  heeft  aan  haar  linker 
 heup,  als  gevolg  van  een  mislukte  heupoperatie.  Ze  vertelde  dat  ze 
 op  het  moment  op  de  schaal  van  0-10  op  pijnniveau  10+  zat.  Veel 
 pijn  dus!  Toen  wij  haar  vertelden  dat  wij  graag  voor  haar  genezing 
 zouden  bidden,  stapte  ze  spontaan  van  haar  fiets  en  zei:  ”Heel 
 graag”! 

 Ze  vertelde  dat  ze  gelovig  is  en  regelmatig  een  kerk  in  de  buurt 
 bezoekt.  Uit  haar  verdere  verhaal  bleek  dat  zij  een  bewogen  leven 
 achter  de  rug  heeft  vol  pijn  en  moeite,  met  een  scheiding, 
 familieproblemen,  een  mislukte  heupoperatie  en  geestelijke  strijd. 

 Er  zijn  momenten  geweest  dat  ze  het  leven  niet  meer  aankon,  maar 
 dan  viel  ze  terug  op  God,  vertelde  ze.  God  heeft  haar  altijd  de 
 kracht  en  het  geloof  gegeven  om  vol  te  houden  en  door  te  gaan. 
 Het  was  ons  duidelijk  dat  we  hier  met  een  kostbare  en  geliefde 
 dochter  van  God  te  maken  hadden.  Met  een  bestemming  in  haar 
 leven.  En  dat  het  Kwaad  er  alles  aan  deed  en  heeft  gedaan  om 
 haar  geloof  te  roven! 

 De  vrouw  was  open  en  verlangend  naar  gebed.  We  hebben 
 genezing  over  haar  heup  uitgesproken,  dat  Gods  Koninkrijk  over 
 haar  zal  komen,  waarna  we  haar  vroegen  om  te  beschrijven  wat  er 
 in  haar  lichaam  gebeurde. 

 Dit  is  wat  ze  zei:”  Ik  voel  tintelingen  over  héél  mijn  lichaam,  alsof  er 
 overal  kleine  naaldjes  in  mijn  lichaam  prikken.  Vooral  in  mijn  heup 
 en  in  mijn  benen.  Ik  voel  mij  helemaal  “licht”  worden,  als  in 
 niet-zwaar.  Verder  ben  ik  al  de  hele  morgen  wazig  in  mijn  denken 
 en  mijn  denken  is  nu  helemaal  helder.  Mijn  heup  voelt  ook  anders. 
 De  pijn  is  gezakt  en  milder.” 



 De  Heilige  Geest  was  hier  duidelijk  aan  het  werk!  Wij  vertelden  haar 
 dat  al  die  manifestaties  symptomen  zijn  van  de  Heilige  Geest  die  in 
 haar  lichaam  aan  het  werk  is.  De  vrouw  moest  huilen.  Deze  vrouw 
 kent  veel  strijd  en  pijn  en  onze  ontmoeting  was  ook  genezend  voor 
 haar  ziel.  Duidelijk  was  dat  ze  een  ontmoeting  had  met  God,  door 
 ons  heen. 

 Ze  vertelde  dat  er  na  haar  heupoperatie  complicaties  waren 
 opgetreden,  waarbij  ze  drie  liter  bloed  had  verloren.  Ze  was  hierbij 
 doodgegaan  en  was  naar  de  hemel  gegaan,  vertelde  ze. 

 Wat  er  toen  gebeurde,  omschrijft  ze  als  volgt:  ”Ik  hing  boven  mijn 
 lichaam,  zag  mijzelf  liggen  en  steeg  vervolgens  op  naar  de  hemel. 
 Daar  zag  ik  mijn  overleden  vader.  Het  was  daar  heel  fijn,  ik  voelde 
 liefde  en  vrede,  het  was  daar  heerlijk.  Ik  heb  ook  God  gezien,  die 
 mij  vertelde  dat  het  nog  niet  mijn  tijd  was.  Dat  ik  terug  moest.  Dat  er 
 nog  een  taak  voor  mij  was  op  aarde  en  dat  ik  daarom  terug  moest 
 gaan.” 

 “Ik  was  daar  héél  boos  over,  want  ik  wilde  niet  terug,  ik  wilde 
 blijven!  Het  was  daar  zo  fijn!  Maar  toen  zei  God  nogmaals  heel 
 duidelijk  dat  ik  terug  moest  naar  de  aarde,  waarna  ik  door  een 
 enorme  kracht  teruggeduwd  werd  in  mijn  lichaam.  Vervolgens  werd 
 ik  wakker  en  merkte  ik  dat  ik  door  medisch  personeel  op  allerlei 
 slangen  was  aangesloten”. 

 Nadat  zij  dit  verteld  heeft,  hebben  wij  samen  gebeden.  Duidelijk 
 was  dat  deze  ontmoeting  heel  speciaal  was  en  dat  God  een 
 belangrijke  bestemming  voor  haar  leven  heeft.  Wij  hebben  over 
 haar  geprofeteerd,  dat  2025  voor  haar  een  jaar  is  van  transformatie, 
 van  herstel  en  van  activatie  in  haar  bestemming.  Om  mensen  het 
 Koninkrijk  te  blijven  brengen,  iets  wat  haar  verlangen  is. 



 Aan  het  eind  van  onze  ontmoeting  gaven  wij  haar  onze  lectuur 
 mee,  met  op  het  Johannes  evangelie  een  sticker  geplakt  van  een 
 leeuw,  verwijzend  naar  Jezus,  de  Leeuw  van  Juda. 
 Toen  ze  dit  zag,  reageerde  ze  enthousiast  en  stroopte  haar  linker 
 mouw  op  en  toonde  haar  tatoeage  van  een  leeuw.  De  Leeuw  van 
 Juda,  zei  ze! 

 Wij  vertelden  haar  dat  het  vanaf  nu  belangrijk  voor  haar  zou  zijn  om 
 in  geloof  haar  genezing  vast  te  houden.  Dat  God  de  genezing  van 
 haar  heup  door  geloof  volkomen  zal  uitwerken. 

 Omdat  wij  weten  dat  de  duivel  zal  proberen  haar  geloof  op  dit  punt 
 aan  te  vallen,  door  te  zeggen  dat  God  haar  niet  wil  genezen.  Toen 
 wij  haar  dit  vertelden,  stroopte  ze  haar  rechtermouw  op,  waarop  de 
 bijbeltekst  Efeze  6:16  stond,  waar  staat  “In  elk  gevecht  zult  u  het 
 geloof  nodig  hebben,  als  een  schild  waarop  alle  brandende  pijlen 
 van  de  duivel  afketsen”. 

 Aan  het  einde  vroeg  de  vrouw  of  zij  iets  moest  betalen  voor  het 
 gebed?  Wij  zeiden  natuurlijk  van  niet,  omdat  wij  haar  hebben 
 gegeven  ,  wat  wij  ook  gratis  hebben  ontvangen.  Namelijk  Gods 
 vergeving  en  herstel.  Om  dat  te  benadrukken,  gaven  wij  haar  15 
 euro,  om  voor  zichzelf  iets  lekkers  of  leuks  te  kopen. 

 We  hebben  ongeveer  30  minuten  met  de  vrouw  gesproken.  Tegen 
 het  eind  zei  ze  dat  ze  normaal  gesproken  niet  zo  lang  kon  staan, 
 vanwege  haar  heup.  Nu  stond  ze  al  een  half  uur,  zonder 
 problemen! 

 Wat  verder  bijzonder  is  aan  deze  ontmoeting,  is  dat  wij  15  minuten 
 eerder  op  precies  dezelfde  plek  een  gesprekje  hadden  met  een 
 bouwvakker,  die  bezig  was  stenen  in  een  container  te  plaatsen.  Hij 
 zei  dat  hij  het  waardeert  dat  mensen  in  geloof  uitstapten  om  voor  de 
 zieken  te  bidden.  Dat  zouden  meer  mensen  moeten  doen,  zei  hij. 



 Toen  wij  hem  het  Johannes  Evangelie  gaven,  zei  hij  dat  hij  dat 
 zeker  zou  gaan  lezen.  En  juist  deze  bouwvakker  was  getuige  van 
 de  genezing  en  het  gesprek  met  deze  vrouw,  omdat  dit  op  precies 
 dezelfde  plek  plaatsvond  waar  hij  nog  steeds  aan  het  werk  was. 

 We  spraken  een  man,  die  aangaf  tijdens  het  fitnessen  last  te  krijgen 
 van  zijn  onderrug.  Wij  vroegen  of  wij  zijn  beenlengtes  mochten 
 checken,  omdat  beenlengteverschil  vaak  leidt  tot  deze  klachten. 

 We  zochten  een  bankje  uit  om  zijn  beenlengtes  te  controleren  en 
 hieruit  bleek  duidelijk  dat  zijn  linkerbeen  een  stuk  korter  was  dan 
 zijn  rechter.  Wij  vroegen  of  wij  mochten  bidden  dat  zijn  te  korte 
 been  zou  uitgroeien  en  dat  vond  hij  goed.  Na  het  gebed  groeide  zijn 
 been  uit  voor  zijn  ogen  uit,  iets  dat  hij  zeer  bijzonder  vond.  Hij 
 ervaarde  hierbij  een  kracht  in  zijn  te  korte  been.  Terwijl  dit  gebeurde 
 zei  hij  dat  hij  ons  zo  een  bijzonder  verhaal  wilde  vertellen! 

 Hierna  raakten  wij  met  elkaar  in  gesprek.  Hij  was  erg  nieuwsgierig 
 naar  het  geloof  en  stelde  veel  vragen.  Hij  vertelde  dat  hij  sinds  kort 
 op  de  fitness  gesprekken  had  met  een  man  die  onlangs  tot  geloof 
 was  gekomen.  Deze  gesprekken  hadden  hem  geïntrigeerd  en  aan 
 het  denken  gezet  over  God  en  geloof.  Daarom  vond  hij  onze 
 ontmoeting  heel  apart. 

 Wij  vertelden  hem  dat  wij  geloofden  dat  onze  ontmoeting  niet 
 toevallig  was  en  dat  God  hem  een  teken  wil  geven  van  zijn  liefde 
 voor  hem.  De  man  had  diverse  vragen,  ook  naar  aanleiding  van  de 
 gesprekken  die  hij  met  de  man  in  de  fitness  had  gehad.  Vragen 
 over  bijvoorbeeld  de  Drie-eenheid  van  God.  Hoe  dat  zit? 

 En  of  er  leven  na  de  dood  is?  Aan  de  hand  van  de  bijbel  zijn  we 
 daar  uitvoerig  op  ingegaan.  Ook  wezen  wij  hem  op  de  vele  verhalen 
 over  bijna  dood  ervaringen,  zogenaamde  “NDE”ś,  Near  Death 
 Experiences,  die  je  tegenwoordig  op  veel  Youtube  kanalen  kunt 
 vinden. 



 Zoals  het  Youtube  kanaal  van  Randy  Kay  op 
 https://youtu.be/uu5ab1FYMmg?si=Uxu27OIxKigRYibA  .  Ook  op  de 
 Start  pagina  van  www.streethealing.net  staat  het  NDE  verhaal  van 
 Ian  McCormack.  Een  jonge,  ongelovige  avonturier  die  stierf  aan 
 een  kwallenbeet  en  daarna  een  ontmoeting  had  met  God. 

 Afsluitend  hebben  wij  voor  hem  gebeden,  dat  God  hem  verder  helpt 
 om  te  ontdekken  wie  Hij  is.  Ook  gaven  wij  hem  onze  lectuur  mee, 
 met  het  boekje  Nieuw  leven. 

 We  spraken  een  man,  die  aangaf  rugpijn  te  hebben  in  zijn 
 onderrug.  Hij  is  moslim  en  daarom  wilde  hij  liever  geen  gebed. 
 Omdat  dit  gevoelig  ligt,  zei  hij.  Wij  vertelden  hem  dat  Jezus  zich  in 
 dromen  wil  bekendmaken  aan  Moslims.  Omdat  geloof  in  Jezus 
 grote  consequenties  voor  zijn  leven  heeft. 

 Hij  geloofde  dat  pijn  bij  het  leven  hoort  en  dat  God  ons  daarmee 
 iets  wil  leren.  Wij  legden  hem  uit  wat  volgens  de  bijbel  de  oorsprong 
 is  van  pijn,  van  ziekte,  van  lijden  en  dood.  Dat  God  dit  nooit  zo 
 gewild  heeft,  maar  dat  deze  dingen  de  Schepping  zijn 
 binnengekomen,  omdat  Adam  en  Eva  God  ongehoorzaam  waren 
 aan  God  door  van  de  vrucht  van  de  Boom  van  kennis  van  goed  en 
 kwaad  te  eten,  terwijl  God  had  gewaarschuwd  dat  wanneer  ze  dat 
 zouden  doen,  ze  zeker  zouden  sterven. 

 Daarmee  is  door  één  mens,  Adam,  de  dood  in  de  schepping 
 gekomen,  maar  dat  er  ook  door  één  mens,  Jezus,  redding  en 
 verlossing  is  gekomen.  Dat  Jezus  met  zijn  lijden  en  sterven  betaald 
 heeft  voor  onze  genezing  en  redding  van  de  dood,  ziekte  en  pijn. 
 Wij  gaven  hem  het  kaartje  van  de  website  van  www.isaruhallah.nl 
 met  daarop  getuigenissen  van  moslims,  die  Jezus  hebben  leren 
 kennen  als  meer  dan  alleen  een  geliefde  profeet. 

http://www.streethealing.net/
http://www.isaruhallah.nl/


 Wij  nodigden  hem  uit  om  Jezus  persoonlijk  te  vragen  om  zich  aan 
 hem  te  openbaren.  Omdat  het  voor  moslims  zo  moeilijk  ligt  om 
 Jezus  te  accepteren  en  om  in  hem  te  kunnen  geloven,  geeft  God 
 moslims  vaak  dromen,  waarin  Jezus  zich  persoonlijk  aan  hen 
 openbaart.  Wij  deelden  uit  eigen  ervaring  dat  wij  persoonlijk  ook 
 Gods  liefde,  kracht  en  vuur  hebben  ervaren,  toen  wij  onderzochten 
 of  hij  werkelijk  bestaat. 

 We  spraken  een  vrouw,  die  een  bekende  van  ons  is.  Ze  vertelde 
 dat  ze  momenteel  veel  last  heeft  van  onrust  in  haar  denken.  Ook 
 ervaart  ze  veel  negatieve  gedachten.  Ze  gaat  zich  binnenkort  laten 
 onderzoeken  op  ADHD,  zei  ze. 
 We  vroegen  of  wij  voor  haar  mochten  bidden,  omdat  wij  geloven  dat 
 onze  ontmoeting  niet  toevallig  is.  Dat  mocht  en  wij  hebben 
 genezing  over  haar  denken  uitgesproken,  Gods  vrede  en  waarheid, 
 dat  Gods  liefde  haar  identiteit  in  hem  zal  herstellen  en  versterken. 

 Ook  hebben  we  in  Jezus'  naam  de  bolwerken  in  haar  denken,  die 
 opstaan  tegen  de  waarheid  van  God,  verbroken.  Omdat  niets  en 
 niemand  ons  zal  kunnen  scheiden  van  de  liefde  van  God,  welke  is 
 in  Christus  Jezus. 

 We  spraken  een  jong  stel,  waarvan  de  man  leed  aan  eczeem  in  zijn 
 nek.  Dit  was  duidelijk  te  zien,  omdat  zijn  nek  rood  was  en  krassen 
 vertoonde.  Wij  mochten  voor  genezing  van  de  eczeem  bidden  en 
 hebben  Gods  vrede  en  rust  over  zijn  leven  uitgesproken.  Dat  elke 
 vorm  van  onrust  uit  zijn  leven  zou  verdwijnen.  Hierna  hebben  wij 
 hen  het  evangelie  uitgelegd.  Beiden  namen  onze  lectuur  mee. 

 Wij  spraken  twee  mannen,  waarvan  er  één  duidelijk  geïnteresseerd 
 was  in  ons  verhaal.  Ook  ons  kaartje  Met  Jezus  heb  je  pas  een 
 échte  kerst  man!  sprak  hem  aan.  Want  in  zijn  ogen  gaat  kerst  ook 
 over  meer  dan  oliebollen  en  kerstbomen. 



 Hij  was  duidelijk  op  zoek  naar  God  en  nam  onze  lectuur  om  hem 
 daarbij  te  helpen,  onder  andere  het  boekje  Hoe  kan  ik  God  leren 
 kennen?  graag  aan!  Ook  de  andere  man  nam  onze  lectuur  aan. 

 We  spraken  een  vrouw,  die  ons  vertelde  dat  ze  na  haar  sterven  wel 
 zou  ontdekken  of  er  een  hemel  en  een  hel  is.  We  wezen  haar  erop 
 dat  dit  wellicht  te  laat  zou  zijn,  om  na  het  overlijden  te  ontdekken 
 dat  er  een  hemel  en  een  hel  zou  zijn.  Omdat  ze  dan  niet  meer  kon 
 kiezen.  Ze  vertelde  dat  het  wel  goed  zat  met  haar.  Ze  gelooft  dat  ze 
 naar  de  hemel  zou  gaan,  omdat  ze  een  moreel  goed  leven  heeft 
 geleefd.  Ze  was  een  goed  mens. 

 Toen  wij  haar  vertelden  dat  de  bijbel  leert  dat  voor  God  een  mens 
 alleen  een  “goed”  mens  is,  wanneer  deze  het  offer  van  Jezus  heeft 
 geaccepteerd,  keek  ze  hier  van  op.  Volgens  de  bijbel  kom  je  niet  in 
 de  hemel  door  een  moreel  goed  leven  te  leven.  God  heeft  één 
 standaard  neergelegd  en  dat  is  geloof  in  Jezus.  Wat  Hij  heeft 
 gedaan.  Wie  in  Jezus  gelooft,  ontvangt  de  Heilige  Geest  in  zijn  hart 
 en  deze  persoon  wordt  daarmee  opnieuw  geboren. 

 Jezus  noemt  dit  “wedergeboorte”.  Zonder  deze  wedergeboorte  is 
 en  blijft  iemand  gescheiden  van  God.  Ook  na  de  lichamelijke  dood. 
 Wij  vertelden  de  vrouw  dat  wij  er  niet  aan  moesten  denken  dat  haar 
 dit  zou  overkomen  en  dat  wij  haar  daarom  daar  op  wezen.  De 
 vrouw  begreep  onze  intentie  en  nam  onze  lectuur  ook  aan. 

 We  kwamen  eerst  een  marinier  tegen.  We  mochten  bidden  voor  zijn 
 knie.  De  marinier  was  gelovig  en  getuigde  dat  God  hem  rust  en 
 kracht  gaf  op  moeilijke  momenten.  We  hebben  hem  na  afloop  ook 
 gezegend  met  profetisch  gebed. 

 We  kwamen  een  meisje  tegen  met  pijn  in  haar  nek.  Zij  geloofde  niet 
 dat  God  haar  kon  genezen  en  na  enig  aandringen  van  onze  kant 
 mochten  wij  dan  toch  voor  haar  genezing  bidden. 



 Terwijl  wij  voor  haar  aan  het  bidden  waren,  zei  ze  dat  God  haar  nek 
 toch  niet  zou  genezen.  Toen  we  haar  na  ons  gebed  vroegen  om 
 haar  nek  te  bewegen,  bleek  de  pijn  minder  te  zijn.  Ze  was  hier 
 schrikbaar  van  geschrokken!  Ze  wilde  verder  ook  liever  geen 
 gebed,  maar  nam  wel  onze  lectuur  aan. 

 Onze  zoon  liep  mee  met  de  Street  healing  en  wij  kwamen  een 
 goede  vriend  van  hem  tegen.  Deze  vriend  stond  erg  open  voor  het 
 Evangelie  en  vond  het  gaaf  wat  we  deden.  Onze  zoon  vond  het  ook 
 leuk  om  hem  te  ontmoeten.  Terwijl  we  voor  deze  vriend  aan  het 
 bidden  waren,  kwamen  er  twee  meisjes  lachend  bij  ons  staan. 

 Eén  van  hen  bleek  bij  navraag  de  vriendin  van  zijn  vriend  te  zijn. 
 Wij  vroegen  de  dames  of  zij  in  God  geloofden?  De  vriendin  van 
 deze  vriendin  vertelde  ons  dat  zij  in  een  rolstoel  had  gezeten  en  dat 
 er  toen  ook  voor  haar  gebeden  was.  Twee  weken  na  dit  gebed  was 
 zij  uit  haar  rolstoel  opgestaan,  vertelde  zij  ons.  Daarom  gelooft  ze  in 
 God.  We  hebben  hierna  uitvoerig  kunnen  getuigen  van  Jezus  en 
 onze  lectuur  aan  hen  meegegeven. 



 We  asked  a  woman  who  was  cycling  by  if  we  could  ask  her 
 something?  That  was  allowed  and  we  asked  her  if  she  had  any  pain 
 complaints?  She  said  that  she  has  a  lot  of  pain  in  her  left  hip  as  a 
 result  of  a  failed  hip  operation.  She  said  she  was  currently  at  pain 
 level  10+  on  a  scale  of  0-10.  So  she  was  in  a  lot  of  pain!  When  we 
 told  her  that  we  would  like  to  pray  for  her  healing,  she 
 spontaneously  got  off  her  bike  and  said:  “I  would  love  you  to  do 
 that”! 

 She  said  she  believes  in  God  and  regularly  visits  a  church  in  the 
 area.  Her  further  story  showed  that  she  has  had  an  eventful  life  full 
 of  pain  and  difficulty,  with  a  divorce,  family  problems,  a  failed  hip 
 operation  and  mental  struggle. 

 There  were  times  when  she  could  no  longer  cope  with  life,  but  then 
 she  fell  back  on  God,  she  said.  God  has  always  given  her  the 
 strength  and  faith  to  persevere  and  keep  going.  It  was  clear  to  us 
 that  we  were  dealing  with  a  precious  and  beloved  daughter  of  God. 
 With  a  destination  in  her  life.  And  that  Evil  did  and  has  done 
 everything  to  rob  her  faith! 

 The  woman  was  open  and  eager  for  prayer.  We  spoke  healing  over 
 her  hip,  that  God's  Kingdom  would  come  upon  her,  after  which  we 
 asked  her  to  describe  what  was  happening  in  her  body. 

 This  is  what  she  said:  “I  feel  tingling  all  over  my  body,  as  if  little 
 needles  are  poking  everywhere  in  my  body.  Especially  in  my  hip 
 and  in  my  legs.  I  feel  myself  becoming  completely  “light”,  as  in  not 
 heavy.  Furthermore,  my  thinking  has  been  blurry  all  morning  and 
 my  thinking  is  now  completely  clear.  My  hip  also  feels  different.  The 
 pain  has  subsided  and  become  milder.” 

 The  Holy  Spirit  was  clearly  at  work  here!  We  told  her  that  all  these 
 manifestations  are  symptoms  of  the  Holy  Spirit  working  in  her  body. 
 The  woman  cried. 



 This  woman  knows  a  lot  of  struggle  and  pain  and  our  meeting  was 
 also  healing  for  her  soul.  It  was  clear  that  she  had  an  encounter 
 with  God  through  us. 

 She  said  that  complications  had  occurred  after  her  hip  operation, 
 during  which  she  had  lost  three  liters  of  blood.  She  died  and  went  to 
 heaven,  she  said. 

 She  describes  what  happened  next  as  follows:  “I  hung  above  my 
 body,  saw  myself  lying  down  and  then  ascended  to  heaven.  There  I 
 saw  my  deceased  father.  It  was  very  nice  there,  I  felt  love  and 
 peace,  it  was  wonderful  there.  I  have  also  seen  God  tell  me  that  it 
 was  not  yet  my  time.  That  I  had  to  go  back.  That  there  was  still  a 
 task  for  me  on  earth  and  that  I  had  to  go  back." 

 “I  was  very  angry  about  that,  because  I  didn't  want  to  go  back,  I 
 wanted  to  stay!  It  was  so  nice  there!  But  then  God  told  me  very 
 clearly  again  that  I  had  to  return  to  earth,  after  which  I  was  pushed 
 back  into  my  body  by  an  enormous  force.  Then  I  woke  up  and 
 noticed  that  I  had  been  connected  to  all  kinds  of  tubes  by  medical 
 staff.” 

 After  she  told  us  this,  we  prayed  together.  It  was  clear  that  this 
 meeting  was  very  special  and  that  God  has  an  important  destiny  for 
 her  life.  We  have  prophesied  about  her  that  2025  will  be  a  year  of 
 transformation,  recovery  and  activation  in  her  destiny.  To  continue 
 to  bring  people  the  Kingdom,  which  is  her  desire. 

 At  the  end  of  our  meeting  we  gave  her  our  literature,  with  a  sticker 
 of  a  lion  placed  on  the  Gospel  of  John,  referring  to  Jesus,  the  Lion 
 of  Judah. 
 When  she  saw  this,  she  reacted  enthusiastically  and  rolled  up  her 
 left  sleeve  and  showed  her  tattoo  of  a  lion.  The  Lion  of  Judah,  she 
 said! 



 We  told  her  that  from  now  on  it  would  be  important  for  her  to  hold 
 on  to  her  healing  by  faith.  That  God  will  complete  the  healing  of  her 
 hip  through  faith. 

 Because  we  know  the  devil  will  try  to  attack  her  faith  at  this  point, 
 saying  that  God  will  not  heal  her.  When  we  told  her  this,  she  rolled 
 up  her  right  sleeve,  which  bore  the  Bible  text  Ephesians  6:16,  which 
 says,  “In  every  battle  you  will  need  faith,  as  a  shield  against  which 
 all  the  devil's  flaming  arrows  will  bounce.” 

 At  the  end  the  woman  asked  if  she  had  to  pay  anything  for  the 
 prayer?  Of  course  we  said  no,  because  we  gave  her  what  we  also 
 received  for  free.  Namely  God's  forgiveness  and  restoration.  To 
 emphasize  this,  we  gave  her  15  euros  to  buy  herself  something 
 tasty  or  fun. 

 We  talked  to  the  woman  for  about  30  minutes.  Towards  the  end, 
 she  said  she  normally  couldn't  stand  for  that  long  because  of  her 
 hip.  Now  she  had  been  standing  for  half  an  hour,  without  any 
 problems! 

 What  is  also  special  about  this  meeting  is  that  15  minutes  earlier  we 
 had  a  conversation  with  a  construction  worker  in  exactly  the  same 
 spot,  who  was  busy  placing  stones  in  a  container.  He  said  he 
 appreciates  that  people  stepped  out  in  faith  to  pray  for  the  sick. 
 More  people  should  do  that,  he  said. 

 When  we  gave  him  the  Gospel  of  John,  he  said  he  would  definitely 
 read  it.  And  it  was  this  construction  worker  who  witnessed  the 
 healing  and  the  conversation  with  this  woman,  because  it  took 
 place  in  the  exact  same  spot  where  he  was  still  working. 

 We  spoke  to  a  man  who  reported  experiencing  lower  back  pain 
 while  exercising.  We  asked  if  we  could  check  his  leg  lengths, 
 because  leg  length  differences  often  lead  to  these  complaints. 



 We  looked  for  a  bench  to  check  his  leg  lengths  and  it  clearly 
 showed  that  his  left  leg  was  a  lot  shorter  than  his  right.  We  asked  if 
 we  could  pray  that  his  too  short  leg  would  grow  out  and  he  agreed. 
 After  the  prayer,  his  leg  grew  in  front  of  his  eyes,  something  that  he 
 found  very  special.  He  experienced  a  force  in  his  leg  that  was  too 
 short.  While  this  was  happening  he  said  he  wanted  to  tell  us  such  a 
 special  story! 

 After  this  we  started  talking  to  each  other.  He  was  very  curious 
 about  the  faith  and  asked  many  questions.  He  said  that  he  recently 
 had  conversations  at  the  gym  with  a  man  who  had  recently  come  to 
 faith.  These  conversations  had  intrigued  him  and  made  him  think 
 about  God  and  faith.  That's  why  he  thought  our  meeting  was  very 
 special. 

 We  told  him  that  we  believed  that  our  meeting  was  not  accidental 
 and  that  God  wanted  to  give  him  a  sign  of  his  love  for  him.  The  man 
 had  several  questions,  also  based  on  the  conversations  he  had  had 
 with  the  man  in  the  gym.  Questions  about,  for  example,  the  Trinity 
 of  God.  What  does  it  mean? 

 And  is  there  life  after  death?  We  have  discussed  this  in  detail  using 
 the  Bible.  We  also  pointed  out  to  him  the  many  stories  about 
 near-death  experiences,  so-called  “NDE’s,  Near  Death 
 Experiences,  which  you  can  now  find  on  many  YouTube  channels. 
 Such  as  Randy  Kay's  YouTube  channel  at 
 https://youtu.be/uu5ab1FYMmg?si=Uxu27OIxKigRYibA.  Also  on  the 
 Home  page  of  www.streethealing.net  is  the  NDE  story  by  Ian 
 McCormack.  A  young,  unbelieving  adventurer  who  died  from  a 
 jellyfish  bite  and  then  had  an  encounter  with  God. 

 Finally,  we  prayed  for  him,  that  God  would  help  him  further  discover 
 who  He  is.  We  also  gave  him  our  literature,  including  the  booklet 
 New  Life. 

http://www.streethealing.net/


 We  spoke  to  a  man  who  indicated  that  he  had  back  pain  in  his 
 lower  back.  He  is  Muslim  and  that  is  why  he  preferred  not  to  pray. 
 Because  this  is  sensitive,  he  said.  We  told  him  that  Jesus  wants  to 
 make  himself  known  to  Muslims  in  dreams.  Because  faith  in  Jesus 
 has  major  consequences  for  his  life. 

 He  believed  that  pain  is  part  of  life  and  that  God  wants  to  teach  us 
 something  through  it.  We  explained  to  him  what  the  Bible  says  is 
 the  origin  of  pain,  illness,  suffering  and  death.  That  God  never 
 willed  it  this  way,  but  that  these  things  entered  Creation  because 
 Adam  and  Eve  disobeyed  God  by  eating  the  fruit  of  the  Tree  of  the 
 Knowledge  of  Good  and  Evil,  even  though  God  had  warned  that  if 
 they  did,  they  would  surely  die. 

 This  means  that  death  came  into  creation  through  one  man,  Adam, 
 but  salvation  and  redemption  also  came  through  one  man,  Jesus. 
 That  Jesus  paid  for  our  healing  and  salvation  from  death,  illness 
 and  pain  with  his  suffering  and  death.  We  gave  him  the  card  from 
 the  website  www.isaruhallah.nl  containing  testimonies  from  Muslims 
 who  came  to  know  Jesus  as  more  than  a  beloved  prophet. 

 We  invited  him  to  personally  ask  Jesus  to  reveal  himself  to  him. 
 Because  it  is  so  difficult  for  Muslims  to  accept  Jesus  and  to  believe 
 in  him,  God  often  gives  Muslims  dreams  in  which  Jesus  personally 
 reveals  himself  to  them.  We  shared  from  our  own  experience  that 
 we  have  also  personally  experienced  God's  love,  power  and  fire 
 when  we  investigated  whether  he  really  exists. 

 We  spoke  to  a  woman  who  is  an  acquaintance  of  ours.  She  said 
 that  she  is  currently  experiencing  a  lot  of  anxiety  in  her  thinking. 
 She  also  experiences  many  negative  thoughts.  She  will  soon  be 
 tested  for  ADHD,  she  said. 

http://www.isaruhallah.nl/


 We  asked  if  we  could  pray  for  her,  because  we  believe  our  meeting 
 is  not  accidental.  That  was  allowed  and  we  pronounced  healing 
 over  her  mind,  God's  peace  and  truth,  that  God's  love  will  restore 
 and  strengthen  her  identity  in  him. 

 We  have  also  broken  down  in  Jesus'  name  the  strongholds  in  her 
 mind  that  stand  against  the  truth  of  God.  Because  nothing  and  no 
 one  will  be  able  to  separate  us  from  the  love  of  God  which  is  in 
 Christ  Jesus. 

 We  spoke  to  a  young  couple,  the  husband  of  whom  suffered  from 
 eczema  in  his  neck.  This  was  clearly  visible  because  his  neck  was 
 red  and  scratched.  We  were  allowed  to  pray  for  healing  of  the 
 eczema  and  expressed  God's  peace  and  rest  over  his  life.  That  any 
 form  of  unrest  would  disappear  from  his  life.  After  this  we  explained 
 the  gospel  to  them.  Both  took  our  literature  with  them. 

 We  spoke  to  two  men,  one  of  whom  was  clearly  interested  in  our 
 story.  Also  our  card  With  Jesus  you  have  a  real  Santa  Claus!  spoke 
 to  him.  Because  in  his  eyes,  Christmas  is  about  more  than  donuts 
 and  Christmas  trees. 
 He  was  clearly  looking  for  God  and  took  our  literature  to  help  him, 
 including  the  booklet  How  Can  I  Get  to  Know  God?  happy  to!  The 
 other  man  also  accepted  our  literature. 

 We  spoke  to  a  woman  who  told  us  that  after  she  died  she  would 
 discover  whether  there  is  a  heaven  and  a  hell.  We  pointed  out  to 
 her  that  this  might  be  too  late  to  discover  after  death  that  there 
 would  be  a  heaven  and  a  hell.  Because  then  she  could  no  longer 
 choose.  She  said  she  was  fine.  She  believes  that  she  would  go  to 
 heaven  because  she  has  lived  a  morally  good  life.  She  was  a  good 
 person. 



 When  we  told  her  that  the  Bible  teaches  that  for  God  a  person  is 
 only  a  “good”  person  if  he  has  accepted  Jesus'  sacrifice,  she  was 
 surprised.  According  to  the  Bible,  you  don't  get  to  heaven  by  living  a 
 morally  good  life.  God  has  set  one  standard  and  that  is  faith  in 
 Jesus.  What  He  has  done.  Whoever  believes  in  Jesus  receives  the 
 Holy  Spirit  in  his  heart  and  this  person  is  born  again. 

 Jesus  calls  this  “new  birth.”  Without  this  rebirth  a  person  is  and 
 remains  separated  from  God.  Even  after  physical  death.  We  told 
 the  woman  that  we  should  not  think  about  this  happening  to  her  and 
 that  we  therefore  pointed  it  out  to  her.  The  woman  understood  our 
 intention  and  also  accepted  our  literature. 

 We  first  encountered  a  Marine.  We  were  allowed  to  pray  for  his 
 knee.  The  Marine  was  religious  and  testified  that  God  gave  him 
 peace  and  strength  in  difficult  moments.  We  also  blessed  him  with 
 prophetic  prayer  afterwards. 

 We  came  across  a  girl  with  pain  in  her  neck.  She  did  not  believe 
 that  God  could  heal  her  and  after  some  insistence  on  our  part  we 
 were  allowed  to  pray  for  her  healing. 
 While  we  were  praying  for  her,  she  said  that  God  would  not  heal  her 
 neck  after  all.  When  we  asked  her  to  move  her  neck  after  our 
 prayer,  the  pain  appeared  to  be  less.  She  was  terribly  shocked  by 
 this!  She  also  preferred  not  to  pray,  but  she  did  accept  our 
 literature. 

 Our  son  participated  in  Street  healing  and  we  met  a  good  friend  of 
 his.  This  friend  was  very  open  to  the  Gospel  and  thought  it  was  cool 
 what  we  were  doing.  Our  son  also  enjoyed  meeting  him.  While  we 
 were  praying  for  this  friend,  two  girls  came  and  stood  near  us, 
 laughing. 



 Upon  inquiry,  one  of  them  turned  out  to  be  his  friend's  girlfriend.  We 
 asked  the  ladies  if  they  believed  in  God?  This  friend's  friend  told  us 
 that  she  had  been  in  a  wheelchair  and  that  she  had  also  been 
 prayed  for.  Two  weeks  after  this  prayer,  she  got  up  from  her 
 wheelchair,  she  told  us.  That's  why  she  believes  in  God.  After  this 
 we  were  able  to  testify  extensively  about  Jesus  and  give  our 
 literature  to  them. 


