
Street healing 24 april 2021 

We spraken een jonge man van 16 jaar. Hij gaf aan regelmatig rugpijn te hebben in zijn 

onderrug, hetgeen vaak wijst op beenlengte verschil. We vroegen of we zijn beenlengtes 

mochten controleren en dat vond hij goed. Hieruit bleek inderdaad dat zijn ene been langer 

was dan het andere. We vroegen of we voor hem mochten bidden dat God zijn been zou doen 

uitgroeien en dat vond hij prima.  

Tijdens het gebed groeide zijn been uit. Hij zei dat hij een bepaalde druk in zijn been voelde. 

Hierna vroegen we hem of hij een stukje wilde gaan lopen op uit te testen hoe dat liep. "Dat 

voelt beter, zei de jongen"! We raakten verder in gesprek over het evangelie en wat Jezus 

precies gedaan had. Hij vertelde dat hij goed op de hoogte was van het evangelie. Hij had op 

een christelijke basisschool gezeten, waar hij daarover goed onderwijs had gekregen.  

Echter, tot een persoonlijke keuze om Jezus in zijn hart uit te nodigen was het nooit gekomen. 

We vroegen hem of hij dat vandaag wilde doen. "Jazeker, zei hij. Maar hoe doe je dat dan, 

Jezus in je hart vragen"? We vertelden hem dat de bijbel daarover zegt dat "wanneer uw hart 

gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaart; als uw mond belijdt, zult u worden gered". 

Ofwel, Jezus aannemen doe je door naar God uit te spreken dat je gelooft dat Jezus voor jouw 

zonden gestorven is, dat je belijdt dat je gezondigd hebt en Zijn redding nodig hebt, en je 

vraagt Hem om in je hart te komen wonen". Dat wilde hij doen en wij zijn hem voorgegaan in 

gebed, waarin hij zijn geloof in Jezus uitsprak en hem uitnodigde om in zijn hart te komen 

wonen. Halleluja! Vandaag gebeurde het grootste wonder dat mogelijk is. Het wonder van 

wedergeboorte door de kracht van de Heilige Geest. 

Hierna gaven we hem het Johannes evangelie en het boekje Nieuw leven, om daarin te gaan 

lezen wie God is. We vertelden hem dat wij hem graag verder wilde helpen om te groeien in 

het geloof. We wezen hem op de website met daarin onze contact gegevens.  

We spraken een vrouw die vertelde dat haar man werkte op een kantoor met allemaal gelovige 

collega's. Haar man was ook gelovig, maar zij wist nog niet of zij haar hart aan Jezus wilde 

geven. Maar het was duidelijk dat ze hier zeker wel open voor stond. We nodigden haar uit 

om dat extra stapje te gaan zetten, omdat God graag een relatie met haar wil. Omdat Hij van 

haar houdt. We gaven haar een exemplaar van het JE en van NL. Bijzondere ontmoeting en 

zeker niet "toevallig". 

We spraken een vrouw die vertelde dat haar man lijdt aan een ernstige spierziekte en dat haar 

broer MS heeft. Ze zei dat ze het daar heel zwaar mee had. Ze geloofde niet en daarom 

hebben we haar het evangelie verteld, dat Jezus betaald heeft voor de genezing van elk mens. 

En of we voor haar broer en man mochten bidden. Dat mocht.  

We hebben genezing over haar man en broer uitgesproken en God's vrede en kracht over haar 

leven. Dat zij kracht en troost mocht ontvangen in deze moeilijke situatie. En openbaring en 

waarheid over wie Jezus is.  En hoop op een wonder. Want wat mij artsen onmogelijk is, is 

mogelijk bij God. We nodigden haar uit God daarinin te beproeven, zodat God zich machtig 

in haar leven kon tonen. Ze nam een kopie van het  JE en NL mee naar huis en zou ons 

contacten via de website wanneer er verbetering was opgetreden. En mocht ze dit verslag 

lezen, we willen tijdens de Street healing altijd ook bidden voor genezing van haar man en 

broer. Ze kan ons via de website contacten.  



 

We spraken een jonge vrouw, die regelmatig rugklachten had, ook op dat moment, pijnschaal 

5. Ze vond onze ontmoeting duidelijk spannend, maar vond het wel goed dat we haar 

beenlengtes zouden controleren. Het ene been was inderdaad korter en groeide voor haar ogen 

uit. Daarna vroegen we haar een stukje te gaan lopen om het uit te testen. "De pijn is minder, 

zei ze verheugd!". Ook deze vrouw kreeg het JE met NL mee om te gaan lezen.  

We spraken een winkel medewerkster die voor haar winkel een sigaretje stond te roken. Ze 

vertelde dat ze keelpijn had als gevolg van een verkoudheid. "Maar het is geen corona hoor, 

zei ze mertg een lach"! We mochten voor haar genezing bidden en na twee keer bidden was er 

geen verbetering. "Maar dat kan nog komen hoor, zei ze".  

Ze vertelde dat ze moeite had om in een God te geloven die niet ingrijpt in de problematiek op 

aarde van alle dag. Zoveel ellende, oorlogen, ziekte en pijn in de wereld en Hij doet niets. Dat 

begreep ze niet. We vertelde dat God 2000 jaar geleden een oplossing heeft gegeven voor alle 

dood, ziekte en pijn in de wereld. Immers, in Jezus kan iedereen op aarde Nieuw leven 

(Eeuwig leven) en genezing van ziekte en pijn ontvangen. Echter, veel mensen weten dit niet 

of willen dat niet ontvangen. Stel dat ieder mens op aarde het offer van Jezus zou aannemen 

en zou gaan leven naar de wil van God. We gaven haar een exemplaar van het JE met NL. Ze 

zou het gaan lezen. Bijzonder gesprek weer! 

We spraken een gelovige vrouw, die zelf kennis had aan iemand die vroeger ook met Street 

healing mee had gedaan. Er ontstond een prettig gesprek, waarin wij elkaar goed konden 

vinden en bemoedigen. Centraal stond voor haar dat het God gaat om relatie met de mens. Dat 

wij zijn goedkeuring niet hoeven of kunnen te verdienen met goede daden, al zijn deze op 

zich niet verkeerd. We vinden zijn goedkeuring wanneer wij het offer van Jezus aannemen en 

ons hart aan Hem geven. Zoals de jonge man eerder op deze dag! Dat maakt ons 

gerechtvaardigd en goedgekeurd. En zo is het ! 

We hadden nog meer bijzondere en en leuke ontmoetingen, maar dit waren weer de 

voornaamste. We zijn de Heilige Geest dankbaar voor al Zijn werk door ons heen. Alle 

genezingen, bemoedigingen en bevrijdingen zijn Zijn werk. Wij van Street healing zijn 

slechts een kanaal. Echter, Hij kiest ervoor om door ons heen te werken met Stromen van 

levend water.  

En vraagt aan een ieder of Hij ook door jou heen mag stromen? Denk nooit dat jij niet goed 

genoeg bent voor Hem. Of dat de deelnemers aan Street healing super heilige christenen zijn. 

Ze zijn net als jij, even kwetsbaar, even zwak, met fouten en tekortkomingen als ieder ander 

mens. Wanneer je Jezus hebt aanvaard als Heer, ben je goed genoeg voor de Heilige Geest om 

doorheen te werken. Want wie in Christus is, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij 

gegaan en het nieuwe is gekomen. De gedachte dat jij niet goed genoeg bent voor God is een 

leugen. Leg de leugen maar af, geloof in wie jij bent, ook al voel of denk jij daar zelf anders 

over.  

En ga je vervolgens verwonderen over het Levend water dat door jou heen gaat stromen. Om 

te genezen, te bemoedigen en te bevrijden.  

Wees bemoedigd! 



  

 


