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 We  spraken  een  jonge  vrouw  en  vroegen  haar  of  zij  soms 
 pijnklachten  heeft.  “Ja”,  zei  ze,  “in  mijn  linker  knie”.  Ze  vertelde  dat 
 ze,  net  als  haar  moeder  en  oma,  lijdt  aan  chronische  pijn  in  haar 
 linkerknie.  Onderzoeken  hebben  niet  kunnen  uitwijzen  wat  de 
 oorzaak  ervan  is.  Wij  vroegen  of  wij  voor  de  genezing  van  haar  knie 
 mochten  bidden  en  dat  vond  zij  goed. 

 Wij  vroegen  haar  naar  het  pijnniveau  op  de  schaal  van  0-10  en  ze 
 zei  dat  het  een  “vijf”  was.  Wij  legden  onze  hand  op  haar  knie  en 
 spraken  genezing  uit.  Ook  verbraken  we  elke  binding  vanuit  haar 
 geslacht  die  leidt  tot  deze  pijnklachten,  omdat  zowel  haar  moeder 
 als  oma  dezelfde  kniepijn  heeft.  Na  het  gebed  vroegen  wij  of  zij  iets 
 voelde  gebeuren  in  haar  knie  en  ze  zei  dat  ze  een  “kracht  in  haar 
 knie  voelde”,  en  "tintelingen".  Wij  vertelden  haar  dat  die  kracht  de 
 kracht  van  de  Heilige  Geest  is  en  vroegen  haar  hierna  om  haar  knie 
 uit  te  testen,  te  belasten.  Om  te  kijken  of  ze  nog  pijn  heeft.  Ze  liep 
 wat  rond,  deed  wat  kniebuigingen  en  zei  met  een  lachend  gezicht 
 dat  ze  geen  pijn  meer  voelde. 

 Hierna  hebben  we  haar  uitgelegd  hoe  dat  kan.  Dat  Jezus  betaald 
 heeft  voor  haar  genezing  met  zijn  striemen,  zweepslagen  op  zijn 
 lichaam.  En  wanneer  wij  in  Jezus'  naam  spreken  tegen  ziekte  of 
 pijn,  moet  deze  wijken  voor  de  kracht  van  God.  Immers,  Jezus  heeft 
 voor  haar  genezing  betaald  met  zijn  lijden,  zijn  striemen. 

 De  jonge  vrouw  vertelde  dat  ze  het  heel  moeilijk  heeft  gehad  met 
 de  scheiding  van  haar  ouders.  Wij  merkten  dat  zij  heel  open  stond 
 tegenover  de  boodschap  van  redding  en  verlossing  van  het 
 evangelie  en  vroegen  haar  of  zij  haar  leven  niet  aan  Jezus  wilde 
 geven?  Jezus  in  haar  hart  wilde  uitnodigen?  En  dat  wilde  ze! 
 Daarop  hebben  we  samen  gebeden  en  Jezus  uitgenodigd  om  in 
 haar  hart  te  komen  wonen  en  haar  een  nieuwe  schepping  te 
 maken.  De  bijbel  noemt  dit  wedergeboorte. 



 Wanneer  iemand  zijn  of  haar  hart  aan  Jezus  geeft,  dan  wordt  die 
 persoon  geestelijk  opnieuw  geboren.  In  de  bijbel  lees  je  hierover 
 dat  Jezus  aan  de  Joodse  schriftgeleerde  Nikodemus  uitlegt  hoe  dit 
 precies  zit,  want  Nikodemus  begreep  dit  niet.  Op  de  pagina 
 www.streethealing.net/wieisjezus  zie  je  een  video  van  dit  gesprek 
 tussen  Jezus  en  Nicodemus. 

 Na  de  wedergeboorte  van  de  jonge  vrouw  hebben  we  haar 
 aangemoedigd  om  de  bijbel  te  gaan  lezen,  met  God  te  gaan  praten 
 (=bidden)  en  een  kerk  te  gaan  bezoeken.  Ze  gaf  aan  dat  ze 
 mensen  kende  in  haar  vriendenkring  die  gelovig  zijn  en  naar  de 
 kerk  gingen.  Ze  zou  met  hen  mee  kunnen,  zei  ze. 

 We  spraken  een  oudere  vrouw,  die  achter  een  rolator  liep.  Wij 
 vroegen  of  zij  pijnklachten  had  en  ze  vertelde  dat  ze  reuma  heeft,  in 
 haar  polsen,  voeten  en  knieën.  Ze  gaf  aan  geen  gebed  te  willen, 
 maar  vertelde  wel  dat  ze  gelovig  was.  “Zonder  God  zou  ik  het  niet 
 hebben  gered!”,  vertelde  ze  ons.  Ze  vertelde  ons  dat  ze  haar 
 dochter  was  overleden  en  vijf  maanden  later  haar  man.  “God  zal 
 ons  nooit  verlaten  en  nooit  begeven”,  zei  de  vrouw.  Wat  een 
 prachtige  getuigenis  van  deze  vrouw! 

 We  spraken  twee  jonge  mannen.  Eén  ervan  liep  een  beetje  met  zijn 
 been  te  trekken  en  wij  vroegen  wat  hem  mankeerde.  Hij  vertelde 
 dat  zijn  been  een  beetje  scheef  stond  en  hij,  als  gevolg  daarvan, 
 pijnklachten  had.  Hij  stond  ervoor  onder  behandeling  van  een 
 fysiotherapeut. 

 Wij  vroegen  of  wij  voor  de  genezing  van  zijn  been  mochten  bidden? 
 Daarop  vroeg  hij  of  wij  christelijk  waren  en  toen  wij  dat  beaamden 
 zei  hij  dat  hij  moslim  was.  En  daarom  vond  hij  het  lastig  om  voor 
 zich  te  laten  bidden.  Wij  vertelden  hem  dat  Jezus  ook  van  moslims 
 houdt  en  hem  graag  wil  genezen. 
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 Wij  merkten  aan  deze  jongen  dat  hij  heel  oprecht  en  zuiver  met  zijn 
 geloof  bezig  was.  Hij  zei  dat  hij  ook  in  Jezus  geloofde  als  profeet. 
 Niet  als  de  zoon  van  God  die  betaald  heeft  voor  de  genezing  van 
 zijn  pijn.  Wij  vroegen  hem  daarop  om  de  uitdaging  aan  te  gaan,  om 
 in  Jezus  naam  voor  zich  te  laten  bidden,  zodat  hij  zelf  kon  ervaren 
 dat  Jezus  meer  is  dan  de  geliefde  profeet  van  de  Islam. 

 Hier  moest  hij  over  nadenken  en  het  werd  enige  tijd  stil.  Uiteindelijk 
 durfde  hij  het  toch  niet  aan.  En  dat  is  heel  begrijpelijk,  want  voor 
 een  moslim  kan  het  in  de  persoonlijke  sfeer  grote  consequenties 
 hebben  als  hij  of  zij  Jezus  accepteert  als  zoon  van  God. 

 Daarom  gaven  wij  hem  het  visitekaartje  van  de  website 
 www.isaruhallah.nl  waarop  moslims  vertellen  dat  zij  Jezus  hebben 
 leren  kennen  als  méér  dan  geliefde  profeet.  Hij  nam  het  kaartje  aan 
 en  wilde  niet  het  Johannes  evangelie  aannemen.  “Maar  ik  wel, 
 hoor!”,  zei  zijn  maat,  “want  ik  ben  christen!  Waarop  wij  hem  het 
 Johannes  evangelie,  het  traktaat  Hoe  kan  ik  Jezus  leren  kennen 
 gaven  en  hem  wezen  op  de  website,  met  de  mogelijkheid  tot  een 
 persoonlijke  chat. 

 Wij  spraken  twee  mannen,  die  wij  een  week  eerder  ook  hadden 
 gesproken.  Pas  toen  wij  hen  aanspraken,  herkenden  wij  hen.  Dit 
 kwam  omdat  één  van  hen  de  vorige  keer  een  scooter  helm  op  had. 
 Wij  kwamen  terug  op  het  gesprek  van  vorige  week  en  zijn  nader 
 ingegaan  op  de  betekenis  van  het  evangelie  en  het  leven  van 
 Jezus. 

 Eén  van  hen  vroeg  of  wij  geloven  in  het  bestaan  van  de  hel. 
 Blijkbaar  hield  hem  dat  bezig.  Wij  vertelden  hem  dat  wij  geloven  in 
 een  hel,  omdat  de  bijbel  daarover  spreekt.  Jezus  spreekt  over  deze 
 plaats,  waar  demonen  en  mensen  die  Jezus  niet  wilden  aannemen, 
 zouden  heen  gaan  na  hun  overlijden.  Het  is  een  plek  van  kwelling 
 en  scheiding  van  God. 
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 Een  plek  waar  je  niet  heen  wilt  gaan!  God  wil  niet  dat  mensen  naar 
 de  hel  gaan  na  hun  overlijden,  maar  terugkeren  naar  Hem,  naar  de 
 Bron,  naar  de  Hemel. 

 De  hel  is  het  gevolg  van  de  zondeval  van  de  mens  en  is  de  plaats 
 die  God  toebedacht  heeft  aan  de  gevallen  engelen.  De  engelen  die 
 Lucifer,  Satan,  zijn  gevolgd  in  zijn  opstand  tegen  God.  God  wil  niet 
 dat  mensen  naar  de  hel  gaan,  en  daarom  is  Jezus  ook  gekomen. 
 Om  de  prijs  te  betalen  voor  de  straf  die  de  mens  heeft  verdiend. 
 “Want  God  heeft  de  wereld  zo  lief,  dat  Hij  zijn  eniggeboren  zoon 
 (=Jezus)  gegeven  heeft,  opdat  een  ieder  die  in  Jezus  gelooft,  niet 
 verloren  gaat  (=naar  de  hel  gaat),  maar  eeuwig  leven  heeft  (=bij 
 God  in  de  hemel)  (Johannes  3:16). 

 Hemel  en  hel  zijn  soms  moeilijke  onderwerpen  om  te  bespreken, 
 omdat  het  mensen  angst  kan  aanjagen.  Maar  soms  is  een  beetje 
 angst  goed  om  je  tot  nadenken  aan  te  zetten,  over  leven  na  de 
 dood.  Want  dood  is  niet  dood.  Wij  zijn  immers  een  geest,  met  een 
 ziel,  in  een  lichaam.  Wij  zijn  niet  ons  lichaam!  Ons  bewustzijn  blijft 
 bestaan,  als  onze  hersenen  dood  zijn.  Ons  lichaam  gaat  een  keer 
 dood  en  keert  terug  als  stof  naar  de  aarde.  Maar  onze  geest  en  ziel 
 leven  eeuwig  voort. 

 Wij  spraken  drie  jonge  mannen,  die  aangeven  over  God  en  geloof 
 na  te  denken,  maar  zich  niet  echt  een  beeld  van  God  kunnen 
 vormen.  Ze  waren  erg  open  tijdens  ons  verhaal,  met  een  grote 
 glimlach!  We  hebben  ze  ons  persoonlijk  getuigenis  verteld,  dat  wij 
 op  jonge  leeftijd  zijn  gaan  onderzoeken  of  God  bestaat.  Of  het 
 evangelie  van  Jezus  echt  waar  is.  Want  God  belooft  dat  Hij  zich  laat 
 vinden  door  degenen  die  hem  zoeken  met  een  oprecht  hart.  We 
 vertelden  hen  dat  wij  God’s  kracht  hebben  ervaren.  Ook  vertelden 
 wij  hen  dat  God  een  relatie  met  de  mens  wil,  van  hart  tot  hart  en  dat 
 mensen  hun  geloof  niet  als  robot  moeten  beleven  door  allerlei 
 regeltjes  na  te  moeten  leven. 



 God  wil  namelijk  relatie,  niet  religie.  Wij  zijn  geliefd  en 
 gerechtvaardigd  door  wat  Jezus  heeft  gedaan,  niet  door  ons  eigen 
 goede  gedrag  of  omdat  wij  een  “goed”  mens  zijn,  want  wat  is 
 “goed”?  Wie  definieert  dat?  Wanneer  wij  “goed”  definiëren  als 
 moreel  goed,  dan  wordt  “goed”  bepaald  door  het  kunnen  naleven 
 van  God’s  morele  code,  de  Tien  geboden. 

 “Gij  zult  niet  stelen,  liegen,  vloeken"  etc.  Ieder  mens  faalt  op  één  of 
 meerdere  van  deze  geboden  en  is  daarmee  niet  langer  een  "goed 
 mens”.  Omdat  God  weet  dat  wij  het  zelf  niet  kunnen,  heeft  Hij  het 
 zelf  voor  ons  mogelijk  gemaakt  om  een  “goed”  mens  te  zijn  voor 
 hem.  Door  geloof  in  Jezus.  Ons  geloof  in  Jezus  maakt  ons 
 rechtvaardig  voor  God,  een  “goed”  mens  voor  God,  en  niet  onze 
 eigen  daden,  persoonlijkheid  of  gedrag. 

 De  mannen  namen  het  Johannes  evangelie  en  het  traktaat  aan  en 
 zouden  de  website  ook  een  keer  bezoeken.  Tijdens  het  gesprek 
 hadden  wij  gehoord  dat  de  mannen  van  plan  waren  om  wat  drinken 
 te  halen  en  daarom  trakteerden  wij  hen  met  wat  geld  zodat  ze  wat 
 te  drinken  konden  halen.  Om  ze  te  laten  zien  dat  God  een  gevende 
 God  is,  die  onvoorwaardelijk  van  ons  houdt. 

 We  spraken  een  jonge  man  en  vroegen  of  hij  pijnklachten  had?  Hij 
 antwoordde  van  niet  en  gaf  verder  blijk  geen  zin  te  hebben  in  een 
 gesprek.  We  geven  hem  de  fictieve  naam  Niels,  omdat  dit  ons  helpt 
 dit  verhaal  verder  te  vertellen. 

 Later  kwamen  wij  Niels  weer  tegen,  samen  met  twee  vrienden,  aan 
 de  andere  kant  van  het  winkelcentrum.  Hij  begon  te  lachen  toen  hij 
 ons  zag  en  wij  vroegen  zijn  twee  vrienden  of  wij  hen  wat  mochten 
 vragen.  Dat  mocht  en  op  onze  vraag  of  ze  soms  pijnklachten 
 hadden,  antwoordden  zij  ontkennend,  buiten  wat  kleine  pijnklachten 
 om.  Wij  vertelden  hen  het  evangelie  van  Jezus  en  de  jongens 
 waren  duidelijk  geïnteresseerd  in  ons  verhaal. 



 Niels  echter  sloeg  het  gesprek  op  een  afstand  gade  en  moest  af  en 
 toe  lachen,  waarschijnlijk  omdat  hij  zich  wat  ongemakkelijk  voelde. 
 En  dat  kan  en  mag!  Wij  vroegen  zijn  vrienden  of  zij  het  Johannes 
 evangelie  en  het  traktaat  "Hoe  kan  ik  Jezus  leren  kennen"  wilden 
 aannemen?  En  dat  wilde  ze.  We  vroegen  Niels  of  hij  de  lectuur  ook 
 wilde,  maar  dat  hoefde  niet  van  hem. 

 We  praatten  nog  wat  na  met  de  twee  jongens,  toen  Niels  plotseling 
 zei  dat  hij  de  lectuur  ook  wilde  hebben.  Dat  vonden  wij  heel  fijn  en 
 bijzonder,  vooral  omdat  hij  tot  dat  moment  aangaf  niet 
 geïnteresseerd  te  zijn. 
 Niels  kwam  de  lectuur  halen  en  terwijl  wij  met  hen  stonden  te 
 praten,  werden  wij  erbij  bepaald  dat  Niels  beenlengte  verschil  had. 
 Daarom  vroegen  wij  hen  of  zij  de  kracht  van  God,  van  het 
 evangelie,  in  de  praktijk  wilden  zien?  Dat  zij  het  been  van  Niels  voor 
 hun  ogen  zouden  zien  uitgroeien? 

 Daar  hadden  zij  alle  drie  wel  oren  naar  en  wij  vroegen  Niels  om  op 
 een  betonnen  blok  plaats  te  nemen,  zodat  wij  zijn  beenlengtes 
 konden  controleren.  En  inderdaad,  zijn  ene  been  was  langer  dan 
 het  andere.  Wij  vroegen  de  jongens  goed  op  te  letten  en  te  filmen, 
 als  het  been  zou  uitgroeien.  Ze  stonden  al  klaar  met  hun  telefoon! 
 Het  been  groeide  na  gebed  uit  en  het  werd  vastgelegd  op  de 
 camera. 

 We  vroegen  of  wij  de  beenlengtes  van  de  andere  jongens  ook 
 mochten  controleren  en  daaruit  bleek  dat  zij  geen  beenlengte 
 verschil  hadden.  Wij  vertelden  hen  dat  God  dit  deed,  om  te  laten 
 zien  dat  Hij  bestaat,  wil  en  kan  genezen,  van  hen  houdt  en  graag  in 
 hun  hart  wil  komen  wonen.  Zodat  Hij  een  relatie  met  hen  kan 
 hebben.  Wij  vroegen  of  zij  deze  keuze  nu  wilden  maken  of  hier  nog 
 over  na  wilden  denken.  Ze  kozen  alle  drie  voor  de  laatste  optie. 



 We  gaven  ze  onze  lectuur  mee  en  wezen  ze  op  de  optie  om  via  de 
 chatfunctie  van  de  website  persoonlijk  met  ons  in  contact  te  treden. 
 Later  die  dag  werden  wij  via  de  chatfunctie  van  de  website 
 benaderd  door  Niels.  Hij  zei  ons  dat  hij  God  in  zijn  hart  wilde 
 uitnodigen!  En  hoe  dat  dan  moest? 

 Wij  stelden  hem  voor  om  samen  een  keer  af  te  spreken,  zodat  wij 
 samen  konden  bidden,  maar  dat  duurde  hem  te  lang!  “Kan  het  niet 
 nu!?.  Wij  wezen  hem  op  de  optie  om  het  zelf  te  doen  en  daarbij  het 
 boekje  Hoe  kan  ik  God  leren  kennen  eerst  te  lezen.  Daarin  wordt 
 het  evangelie  uitgelegd  en  wordt  verteld  hoe  iemand  Jezus  in  zijn 
 hart  kan  uitnodigen,  met  bijbelteksten  onderbouwd.  Dat  wilde  Niels 
 en  niet  veel  later  kregen  wij  van  hem  bericht  dat  hij  Jezus  in  zijn 
 hart  had  uitgenodigd!  Hoe  mooi,  hoe  bijzonder! 

 Ook  vertelde  hij  dat  hij  al  langere  tijd  rugpijn  had  en  of  God  dat  niet 
 kon  genezen?  Wij  stelden  hem  voor  even  af  te  wachten  of  de 
 rugpijn  de  komende  dagen  niet  zou  verdwijnen,  omdat  zijn  rugpijn 
 ook  het  gevolg  kan  zijn  van  zijn  beenlengteverschil.  En  omdat  zijn 
 benen  nu  even  lang  zijn,  is  de  kans  groot  dat  zijn  rugpijn  ook 
 verdwijnt.  En  zo  niet,  kunnen  we  altijd  nog  een  keer  genezing 
 uitspreken! 

 Verder  hebben  wij  Niels  aangeboden  om  hem  als  nieuwe  volgeling 
 van  Jezus  te  begeleiden  en  te  ondersteunen.  Dat  wilde  hij  ook 
 graag  en  binnenkort  gaan  wij  hiervoor  een  afspraak  maken. 



 We  spoke  to  a  young  woman  and  asked  her  if  she  sometimes  has 
 pain  complaints.  “Yes,”  she  said,  “in  my  left  knee.”  She  said  that, 
 like  her  mother  and  grandmother,  she  suffers  from  chronic  pain  in 
 her  left  knee.  Research  has  not  been  able  to  determine  what 
 causes  it.  We  asked  if  we  could  pray  for  the  healing  of  her  knee  and 
 she  agreed. 

 We  asked  her  about  the  pain  level  on  the  scale  of  0-10  and  she 
 said  it  was  a  “five”.  We  placed  our  hands  on  her  knee  and  spoke 
 healing.  We  also  broke  any  bond  from  her  gender  that  leads  to 
 these  pain  complaints,  because  both  her  mother  and  grandmother 
 have  the  same  knee  pain.  After  the  prayer  we  asked  if  she  felt 
 anything  happening  in  her  knee  and  she  said  she  felt  a  “strength  in 
 her  knee”  and  “tingling”.  We  told  her  that  that  power  is  the  power  of 
 the  Holy  Spirit  and  then  asked  her  to  test  her  knee  and  put  weight 
 on  it.  To  see  if  she's  still  in  pain.  She  walked  around,  did  some  knee 
 bends  and  said  with  a  smiling  face  that  she  no  longer  felt  any  pain. 

 After  this  we  explained  to  her  how  that  is  possible.  That  Jesus  paid 
 for  her  healing  with  his  stripes  and  lashes  on  his  body.  And  when 
 we  speak  in  Jesus'  name  against  illness  or  pain,  it  must  yield  to  the 
 power  of  God.  After  all,  Jesus  paid  for  her  healing  with  his  suffering, 
 his  stripes. 

 The  young  woman  said  that  she  had  a  very  difficult  time  with  her 
 parents'  divorce.  We  noticed  that  she  was  very  open  to  the 
 message  of  salvation  and  redemption  of  the  gospel  and  asked  her  if 
 she  would  not  give  her  life  to  Jesus?  wanted  to  invite  Jesus  into  her 
 heart?  And  she  wanted  that!  We  then  prayed  together  and  invited 
 Jesus  to  come  and  live  in  her  heart  and  make  her  a  new  creation. 
 The  Bible  calls  this  rebirth. 



 When  someone  gives  his  or  her  heart  to  Jesus,  that  person  is 
 spiritually  born  again.  In  the  Bible  you  read  that  Jesus  explains  to 
 the  Jewish  scribe  Nicodemus  exactly  how  this  works,  because 
 Nicodemus  did  not  understand  this.  On  the 
 page  www.streethealing.net/wieisjezus  you  will  see  a  video  of  this 
 conversation  between  Jesus  and  Nicodemus. 

 After  the  young  woman's  rebirth,  we  encouraged  her  to  read  the 
 Bible,  talk  to  God  (=pray)  and  visit  a  church.  She  indicated  that  she 
 knew  people  in  her  circle  of  friends  who  were  religious  and  went  to 
 church.  She  could  go  with  them,  she  said. 

 We  spoke  to  an  older  woman  who  walked  behind  a  walker.  We 
 asked  if  she  had  any  pain  complaints  and  she  told  us  that  she  has 
 rheumatism  in  her  wrists,  feet  and  knees.  She  indicated  that  she  did 
 not  want  a  prayer,  but  did  say  that  she  was  religious.  “Without  God  I 
 wouldn't  have  made  it!”  she  told  us.  She  told  us  that  her  daughter 
 had  died  and  her  husband  five  months  later.  “God  will  never  leave 
 us  nor  forsake  us,”  the  woman  said.  What  a  beautiful  testimony 
 from  this  woman! 

 We  spoke  to  two  young  men.  One  of  them  was  pulling  his  leg  a  bit 
 and  we  asked  what  was  wrong  with  him.  He  said  that  his  leg  was  a 
 little  crooked  and,  as  a  result,  he  was  experiencing  pain.  He  was 
 being  treated  by  a  physiotherapist. 

 We  asked  if  we  could  pray  for  the  healing  of  his  leg?  He  then  asked 
 if  we  were  Christian  and  when  we  agreed  he  said  he  was  Muslim. 
 And  that  is  why  he  found  it  difficult  to  be  prayed  for.  We  told  him 
 that  Jesus  also  loves  Muslims  and  wants  to  heal  him. 
 We  noticed  from  this  boy  that  he  was  very  sincere  and  pure  about 
 his  faith.  He  said  he  also  believed  in  Jesus  as  a  prophet.  Not  as  the 
 son  of  God  who  paid  for  the  healing  of  his  pain. 
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 We  then  asked  him  to  take  up  the  challenge  to  be  prayed  for  in 
 Jesus'  name,  so  that  he  could  experience  for  himself  that  Jesus  is 
 more  than  the  beloved  prophet  of  Islam. 

 He  had  to  think  about  this  and  it  became  quiet  for  a  while.  In  the 
 end  he  didn't  dare.  And  that  is  very  understandable,  because  for  a 
 Muslim  it  can  have  major  personal  consequences  if  he  or  she 
 accepts  Jesus  as  the  son  of  God. 

 That's  why  we  gave  him  the  website's  business 
 card  www.isaruhallah.nl  on  which  Muslims  say  that  they  have  come 
 to  know  Jesus  as  more  than  a  beloved  prophet.  He  took  the  card 
 and  did  not  want  to  accept  John's  gospel.  “But  I  do!”  said  his  buddy, 
 “because  I'm  a  Christian!  We  gave  him  the  Gospel  of  John,  the  tract 
 How  can  I  get  to  know  Jesus  and  pointed  him  to  the  website,  with 
 the  possibility  of  a  personal  chat. 

 We  spoke  to  two  men  who  we  had  also  spoken  to  a  week  earlier. 
 Only  when  we  spoke  to  them  did  we  recognize  them.  This  was 
 because  one  of  them  had  a  scooter  helmet  on  the  last  time.  We 
 returned  to  last  week's  conversation  and  took  a  closer  look  at  the 
 meaning  of  the  gospel  and  the  life  of  Jesus. 

 One  of  them  asked  if  we  believe  in  the  existence  of  hell.  Apparently 
 that  kept  him  busy.  We  told  him  that  we  believe  in  hell  because  the 
 Bible  speaks  of  it.  Jesus  speaks  about  this  place,  where  demons 
 and  people  who  did  not  want  to  accept  Jesus  would  go  after  their 
 death.  It  is  a  place  of  torment  and  separation  from  God. 

 A  place  you  don't  want  to  go!  God  does  not  want  people  to  go  to 
 hell  after  death,  but  to  return  to  Him,  to  the  Source,  to  Heaven. 
 Hell  is  the  result  of  man's  fall  into  sin  and  is  the  place  that  God 
 intended  for  the  fallen  angels.  The  angels  who  followed  Lucifer, 
 Satan,  in  his  rebellion  against  God.  God  doesn't  want  people  to  go 
 to  hell,  and  that's  why  Jesus  came. 

http://www.isaruhallah.nl/


 To  pay  the  price  for  the  punishment  that  man  has  deserved.  “For 
 God  so  loved  the  world,  that  He  gave  His  only  begotten  Son 
 (=Jesus),  that  whoever  believes  in  Jesus  should  not  perish  (=go  to 
 hell),  but  have  eternal  life  (=with  God  in  the  heaven)  (John  3:16). 

 Heaven  and  hell  are  sometimes  difficult  topics  to  discuss  because  it 
 can  scare  people.  But  sometimes  a  little  fear  is  good  to  make  you 
 think  about  life  after  death.  Because  dead  is  not  dead.  After  all,  we 
 are  a  spirit,  with  a  soul,  in  a  body.  We  are  not  our  body!  Our 
 consciousness  continues  to  exist  when  our  brains  are  dead.  Our 
 body  dies  once  and  returns  to  the  earth  as  dust.  But  our  spirit  and 
 soul  live  on  forever. 

 We  spoke  to  three  young  men  who  indicate  that  they  think  about 
 God  and  faith,  but  cannot  really  form  an  image  of  God.  They  were 
 very  open  during  our  story,  with  a  big  smile!  We  told  them  our 
 personal  testimony  that  we  started  investigating  at  a  young  age 
 whether  God  exists.  Whether  the  gospel  of  Jesus  is  really  true.  For 
 God  promises  that  He  will  be  found  by  those  who  seek  Him  with  a 
 sincere  heart.  We  told  them  that  we  experienced  God's  power.  We 
 also  told  them  that  God  wants  a  relationship  with  people,  from  heart 
 to  heart,  and  that  people  should  not  experience  their  faith  as  a  robot 
 by  having  to  comply  with  all  kinds  of  rules. 

 God  wants  relationship,  not  religion.  We  are  loved  and  justified  by 
 what  Jesus  did,  not  by  our  own  good  behavior  or  because  we  are  a 
 “good”  person,  because  what  is  “good”?  Who  defines  that?  When 
 we  define  “good”  as  morally  good,  then  “good”  is  defined  by  being 
 able  to  live  up  to  God's  moral  code,  the  Ten  Commandments. 

 “Thou  shalt  not  steal,  lie,  swear”  etc.  Every  person  fails  on  one  or 
 more  of  these  commandments  and  is  therefore  no  longer  a  “good 
 person”.  Because  God  knows  that  we  cannot  do  it  ourselves,  He 
 has  made  it  possible  for  us  to  be  a  “good”  person  for  Him.  By  faith 
 in  Jesus. 



 Our  faith  in  Jesus  makes  us  righteous  before  God,  a  “good”  person 
 before  God,  and  not  our  own  actions,  personality  or  behavior. 
 The  men  accepted  the  Gospel  of  John  and  the  tract  and  would  also 
 visit  the  website.  During  the  conversation  we  heard  that  the  men 
 were  planning  to  get  something  to  drink  and  that  is  why  we  treated 
 them  with  some  money  so  that  they  could  get  something  to  drink. 
 To  show  them  that  God  is  a  giving  God,  who  loves  us 
 unconditionally. 

 We  spoke  to  a  young  man  and  asked  if  he  had  any  pain 
 complaints?  He  answered  no  and  further  indicated  that  he  had  no 
 desire  to  have  a  conversation.  We  give  him  the  fictitious  name 
 Niels,  because  this  helps  us  to  continue  telling  this  story. 

 Later  we  met  Niels  again,  together  with  two  friends,  on  the  other 
 side  of  the  shopping  center.  He  started  laughing  when  he  saw  us 
 and  we  asked  his  two  friends  if  we  could  ask  them  something.  That 
 was  allowed  and  when  we  asked  whether  they  had  any  pain 
 complaints,  they  answered  negatively,  except  for  some  minor  pain 
 complaints.  We  told  them  the  gospel  of  Jesus  and  the  boys  were 
 clearly  interested  in  our  story. 

 Niels,  however,  watched  the  conversation  from  a  distance  and 
 laughed  every  now  and  then,  probably  because  he  felt  a  bit 
 uncomfortable.  And  that  is  possible  and  allowed!  We  asked  his 
 friends  if  they  would  accept  John's  Gospel  and  the  tract  "How  Can  I 
 Get  to  Know  Jesus?"  And  she  wanted  that.  We  asked  Niels  if  he 
 wanted  the  literature  too,  but  he  didn't  want  that. 

 We  chatted  with  the  two  boys  for  a  while,  when  Niels  suddenly  said 
 that  he  wanted  the  literature  too.  We  thought  that  was  very  nice  and 
 special,  especially  because  until  that  moment  he  indicated  that  he 
 was  not  interested. 
 Niels  came  to  get  the  literature  and  while  we  were  talking  to  them, 
 we  noticed  that  Niel  had  a  difference  in  leg  length. 



 That's  why  we  asked  them  if  they  wanted  to  see  the  power  of  God, 
 of  the  gospel,  in  practice?  That  they  would  see  Niels'  leg  grow 
 before  their  eyes?  All  three  of  them  were  interested  in  this  and  we 
 asked  Niels  to  sit  on  a  concrete  block  so  that  we  could  check  his  leg 
 lengths.  And  indeed,  one  leg  was  longer  than  the  other.  We  asked 
 the  boys  to  pay  close  attention  and  to  film  if  the  leg  grew  out.  They 
 were  already  ready  with  their  phones!  The  leg  grew  after  prayer  and 
 it  was  captured  on  camera. 

 We  asked  if  we  could  also  check  the  leg  lengths  of  the  other  boys 
 and  it  turned  out  that  they  had  no  leg  length  difference.  We  told 
 them  that  God  did  this  to  show  that  He  exists,  wants  and  can  heal, 
 loves  them  and  wants  to  come  and  live  in  their  hearts.  So  He  can 
 have  a  relationship  with  them.  We  asked  whether  they  wanted  to 
 make  this  choice  now  or  still  want  to  think  about  it.  All  three  chose 
 the  latter  option. 

 We  gave  them  our  literature  and  pointed  out  the  option  to  contact 
 us  personally  via  the  website's  chat  function. 
 Later  that  day  we  were  contacted  by  Niels  via  the  chat  function  of 
 the  website.  He  told  us  he  wanted  to  invite  God  into  his  heart!  And 
 how  should  that  be  done? 

 We  suggested  that  we  meet  up  sometime  so  that  we  could  pray 
 together,  but  that  took  too  long!  “Can't  do  it  now!?.  We  pointed  out 
 to  him  the  option  of  doing  it  himself  and  first  reading  the  booklet 
 How  can  I  get  to  know  God.  It  explains  the  gospel  and  tells  how 
 someone  can  invite  Jesus  into  their  heart,  supported  by  Bible  texts. 
 That's  what  Niels  wanted  and  not  much  later  we  received  a 
 message  from  him  that  he  had  invited  Jesus  into  his  heart!  How 
 beautiful,  how  special! 



 He  also  said  that  he  had  had  back  pain  for  a  long  time  and  could 
 God  not  heal  that?  We  suggested  that  he  wait  a  while  to  see  if  the 
 back  pain  would  disappear  in  the  coming  days,  because  his  back 
 pain  could  also  be  the  result  of  his  leg  length  difference.  And 
 because  his  legs  are  now  the  same  length,  there  is  a  good  chance 
 that  his  back  pain  will  also  disappear.  And  if  not,  we  can  always  say 
 healing  again!  We  also  offered  Niels  to  guide  and  support  him  as  a 
 new  follower  of  Jesus.  He  wanted  that  too  and  we  will  soon  make 
 an  appointment  for  this. 


