
 Street   healing   11   juni   2022 

 Wie   is   God?   En   hoe   kijkt   God   naar   ons?   Is   Hij   boos   op   ons,   of   heeft 
 Hij   ons   lief?   De   bijbel   zegt   dat   God   ons   liefheeft.   Zo   liefheeft,   dat   Hij 
 bereid   was   zijn   enig   kind   voor   ons   te   laten   sterven,   zodat   het   weer 
 goed   zou   kunnen   komen   tussen   ons   en   Hem.   "Alzo   lief   heeft   God   de 
 wereld   gehad,   dat   Hij   zijn   eniggeboren   Zoon   gegeven   heeft,   opdat 
 een   ieder,   die   in   Hem   gelooft,   niet   verloren   gaat,   maar   eeuwig   leven 
 heeft"   (Johannes   3:16). 

 Jezus   heeft   met   Zijn   lijden   en   sterven   de   rekening   betaald   die   open 
 stond   tussen   God   en   de   mens.   Toen   deze   rekening   nog   open   stond, 
 hadden   dood,   ziekte   en   pijn   recht   om   te   heersen   in   het   leven   van   een 
 mens.   Nu   deze   rekening   door   Jezus   betaald   is,   moeten   dood,   ziekte 
 en   pijn   plaatsmaken   voor   leven   en   gezondheid. 

 Wanneer   iemand   bijvoorbeeld   ziek   is,   kunnen   wij   deze   persoon   de 
 handen   opleggen   en   in   Jezus   naam   genezen.   De   Heilige   Geest   zal 
 dan   in   het   lichaam   van   die   persoon   de   genezing   brengen,   waar   Jezus 
 voor   betaald   heeft.   Dezelfde   Heilige   Geest   die   Jezus   uit   de   dood   heeft 
 opgewekt,   die   Jezus   in   staat   stelde   mensen   te   genezen,   doden   op   te 
 wekken,   blinden   weer   te   laten   zien,   lammen   te   laten   lopen,   woont   in 
 degenen   die   in   Jezus   geloven.   En   deze   gelovigen   zullen   zieken   de 
 handen   opleggen   en   zij   zullen   genezen.   Dit   is   ook   een   opdracht   die 
 Jezus   aan   de   gelovigen   heeft   gegeven,   om   mensen   te   genezen. 

 Street   healing   gelooft   dit   en   ging   daarom   vandaag   weer   op   stap   om 
 mensen   het   goede   nieuws   te   brengen   en   hen   te   genezen   van   hun 
 ziekten   en   kwalen. 

 We   spraken   een   vrouw,   die   ons   vertelde   dat   zij   eigenlijk   continue   pijn 
 heeft   als   gevolg   van   bekkeninstabiliteit.   Met   name   als   zij   voorover 
 bukt,   voelt   zij   deze   pijn.   Wij   vertelden   haar   dat   wij   geloven   dat   God 
 van   haar   houdt   en   dat   Jezus   voor   haar   genezing   betaald   heeft   en 
 vroegen   of   wij   voor   haar   genezing   mochten   bidden? 



 Dat   vond   zij   heel   lief   van   ons   en   ze   vond   het   goed   dat   wij   dit   deden. 
 Wij   vroegen   haar   iets   te   doen   om   de   pijn   op   te   zoeken,   zodat   wij   na 
 het   gebed   konden   testen   of   er   verbetering   was   gekomen   in   haar 
 pijnklachten. 

 Ze   zei   dat   ze   het   meeste   pijn   had   als   zij   voorover   bukte,   dus   vroegen 
 wij   haar   dit   voorzichtig   te   doen   en   ons   te   vertellen   wat   haar   pijnniveau 
 dan   was   op   de   schaal   van   1-10,   waarbij   10   staat   voor   de   meeste   pijn. 
 Ze   deed   dit   voorzichtig   en   vertelde   ons   dat   ze   dan   pijnschaal   7   had. 
 We   legden   onze   hand   op   haar   schouder   en   spraken   genezing   uit 
 over   haar   bekken. 

 We   zeiden   hierbij:   "Bekken   wees   gezond,   spieren,   pezen,   zenuwen, 
 gewrichten,   botten,   wees   gezond.   Alle   banden   die   slap   zijn   geworden, 
 wordt   weer   sterk   en   alle   pijn   verdwijn   nu,   in   Jezus   naam".   Nadat   we   dit 
 gebeden   hadden,   vroegen   wij   haar   om   uit   te   testen   hoeveel   pijn   ze   nu 
 had.   "De   pijn   wordt   minder,   zei   de   vrouw.   Het   is   nu   een   5".   We   zeiden 
 dat   wij   wilden   gaan   voor   de   "0",   dus   we   hebben   nog   een   keer 
 genezen   uitgesproken   over   haar   lichaam.   Hierna   was   de   vrouw 
 pijnvrij.   Ze   bukte   diep   voorover   en   had   geen   pijn   meer,   terwijl   ze 
 normaal   continue   pijn   had,   zeker   tijdens   het   bukken. 

 De   vrouw   was   erg   verbaast   en   kon   niet   bevatten   wat   er   was   gebeurd. 
 Ze   was   een   beetje   van   slag.   En   dat   is   begrijpelijk.   Wanneer   je   niet   in 
 God   gelooft   en   iemand   wil   voor   je   genezing   bidden,   is   dat   natuurlijk 
 een   heel   lief   gebaar.   Maar   mensen   verwachten   vaak   niet   dat   ze   dan 
 ook   daadwerkelijk   zullen   genezen.   Want   dat   kan   immers   niet! 

 Als   dit   dan   toch   gebeurt,   kan   je   hele   leven   even   op   zijn   kop   staan. 
 Want   heel   je   manier   van   denken   over   het   leven   komt   in   een   heel 
 ander   perspectief   te   staan.   En   dat   is   logisch   en   maken   we   vaker   mee. 
 Daarom   gaven   we   haar   het   traktaat   "Een   onverklaarbare   ervaring", 
 dat   haar   zal   helpen   deze   ervaring   te   begrijpen   en   een   plekje   te   geven. 
 Ook   gaven   we   haar   een   exemplaar   van   het   Johannes   evangelie   mee 
 met   daarin   de   link   naar   de   website   van   Street   healing. 



 We   spraken   een   jonge   vrouw,   die   ons   vertelde   dat   zij   regelmatig 
 rugklachten   heeft,   als   gevolg   van   een   auto   ongeluk   én   een   scooter 
 ongeluk,   waarbij   zij   in   het   verleden   betrokken   was   geweest.   Ze   had 
 daarbij   haar   been   gebroken.   We   vroegen   of   wij   haar   beenlengtes 
 mochten   controleren,   omdat   dit   soort   gebeurtenissen   ertoe   kunnen 
 leiden   dat   er   beenlengte   verschil   optreedt. 

 Ze   stemde   ermee   in   en   toen   wij   haar   beenlengtes   controleerden, 
 bleek   haar   ene   been   inderdaad   korter   dan   het   andere.   We   spraken 
 tegen   het   korte   been   om   uit   te   groeien,   waarna   dit   ook   gebeurde.   We 
 vroegen   de   vrouw   of   zij   hier   iets   van   had   gemerkt   in   haar   been,   en   ze 
 vertelde   ons   dat   ze   haar   spieren   in   haar   bovenbeen   en   enkel   voelde 
 oprekken.   Ze   vond   het   een   heel   bijzondere   ervaring   en   dankte   ons 
 voor   het   gebed.   Ook   haar   gaven   we   een   JE   mee,   met   de   link   naar   de 
 website   van   Street   healing,   zodat   ze   daar   ook   de   verslagen   van 
 eerdere   Street   healings   kon   lezen. 

 We   spraken   een   grote,   stoere   kerel,   vol   met   tatoeages.   Hij   vertelde 
 dat   hij   duiker   was.   Hij   zag   er   heel   fit   uit   en   zei   geen 
 gezondheidsklachten   te   hebben.   Toen   wij   hem   vroegen   of   hij   God   zou 
 willen   kennen   als   Hij   zou   bestaan,   zei   Hij:   "Jazeker,   waarom   niet?   Wij 
 nodigden   hem   uit   om   zich   open   te   stellen   voor   God.   God   heeft   alleen 
 een   open   hart   nodig   waaraan   Hij   zich   kan   openbaren.   Hij   zal   zich 
 nooit   opdringen,   omdat   Hij   liefde   is.   Wij   gaven   hem   ook   een 
 exemplaar   van   het   JE   en   nodigden   hem   uit   de   website   eens   te 
 bezoeken   en   de   verslagen   te   lezen. 

 We   spraken   een   vrouw,   die   aangaf   regelmatig   buikklachten   te 
 hebben,   zonder   precies   te   weten   waardoor   deze   werden   veroorzaakt. 
 Ze   had   al   diverse   onderzoeken   laten   doen,   die   niets   hadden 
 opgeleverd.   We   vroegen   of   wij   voor   haar   genezing   mochten   bidden 
 en   dat   vond   zij   prima. 

 We   hebben   genezing   uitgesproken   over   haar   buikklachten,   waarna 
 we   vroegen   of   zij   iets   in   haar   lichaam   ervaarde.   "Ik   voel   een   vrede   in 
 mijn   buik   en   heb   het   gevoel   alsof   ik   veel   sterker   op   mijn   benen   sta. 



 Alsof   ik   steviger   op   mijn   benen   sta.   En   ik   voel   kracht   stromen   door   mij 
 beide   armen,   wat   ik   het   best   kan   omschrijven   als   "tintelingen".   Wij 
 vertelden   haar   dat   zij   de   kracht   van   God   voelde,   de   Heilige   Geest.   Ze 
 vertelde   dat   zij   geloofde   in   God,   maar   steeds   weer   van   Zijn   pad 
 afdwaalde.   Ze   had   onlangs   ook   een   gesprek   met   iemand   gehad   over 
 God.   "En   elke   keer   dat   ik   weer   afwijk   van   God,   brengt   Hij   weer   iemand 
 op   mijn   weg   die   mij   wijst   op   Hem"   zei   ze.   We   moesten   beiden   hard 
 lachen.   Wat   bijzonder! 

 We   spraken   met   twee   Jehova's   getuigen.   Niet   inhoudelijk   over   de 
 dingen   waarin   wij   van   elkaar   verschillen,   maar   gewoon   van   hart   tot 
 hart,   met   bewogenheid   voor   elkaar,   God   en   medemens.   Het   werd   een 
 mooi   en   warm   gesprek.   Ze   vonden   het   goed   dat   wij   op   straat   op   deze 
 maier   uiting   gaven   aan   ons   geloof.   Wij   verwezen   hen   naar   de   website, 
 om   de   getuigenissen   en   verslagen   te   kunnen   lezen   over   wat   God 
 allemaal   doet   en   heeft   gedaan   op   straat.   Ze   waren   enthousiast. 

 We   passeerden   een   vrouw,   waarvoor   wij   in   het   verleden   al   een   keer 
 hadden   gebeden.   Voor   haar   knieën.   Het   was   niet   helemaal   genezen, 
 zei   ze.   We   vroegen   of   wij   nog   een   keer   mochten   bidden,   en   dat 
 mocht.   We   hebben   opnieuw   genezing   uitgesproken   over   haar   knieën, 
 waarna   ze   ons   dankte   voor   het   gebed   en   weer   verder   liep.   We   hopen 
 haar   nog   een   keer   tegen   te   komen   en   te   horen   hoe   het   nu   is. 

 Een   vrouw   vertelde   ons   dat   zij   onlangs   tijdens   een   bedrijfsongeval 
 van   de   trap   was   gevallen.   Ze   had   daar   op   diverse   plaatsen   in   haar 
 lichaam   pijn   aan   overgehouden.   We   mochten   genezing   over   haar 
 lichaam   uitspreken,   waarna   ze   zei   dat   ze   warmte   voelde   op   de 
 plekken   waar   het   pijn   deed. 

 We   spraken   een   moeder,   die   met   haar   dochter   op   een   bankje   zat.   Ze 
 vertelde   dat   ze   rugklachten   heeft,   nadat   zij   aan   een   hernia   is 
 geopereerd.   Ze   wilde   geen   gebed,   omdat   ze   niets   meer   met   God   te 
 maken   wilde   hebben.   We   vroegen   haar   waarom   en   zij   vertelde   ons 
 dat   ze   drie   jaar   geleden   haar   vader   had   verloren   aan   kanker. 



 Ze   had   toen   toen   God   gebeden   voor   genezing,   maar   dit   was   niet 
 gebeurd.   Wij   toonden   begrip   voor   haar   verdriet   en   vertelde   haar   dat 
 God   ziekte,   dood   en   pijn   nooit   heeft   gewild.   En   dat   Hij   dit   heeft   laten 
 zien,   door   Jezus   te   laten   lijden   en   sterven,   in   onze   plaats,   opdat   wij   in 
 Zijn   naam   eeuwig   leven   en   genezing   van   pijn   en   ziekte   zouden 
 kunnen   ontvangen. 

 Wij   hopen   dat   onze   woorden   haar   beeld   van   God   zullen   veranderen. 
 Wanneer   mensen   getroffen   worden   door   ziekte,   pijn   of   ander   ongerief, 
 geven   ze   God   daar   vaak   (onbewust)   de   schuld   van.   Wij   wijzen   hen 
 dan   op   de   Tegenstander,   de   veroorzaker   van   deze   ellende.   En   op   de 
 oplossing   voor   ziekte,   dood   en   pijn,   die   God   heeft   gegeven   in   Jezus. 

 We   spraken   twee   jonge   moslimmannen,   die   aangaven   geen 
 gezondheidsklachten   te   hebben.   Wel   vertelde   één   van   hen   dat   hij 
 graag   wat   wilde   afvallen,   maar   daar   tot   op   heden   niet   echt   in   geslaagd 
 was.   En   dat   hij   wilde   stoppen   met   roken.   Wij   gaven   hen   het   kaartje 
 van   de   website  www.isaruhallah.nl  met   verhalen   van   moslims   die 
 Jezus   hebben   leren   kennen   als   Profeet   én   als   Zoon   van   God.   De 
 mannen   namen   het   kaartje   aan   en   zouden   de   website   gaan 
 bezoeken.   Ook   hebben   we   de   man   die   wilde   afvallen   gezegend   en 
 God   gebeden   hem   hierbij   te   helpen.   Dat   waardeerde   de   man   duidelijk. 

 We   spraken   een   vrouw,   die   aangaf   niet   gelovig   te   zijn.   Simpelweg, 
 omdat   ze   er   niet   mee   was   opgegroeid   en   er   eigenlijk   niet   mee   bezig 
 was.   Ze   was   niet   voor,   ze   was   niet   tegen,   ze   zei   dat   ze   het   eigenlijk 
 gewoon   niet   wist. 

 Wij   vertelden   haar   ons   getuigenis   en   deelden   het   evangelie   met   haar. 
 We   nodigden   haar   uit   om   te   onderzoeken   of   God   bestaat,   want   als   je 
 niet   zoekt,   zul   je   ook   niet   vinden.   God   zegt   in   Zijn   Woord   dat   wanneer 
 iemand   Hem   zoekt   met   een   oprecht   hart,   Hij   zich   laat   vinden.   De 
 vrouw   was   duidelijk   aangesproken   door   ons   gesprek   en   zei   dat   ze 
 hiermee   aan   de   slag   ging.   Om   haar   te   helpen   gaven   we   haar   een 
 exemplaar   van   het   Johannes   evangelie   en   het   traktaat   Jij   kunt   nu   het 
 allerbeste   geschenk   aannemen. 

http://www.isaruhallah.nl/


 Who   is   God?   And   how   does   God   view   us?   Is   He   angry   with   us,   or 
 does   He   love   us?   The   Bible   says   that   God   loves   us.   Loves   so   much, 
 that   He   was   willing   to   let   His   only   child   die   for   us,   that   things   might   be 
 well   again   between   us   and   Him.   “God   so   loved   the   world,   that   he   gave 
 his   only   begotten   Son,   that   whosoever   believeth   in   him   should   not 
 perish,   but   have   everlasting   life”   (John   3:16). 

 With   His   suffering   and   death,   Jesus   paid   the   bill   that   was   open 
 between   God   and   man.   When   this   account   was   still   open,   death, 
 sickness   and   pain   had   a   right   to   rule   in   a   person's   life.   Now   that   this 
 bill   has   been   paid   by   Jesus,   death,   sickness   and   pain   must   give   way 
 to   life   and   health. 

 For   example,   when   someone   is   sick,   we   can   lay   hands   on   this   person 
 and   heal   in   Jesus   name.   The   Holy   Spirit   will   then   bring   into   that 
 person's   body   the   healing   that   Jesus   paid   for.   The   same   Holy   Spirit 
 who   raised   Jesus   from   the   dead,   who   enabled   Jesus   to   heal   people, 
 raise   the   dead,   restore   sight   to   the   blind,   make   the   lame   walk,   dwells 
 in   those   who   believe   in   Jesus.   And   these   believers   will   lay   hands   on 
 the   sick   and   they   will   be   healed.   This   is   also   a   command   that   Jesus 
 gave   to   the   believers,   to   heal   people. 

 Street   healing   believes   this   and   so   went   out   again   today   to   bring 
 people   the   good   news   and   heal   them   of   their   illnesses   and   ailments. 

 We   spoke   to   a   woman   who   told   us   that   she   actually   has   continuous 
 pain   due   to   pelvic   instability.   Especially   when   she   bends   over,   she 
 feels   this   pain.   We   told   her   that   we   believe   God   loves   her   and   that 
 Jesus   paid   for   her   healing   and   asked   if   we   could   pray   for   her   healing? 

 She   thought   that   was   very   sweet   of   us   and   she   thought   it   was   good 
 that   we   did   this.   We   asked   her   to   do   something   to   look   up   the   pain   so 
 that   after   the   prayer   we   could   test   whether   her   pain   had   improved. 



 She   said   she   was   in   the   most   pain   when   she   bent   over,   so   we   asked 
 her   to   do   this   gently   and   tell   us   what   her   pain   level   was   on   a   scale   of 
 1-10,   with   10   being   the   most   pain.   She   did   this   gently   and   told   us   she 
 would   have   pain   scale   7.   We   put   our   hand   on   her   shoulder   and 
 pronounced   healing   over   her   pelvis. 

 We   hereby   said,   "Pelvis   be   healthy,   muscles,   tendons,   nerves,   joints, 
 bones,   be   healthy.   All   the   ligaments   that   have   become   slack,   become 
 strong   again   and   all   pain   vanish   now,   in   Jesus   name".   After   praying 
 this,   we   asked   her   to   test   how   much   pain   she   was   in   now.   "The   pain   is 
 less,   the   woman   said.   It   is   now   a   5".   We   said   we   wanted   to   go   for   the 
 "0",   so   we   pronounced   healed   one   more   time   on   her   body.   After   this, 
 the   woman   was   pain   free.   She   bent   down   deeply   and   had   no   more 
 pain,   while   she   normally   had   continuous   pain,   especially   when 
 bending   over. 

 The   woman   was   very   surprised   and   could   not   comprehend   what   had 
 happened.   She   was   a   little   upset.   And   that   is   understandable.   If   you 
 don't   believe   in   God   and   someone   wants   to   pray   for   your   healing,   that 
 is   of   course   a   very   sweet   gesture.   But   people   often   don't   expect   that 
 they   will   actually   heal.   Because   that   is   not   possible! 

 If   this   does   happen,   your   whole   life   could   be   turned   upside   down. 
 Because   your   whole   way   of   thinking   about   life   comes   into   a 
 completely   different   perspective.   And   that   makes   sense   and   we 
 experience   it   more   often.   That's   why   we   gave   her   the   tract   "An 
 Inexplicable   Experience,"   which   will   help   her   understand   and   place 
 this   experience.   We   also   gave   her   a   copy   of   the   Gospel   of   John   with 
 the   link   to   the   Street   healing   website. 

 We   spoke   to   a   young   woman   who   told   us   that   she   has   regular   back 
 problems   as   a   result   of   a   car   accident   and   a   scooter   accident,   in 
 which   she   had   been   involved   in   the   past.   She   had   broken   her   leg.   We 
 asked   if   we   could   check   her   leg   lengths,   as   these   kinds   of   events   can 
 lead   to   leg   length   discrepancy. 



 She   agreed   and   when   we   checked   her   leg   lengths,   one   leg   was 
 indeed   shorter   than   the   other.   We   talked   to   the   short   leg   to   grow   out, 
 after   which   this   happened.   We   asked   the   woman   if   she   had   noticed 
 any   of   this   in   her   leg,   and   she   told   us   that   she   felt   her   muscles   stretch 
 in   her   thigh   and   ankle.   She   thought   it   was   a   very   special   experience 
 and   thanked   us   for   the   prayer.   We   also   gave   her   a   JE   with   the   link   to 
 the   Street   healing   website,   so   that   she   could   also   read   the   reports   of 
 previous   Street   healings   there. 

 We   spoke   to   a   big,   tough   guy,   full   of   tattoos.   He   said   he   was   a   diver. 
 He   looked   very   fit   and   said   he   had   no   health   problems.   When   we 
 asked   him   if   he   would   like   to   know   God   if   He   existed,   He   said,   “Yes, 
 why   not?   We   invited   him   to   open   up   to   God.   God   just   needs   an   open 
 heart   to   reveal   Himself   to.   will   never   impose   himself,   because   He   is 
 love.   We   also   gave   him   a   copy   of   the   JE   and   invited   him   to   visit   the 
 website   and   read   the   reports. 

 We   spoke   to   a   woman   who   indicated   that   she   regularly   had   stomach 
 problems,   without   knowing   exactly   what   caused   these.   She   had 
 already   had   several   tests   done,   which   had   yielded   nothing.   We   asked 
 if   we   could   pray   for   her   healing   and   she   was   fine   with   that. 

 We   pronounced   healing   about   her   stomach   complaints,   after   which 
 we   asked   if   she   had   something   in   her   body   “I   feel   a   peace   in   my 
 stomach   and   I   feel   like   I   am   much   stronger   on   my   legs. 
 Like   I'm   standing   firmer   on   my   feet.   And   I   feel   power   flowing   through 
 both   my   arms,   which   I   can   best   describe   as   "tingling".   We   told   her   that 
 she   felt   the   power   of   God,   the   Holy   Spirit.   She   told   me   that   she 
 believed   in   God,   but   kept   straying   from   His   path.   She   had   also 
 recently   had   a   conversation   with   someone   about   God.   "And   every 
 time   I   turn   away   from   God,   He   brings   another   person   in   my   way   who 
 points   me   to   Him,"   she   said.   We   both   had   to   laugh   out   loud.   How 
 special! 



 We   spoke   to   two   Jehovah's   Witnesses.   Not   substantively   about   the 
 things   in   which   we   differ   from   each   other,   but   simply   from   heart   to 
 heart,   with   compassion   for   each   other,   God   and   fellow   man.   It   was   a 
 nice   and   warm   conversation.   They   allowed   us   to   express   our   faith   in 
 this   way   in   the   streets.   We   referred   them   to   the   website,   to   read   the 
 testimonials   and   reports   about   what   God   is   doing   and   has   done   on 
 the   street.   They   were   excited. 

 We   passed   a   woman   we   had   prayed   for   in   the   past.   For   her   knees.   It 
 hadn't   completely   healed,   she   said.   We   asked   if   we   could   pray   one 
 more   time,   and   we   did.   We   again   pronounced   healing   on   her   knees, 
 after   which   she   thanked   us   for   the   prayer   and   walked   on.   We   hope   to 
 meet   her   again   and   hear   how   it   is   now. 

 A   woman   told   us   that   she   had   recently   fallen   down   the   stairs   in   an 
 industrial   accident.   She   had   suffered   from   pain   in   various   places   in   her 
 body.   We   were   allowed   to   pronounce   healing   on   her   body,   after   which 
 she   said   that   she   felt   warmth   in   the   places   where   it   hurt. 

 We   spoke   to   a   mother   who   was   sitting   on   a   bench   with   her   daughter. 
 She   said   she   has   back   problems   after   having   surgery   for   a   hernia. 
 She   didn't   want   prayer,   because   she   didn't   want   anything   to   do   with 
 God   anymore.   We   asked   her   why   and   she   told   us   that   she   had   lost 
 her   father   to   cancer   three   years   ago. 

 She   then   prayed   to   God   for   healing,   but   this   had   not   happened.   We 
 understood   her   grief   and   told   her   that   God   never   willed   sickness, 
 death   and   pain.   And   that   He   showed   this,   by   making   Jesus   suffer   and 
 die   in   our   place,   that   we   might   receive   eternal   life   and   healing   from 
 pain   and   sickness   in   His   name. 

 We   hope   that   our   words   will   change   her   view   of   God.   When   people 
 are   affected   by   illness,   pain   or   other   discomfort,   they   often 
 (unconsciously)   blame   God   for   it.   We   point   them   to   the   Adversary,   the 
 causer   of   this   misery.   And   on   the   solution   for   sickness,   death   and 
 pain,   which   God   has   given   in   Jesus. 



 We   spoke   to   two   young   Muslim   men,   who   indicated   that   they   had   no 
 health   problems.   One   of   them   did   say   that   he   wanted   to   lose   some 
 weight,   but   hadn't   really   succeeded   until   now.   And   that   he   wanted   to 
 quit   smoking.   We   gave   them   the   card   from   the   website 
 www.isaruhallah.nl  with   stories   of   Muslims   who   got  to   know   Jesus   as 
 a   Prophet   and   as   Son   of   God.   The   men   took   the   ticket   and   were   going 
 to   visit   the   website.   We   also   blessed   the   man   who   wanted   to   lose 
 weight   and   prayed   to   God   to   help   him   with   this.   The   man   clearly 
 appreciated   that. 

 We   spoke   to   a   woman   who   indicated   that   she   was   not   religious. 
 Simply   because   she   hadn't   grown   up   with   it   and   wasn't   really   into   it. 
 She   wasn't   for,   she   wasn't   against,   she   said   she   really   just   didn't 
 know. 

 We   shared   our   testimony   with   her   and   shared   the   gospel   with   her.   We 
 invited   her   to   find   out   if   God   exists,   because   if   you   don't   seek,   you 
 won't   find.   God   says   in   His   Word   that   if   anyone   seeks   Him   with   a 
 sincere   heart,   He   is   found.   The   woman   was   clearly   addressed   by   our 
 conversation   and   said   she   was   going   to   work   on   this.   To   help   her,   we 
 gave   her   a   copy   of   the   Gospel   of   John   and   the   tract   You   Can   Receive 
 the   Very   Best   Gift   Now. 

http://www.isaruhallah.nl/

