
 Street     healing     9     februari     2023 

 We  vroegen  aan  twee  dames  of  zij  soms  pijnklachten  hadden.  Eén 
 van  hen  reageerde  verbaast  met:  “Ja,  maar  wat  toevallig  dat  jullie 
 mij     dat     vragen,     ik     vind     dit     ook     wel     een     beetje     eng!”. 

 We  vertelden  haar  dat  ze  niet  bang  hoefde  te  zijn  en  vroegen  naar 
 de  aard  van  haar  pijnklachten?  “Ik  heb  al  een  tijd  pijn  in  mijn  nek  en 
 ik  ben  daarvoor  afgelopen  woensdag  naar  de  dokter  geweest.  Die 
 kon  mij  niet  vertellen  wat  precies  de  oorzaak  was  en  heeft  mij 
 pijnbestrijding     meegegeven”. 

 We  vroegen  haar  of  zij  ondanks  de  pijnmedicatie  nog  pijn  had.  “Ja, 
 zei  ze,  ik  heb  nog  steeds  pijn  in  mijn  nek.  Op  de  schaal  van  0-10 
 een  7”.  We  vroegen  of  wij  voor  de  genezing  van  haar  nek  mochten 
 bidden  en  vertelden  haar  dat  wij  geloven  dat  God  bestaat,  van  haar 
 houdt  en  niet  wil  dat  zij  pijn  heeft.  Ze  vond  en  goed  en  daarom 
 spraken  we  tegen  haar  nek:  “Nek  wees  gezond,  pezen,  spieren, 
 gewrichten  en  zenuwen,  wees  gezond.  Alle  spanning  in  de  nek 
 verdwijnt     nu.     Alle     pijn,     verdwijn     nu,     in     Jezus     naam”. 

 We  vroegen  haar  vervolgens  hoeveel  pijn  ze  nu  had.  Ze  zei 
 verbaasd:  “Het  kan  natuurlijk  zijn  dat  de  pijnmedicatie  is  gaan 
 werken…..want  ik  heb  namelijk  geen  pijn  meer  in  mijn  nek!”.  Ze 
 keek     naar     haar     vriendin     en     vroeg     zich     hardop     af     hoe     dit     kon!? 

 We  legden  haar  uit  dat  Jezus  continue  mensen  genas  van  ziekten 
 en  pijn,  om  te  laten  zien  dat  God  niet  wil  dat  mensen  pijn  hebben  of 
 ziek  zijn.  En  dat  wij  geloven  dat  dezelfde  kracht  waardoor  Jezus 
 mensen  genas,  de  Heilige  Geest,  ook  haar  nu  had  genezen  van  de 
 nekpijn.     Door     ons     gebed     heen. 



 Om  haar  te  helpen  dit  alles  een  plekje  te  geven,  want  ze  was 
 behoorlijk  verbaasd,  gaven  we  haar  een  Johannes  evangelie  en  het 
 traktaat  Hoe  kan  ik  God  leren  kennen?  Ook  wezen  we  haar  op  de 
 website  van  Street  healing  en  op  de  mogelijkheid  met  ons  in 
 contact     te     treden.     Ze     bedankte     ons     met     een     grote     glimlach. 

 We  spraken  een  jonge  man  en  vrouw,  die  over  het  winkelcentrum 
 liepen.  De  vrouw  vertelde  ons  dat  ze  platvoeten  had.  Wij  vertelden 
 wat  wij  aan  het  doen  waren  en  ze  vond  het  goed  dat  we  voor 
 gezonde     voeten     baden. 

 De  jongeman  vertelde  ons  dat  hij  niet  wist  wat  het  evangelie  precies 
 inhield,  dus  hebben  we  hem  dit  kort  uitgelegd.  Hij  hoorde  ons 
 verhaal  met  grote  interesse  en  een  vrolijke  blik  aan.  Daarom 
 vroegen  wij  hem  aan  het  eind  van  ons  verhaal  of  hij  Jezus  soms 
 wilde     uitnodigen     om     in     zijn     hart     te     komen     wonen?     En     dat     wilde     hij! 

 We  hebben  toen  samen  met  hem  gebeden  en  Jezus  uitgenodigd 
 om  in  zijn  hart  te  komen  wonen.  Wij  vertelde  hem  dat  hij  nu  een 
 nieuw  mens  was  geworden,  geestelijk  opnieuw  was  geboren.  Om 
 hem  te  helpen  groeien  hebben  wij  hem  aangeboden  met  ons  in 
 contact  te  treden  via  de  website.  Om  hem  te  helpen  groeien  in  zijn 
 geloof,  mocht  hij  daar  prijs  op  stellen.  Ook  gaven  wij  hen  beiden 
 een     JE     met     traktaat     mee. 

 We  spraken  een  Turkse  man,  die  vertelde  dat  hij  sinds  twee  weken 
 in  Nederland  was.  In  het  Engels  legden  wij  hem  het  evangelie  uit. 
 Hij  was  verbaasd  over  de  ontmoeting,  omdat  hij  de  laatste  tijd 
 “toevallig”  veel  over  God  aan  het  nadenken  was.  Wanneer  iemand 
 het  woord  “toevallig”  laat  vallen  tijdens  onze  gesprekken,  moeten 
 wij  vaak  glimlachen.  Vaak  blijkt  zo’n  ontmoeting  een  door  God 
 georganiseerde     gebeurtenis,     waarbij     Hij     anoniem     wenst     te     blijven. 



 De  man  vertelde  ons  dat  hij  zich  de  laatste  tijd  regelmatig  afvroeg 
 wat  de  zin  van  het  leven  was?  En  wat  het  nut  was  van  de  moeilijke 
 periode  waar  hij  de  laatste  tijd  doorheen  was  gegaan.  Wij  vertelden 
 hem  dat  wij  geloofden  dat  onze  ontmoeting  niet  toevallig  was  en  dat 
 God  zich  aan  hem  wilde  openbaren.  Om  hem  terzijde  te  staan  in 
 zijn  leven.  Omdat  hij  zei  moslim  te  zijn,  gaven  wij  hem  het  kaartje 
 van  de  website  www.isaruhallah.nl  waarop  moslims  vertellen  dat  ze 
 Jezus     naast     profeet     ook     hebben     leren     kennen     als     Zoon     van     God. 

 Verder  wezen  wij  hem  op  de  website  van  Street  healing  en  de 
 mogelijkheid  om  met  ons  in  contact  te  treden,  voor  eventuele 
 vragen.  Ook  wezen  wij  hem  op  de  verslagen,  die  ook  in  het  Engels 
 vertaald  zijn.  Aan  het  eind  hebben  we  voor  hem  gebeden,  God’s 
 vrede  en  zegen  over  hem  uitgesproken.  Hij  was  duidelijk 
 aangeraakt     door     de     ontmoeting     met     God’s     liefde     en     kracht. 

 We  hadden  een  leuk  gesprek  met  de  verkoper  van  een  landelijk 
 dagblad.  Hij  stond  voor  de  Albert  Heyn  zijn  kranten  te  verkopen.  Hij 
 vertelde  ons  dat  hij  christenen  altijd  maar  raar  had  gevonden,  maar 
 dat  daarin  de  laatste  tijd  verandering  was  gekomen.  Wat  hem 
 aansprak  was  dat  mensen  op  straat  het  evangelie  brengen  en  voor 
 mensen  bidden.  Hij  wist  uit  eigen  ervaring  dat  dit  moeite  kostte  en 
 vond  het  daarom  zo  bijzonder.  Dat  mensen  dat  in  hun  vrije  tijd,  uit 
 liefde  voor  God  en  de  ander,  doen.  Hij  zou  het  JE  met  traktaat  eens 
 gaan     lezen     en     de     website     bezoeken. 

 We  spraken  een  jonge  knul,  die  op  een  skateboard  onze  richting 
 uitkwam.  Hij  vertelde  dat  hij  een  moeilijke  tijd  achter  de  rug  had.  Dat 
 hij  veel  met  Jeugdzorg  te  maken  heeft  gehad  en  dat  hij  uit  huis 
 geplaatst  was.  Hij  vertelde  ons  dat  hij  onlangs  christen  geworden 
 was  en  tot  God  had  gebeden  voor  hulp  in  zijn  moeilijke  situatie.  En 
 dat     God     hem     hulp     en     kracht     geeft. 

http://www.isaruhallah.nl/


 Wij  vroegen  hem  of  hij  soms  ook  pijnklachten  had  en  hij  vertelde 
 dat  hij  een  pijnlijke  rechter  enkel  en  scheenbeen  heeft,  als  gevolg 
 van     een     nare     val     die     hij     onlangs     had     gemaakt     met     zijn     skateboard. 
 Wij  vroegen  of  wij  hier  genezing  over  mochten  uitspreken  en  dat 
 vond  hij  goed.  Na  het  gebed  vroegen  wij  hem  om  uit  te  testen  of  hij 
 nog     pijn     had. 

 Hij  pakte  zijn  skateboard,  maakte  een  soort  “flip”  in  de  lucht,  waarbij 
 zijn  skateboard  om  de  as  draaide,  en  hij  landde  vervolgens  met  een 
 behoorlijke  kracht  terug  op  het  skateboard.  “Ik  voel  geen  pijn  meer”, 
 zei  hij  met  een  verbaasde  en  blije  blik  op  zijn  gezicht.  “Het  is  een 
 wonder!”,  zei  hij  hardop,  tussen  al  het  winkelend  publiek.  Wij 
 vonden     het     geweldig     om     zijn     reactie     te     zien! 

 Wij  moedigden  hem  aan  om  goed  over  zichzelf  te  denken,  zoals 
 God  over  hem  dacht.  Temidden  van  wellicht  alle  negatieve  woorden 
 die  hij  over  zich  heen  heeft  gekregen.  Dat  hij  geliefd,  waardevol  en 
 kostbaar  is  voor  God,  ook  al  zeggen  ouders,  instanties  of 
 omstandigheden  soms  iets  anders.  God  is  uiteindelijk  onze  Maker 
 en  bepaalt  daarom  onze  identiteit.  Meer  hierover  op 
 www.streethealing.net/identiteit 

 We  spraken  twee  vrouwen,  die  tijdens  hun  pauze  een  sigaretje  aan 
 het  roken  waren.  “Ik  ken  u”,  zei  één  van  hen  tegen  ons.  “U  heeft 
 onlangs  voor  mijn  pijnlijke  nek  gebeden”.  Wij  herkenden  haar  en 
 vroegen  hoe  het  nu  met  haar  nek  ging?  Ze  vertelde  dat  de  pijn  na 
 het  gebed  weg  was,  kort  was  teruggekomen  en  daarna  weg  was 
 gebleven.     Wat     een     mooi     getuigenis! 

 We  spraken  een  jong  stel,  dat  aangaf  geen  gezondheidsklachten  te 
 hebben.  Ze  vonden  het  mooi  wat  wij  deden.  De  vrouw  vertelde  dat 
 haar  vader  wel  rugklachten  heeft.  We  hadden  een  fijn  gesprek.  Ze 
 waren     ongelovig,     maar     vonden     het     wel     bijzonder     wat     wij     deden. 

http://www.streethealing.net/identiteit


 Ze  namen  beiden  een  JE  met  traktaat  aan.  We  nodigden  haar  uit 
 om  met  haar  vader  naar  een  Street  healing  te  komen,  zodat  we 
 genezing     over     zijn     rugklachten     kunnen     uitspreken. 

 We  spraken  een  man  in  een  rolstoel.  Hij  had  in  zijn  keuken  een 
 mes  laten  vallen,  dat  in  zijn  voet  terecht  was  gekomen.  Daarbij  was 
 de  pees  van  zijn  grote  teen  doorgesneden.  Hij  vond  het  maar  niets 
 dat     hij     nu     zo     aan     een     rolstoel     was     gebonden. 

 Hij  vertelde  dat  hij  normaal  druk  is  met  werk  en  klantbezoeken  en 
 nu  erg  beperkt  is  in  zijn  mobiliteit.  We  mochten  voor  genezing 
 bidden  en  na  het  gebed  zei  hij  dat  het  voelde  alsof  de  zwelling  in 
 zijn  voet  minder  was  geworden.  Ook  voelde  hij  warmte  en 
 tintelingen  in  zijn  voet.  Wij  vertelden  dat  dat  de  kracht  van  God  was 
 die     hij     voelde.     Hij     bedankte     ons     vriendelijk     voor     het     gebed. 

 We  hadden  een  lang  en  goed  gesprek  met  een  jongeman,  die  ons 
 vertelde  “toch  niet  te  gaan  geloven”.  “Het  past  ook  niet  bij  mijn  life 
 style”,  zei  hij.  “Het  kan  niet  dat  mensen  genezen  van  ziekte  of  pijn 
 als  er  voor  hen  gebeden  wordt”,  zei  hij.  Het  was  een  heel  eerlijke, 
 open  man,  die  gewoon  niet  kon  begrijpen  dat  mensen  in  God 
 konden  geloven.  En  dat  is  heel  begrijpelijk.  De  bijbel  leert  ons  dat 
 we  de  Heilige  Geest  nodig  hebben  om  te  kunnen  geloven.  Voor 
 mensen  die  de  Heilige  Geest  niet  in  hun  hart  hebben,  is  geloven 
 een     dwaasheid. 

 “En  waarom  zijn  christenen  ziek”  vroeg  hij  zich  af?  Hij  had  echte, 
 eerlijke  en  oprechte  vragen  en  wilde  daarover  met  ons  in  gesprek. 
 Want  hij  wilde  weten  hoe  wij  over  deze  dingen  dachten.  Uiteindelijk 
 hebben  we  wel  een  half  uur  tot  drie  kwartier  over  de  meest 
 uiteenlopende     onderwerpen     gesproken. 

 We  legden  uit  dat  God  lijden  soms  toelaat,  omdat  Hij  daar  een  plan 
 mee  heeft.  Paulus  spreekt  bijvoorbeeld  in  één  van  zijn  brieven  dat 
 hij     ook     ergens     aan     lijdt,     hij     noemt     het     een     “doorn     in     zijn     vlees”. 



 Hij  schrijft  dat  hij  God  driemaal  gebeden  heeft  om  deze  “doorn”  weg 
 te  nemen,  maar  God  antwoordt  met  “nee”.  God  had  een  doel  met 
 dit     lijden,     namelijk     om     Paulus     nederig     te     houden. 

 Lijden  kan  ons  ook  dichter  bij  God  brengen.  Wanneer  wij  met  onze 
 pijn  en  verdriet  naar  God  gaan,  wil  God  in  het  lijden  komen.  Als 
 Trooster.  Wij  leren  Hem  dan  kennen  als  een  God  die  begaan  is  met 
 ons     lijden,     ons     verdriet. 

 Hij  neemt  het  lijden  dan  niet  weg,  Hij  komt  erin.  Dat  komt  omdat 
 God  in  eerste  instantie  altijd  op  zoek  is  naar  herstel  van  de  relatie 
 met     ons.     En     het     kan     zijn     dat     lijden     ons     tot     Hem     doet     uitroepen. 

 Maar  God  geneest  ook  mensen  van  pijn  en  ziekten.  Jezus  ging 
 rond  en  Hij  genas  allen.  Alle  mensen  die  ziek  bij  Hem  kwamen, 
 genas  Hij.  Tijdens  Street  healing  hebben  wij  hier  ook  veel 
 voorbeelden     van     gezien,     dat     God     geneest     van     pijn     en     ziekte. 

 Er  is  daarom  niet  één  standaard  antwoord  op  de  vraag  “waarom 
 mensen  lijden”.  Wel  geloven  wij  dat  God  altijd  wil  genezen, 
 herstellen  en  bevrijden.  En  dat  HIj  altijd  het  beste  met  ons  voor 
 heeft.  Dat  kan  ook  betekenen  dat  Hij  toestaat  dat  er  bepaald  lijden 
 in     ons     leven     is. 

 We  spraken  een  vrouw,  die  ons  vertelde  vroeger  gelovig  te  zijn 
 geweest,  maar  nu  niet  meer.  Ook  haar  vader  was  vroeger  gelovig, 
 maar  nu  ook  niet  meer.  Ze  waren  hun  geloof  verloren,  toen  haar 
 oma  overleed,  de  moeder  van  haar  vader.  Dat  had  hen  erg  veel 
 verdriet  gedaan.  En  wellicht  gaven  ze  daar  God  onbewust  de 
 schuld     van. 

 Want  waarom  zijn  christenen  ziek?  We  legden  haar  dat  God  nooit 
 ziekte,  dood  en  pijn  gewild  heeft.  Dat  dit  het  gevolg  is  van  de 
 scheiding  die  is  ontstaan,  toen  de  eerste  mensen  Hem 
 ongehoorzaam     waren. 



 God  had  de  eerste  mensen  gewaarschuwd  om  niet  van  de  vrucht 
 van  de  Boom  van  kennis  van  goed  en  kwaad  te  eten.  Zouden  ze  dit 
 toch  doen,  dan  zouden  ze  zeker  sterven.  Omdat  de  mens  tóch  van 
 de     vrucht     at,     is     dood     de     Schepping     binnengekomen. 

 Wij  vertelden  haar  dat  wij  geloven  dat  God  ernaar  verlangt  dat  zij 
 weer  naar  Hem  terugkeert.  Om  haar  ook  te  troosten  in  het  verdriet 
 over  haar  oma.  We  merkten  dat  zij  geraakt  was  door  onze  woorden 
 en  zei  dat  ze  erover  na  zou  denken.  We  gaven  haar  een  JE  en  het 
 traktaat     God     roept     u,     wat     antwoordt     u? 



 Street     healing     February     9,     2023 

 We  asked  two  ladies  if  they  sometimes  had  pain  complaints.  One  of 
 them  reacted  in  surprise  with:  “Yes,  but  what  a  coincidence  that  you 
 ask     me     that,     I     also     find     this     a     bit     scary!”. 

 We  told  her  not  to  be  afraid  and  asked  about  the  nature  of  her  pain? 
 “I  have  had  pain  in  my  neck  for  some  time  and  I  went  to  the  doctor 
 last  Wednesday.  He  couldn't  tell  me  what  the  exact  cause  was  and 
 gave     me     pain     relief." 

 We  asked  her  if  she  was  still  in  pain  despite  the  pain  medication. 
 “Yes,  she  said,  my  neck  still  hurts.  On  the  scale  of  0-10  a  7”.  We 
 asked  if  we  could  pray  for  the  healing  of  her  neck  and  told  her  that 
 we  believe  God  exists,  loves  her  and  doesn't  want  her  to  be  in  pain. 
 She  thought  it  was  good  and  so  we  spoke  to  her  neck:  “Neck  be 
 healthy,  tendons,  muscles,  joints  and  nerves,  be  healthy.  All  tension 
 in  the  neck  now  disappears.  All  pain,  disappear  now,  in  Jesus 
 name”. 

 We  then  asked  her  how  much  pain  she  was  in  right  now.  She  said 
 in  surprise:  “Of  course  the  pain  medication  has  started  to  work… 
 because  I  no  longer  have  pain  in  my  neck!”.  She  looked  at  her 
 friend     and     wondered     aloud     how     this     could     be!? 

 We  explained  to  her  that  Jesus  continuously  healed  people  from 
 sickness  and  pain,  to  show  that  God  does  not  want  people  to  be  in 
 pain  or  to  be  sick.  And  that  we  believe  that  the  same  power  by 
 which  Jesus  healed  people,  the  Holy  Spirit,  had  now  also  healed 
 her     of     the     neck     pain.     Through     our     prayer. 

 To  help  her  settle  all  this,  because  she  was  quite  amazed,  we  gave 
 her  a  Gospel  of  John  and  the  tract  How  Can  I  Know  God?  We  also 
 pointed  her  to  the  website  of  Street  healing  and  the  possibility  to 
 contact     us.     She     thanked     us     with     a     big     smile. 



 We  spoke  to  a  young  man  and  woman  walking  through  the  mall. 
 The  woman  told  us  she  had  flat  feet.  We  told  her  what  we  were 
 doing     and     she     agreed     that     we     prayed     for     healthy     feet. 

 The  young  man  told  us  that  he  didn't  know  exactly  what  the  gospel 
 was,  so  we  briefly  explained  it  to  him.  He  listened  to  our  story  with 
 great  interest  and  a  cheerful  look.  That's  why  we  asked  him  at  the 
 end  of  our  story  if  he  wanted  to  invite  Jesus  to  come  and  live  in  his 
 heart?     And     he     wanted     that! 

 We  then  prayed  together  with  him  and  invited  Jesus  to  come  and 
 live  in  his  heart.  We  told  him  that  he  had  now  become  a  new  man, 
 born  again  spiritually.  To  help  him  grow,  we  offered  him  to  contact 
 us  through  the  website.  To  help  him  grow  in  his  faith,  he 
 appreciated     it.     We     also     gave     them     both     a     JE     with     a     tract. 

 We  spoke  to  a  Turkish  man  who  said  that  he  had  been  in  the 
 Netherlands  for  two  weeks.  We  explained  the  gospel  to  him  in 
 English.  He  was  amazed  at  the  meeting,  because  he  had  been 
 thinking  a  lot  about  God  lately  “coincidentally”.  When  someone 
 mentions  the  word  “coincidentally”  during  our  conversations,  we 
 often  have  to  smile.  Such  an  encounter  often  turns  out  to  be  an 
 event     organized     by     God,     in     which     He     wishes     to     remain     anonymous. 

 The  man  told  us  that  lately  he  regularly  wondered  what  the  meaning 
 of  life  was?  And  what  was  the  point  of  the  difficult  period  he  had 
 been  going  through  lately.  We  told  him  that  we  believed  that  our 
 meeting  was  not  accidental  and  that  God  wanted  to  reveal  himself 
 to  him.  To  assist  him  in  his  life.  Because  he  said  he  was  Muslim,  we 
 gave  him  the  ticket  from  the  website  www.isaruhallah.nl  to  which 
 Muslims  say  that  they  have  come  to  know  Jesus  not  only  as  a 
 prophet,     but     also     as     the     Son     of     God. 

http://www.isaruhallah.nl/


 We  also  pointed  out  the  website  of  Street  healing  and  the  possibility 
 to  contact  us  for  any  questions.  We  also  pointed  out  the  reports, 
 which  have  also  been  translated  into  English.  At  the  end  we  prayed 
 for  him,  expressed  God's  peace  and  blessing  upon  him.  He  was 
 clearly     touched     by     the     encounter     with     God's     love     and     power. 

 We  had  a  nice  conversation  with  the  seller  of  a  national  newspaper. 
 He  was  standing  in  front  of  Albert  Heyn  selling  his  newspapers.  He 
 told  us  that  he  had  always  thought  Christians  were  weird,  but  that 
 had  changed  recently.  What  appealed  to  him  was  that  people  on 
 the  street  bring  the  gospel  and  pray  for  people.  He  knew  from  his 
 own  experience  that  this  took  effort  and  that  is  why  he  thought  it 
 was  so  special.  That  people  do  that  in  their  free  time,  out  of  love  for 
 God  and  the  other.  He  would  read  the  JE  with  tract  and  visit  the 
 website. 

 We  spoke  to  a  young  lad  who  came  towards  us  on  a  skateboard. 
 He  said  he  had  been  through  a  difficult  time.  That  he  had  a  lot  to  do 
 with  youth  care  and  that  he  was  placed  out  of  home.  He  told  us  that 
 he  had  recently  become  a  Christian  and  prayed  to  God  for  help  in 
 his     difficult     situation.     And     may     God     give     him     help     and     strength. 

 We  asked  him  if  he  sometimes  had  pain  complaints  and  he  said 
 that  he  has  a  painful  right  ankle  and  tibia,  as  a  result  of  a  nasty  fall 
 he     recently     made     with     his     skateboard. 
 We  asked  if  we  could  pronounce  healing  on  this  and  he  agreed. 
 After     the     prayer     we     asked     him     to     test     whether     he     was     still     in     pain. 

 He  picked  up  his  skateboard,  did  a  kind  of  "flip"  in  the  air,  with  his 
 skateboard  spinning  on  its  axis,  and  then  landed  back  on  the 
 skateboard  with  considerable  force.  “I  don't  feel  pain  anymore,”  he 
 said  with  a  surprised  and  happy  look  on  his  face.  “It's  a  miracle!”  he 
 said  out  loud,  among  all  the  shoppers.  We  loved  seeing  his 
 reaction! 



 We  encouraged  him  to  think  well  of  himself,  as  God  thought  of  him. 
 In  the  midst  of  perhaps  all  the  negative  words  he  has  received.  That 
 he  is  loved,  valuable  and  precious  to  God,  even  if  parents, 
 authorities  or  circumstances  sometimes  say  otherwise.  God  is 
 ultimately  our  Maker  and  therefore  determines  our  identity.  More 
 about     this     on  www.streethealing.net/identiteit 

 We  spoke  to  two  women  who  were  smoking  a  cigarette  during  their 
 break.  “I  know  you”,  one  of  them  said  to  us.  "You  recently  prayed  for 
 my  aching  neck."  We  recognized  her  and  asked  how  her  neck  was 
 doing  now?  She  said  that  after  the  prayer  the  pain  was  gone,  came 
 back  for  a  short  while  and  then  stayed  away.  What  a  beautiful 
 testimony! 

 We  spoke  to  a  young  couple  who  indicated  that  they  had  no  health 
 problems.  They  liked  what  we  did.  The  woman  said  that  her  father 
 does  have  back  problems.  We  had  a  nice  conversation.  They  were 
 incredulous,     but     thought     it     was     special     what     we     did. 
 They  both  accepted  a  JE  with  a  tract.  We  invited  her  to  come  to  a 
 Street  healing  with  her  father,  so  that  we  can  speak  healing  about 
 his     back     problems. 

 We  spoke  to  a  man  in  a  wheelchair.  He  had  dropped  a  knife  in  his 
 kitchen,  which  had  ended  up  in  his  foot.  The  tendon  of  his  big  toe 
 was  severed.  He  didn't  like  the  fact  that  he  was  so  confined  to  a 
 wheelchair     now. 

 He  said  that  he  is  normally  busy  with  work  and  customer  visits  and 
 is  now  very  limited  in  his  mobility.  We  were  allowed  to  pray  for 
 healing  and  after  the  prayer  he  said  that  it  felt  like  the  swelling  in  his 
 foot  had  subsided.  He  also  felt  warmth  and  tingling  in  his  foot.  We 
 said  that  was  the  power  of  God  that  he  felt.  He  kindly  thanked  us  for 
 the     prayer. 

http://www.streethealing.net/identiteit


 We  had  a  long  and  good  conversation  with  a  young  man  who  told 
 us  “not  to  believe”.  “It  doesn't  suit  my  lifestyle  either,”  he  said.  “It  is 
 not  possible  for  people  to  heal  from  illness  or  pain  if  they  are  prayed 
 for,”  he  said.  He  was  a  very  honest,  open  man  who  just  couldn't 
 understand  that  people  could  believe  in  God.  And  that  is  very 
 understandable.  The  Bible  teaches  that  we  need  the  Holy  Spirit  in 
 order  to  believe.  For  people  who  do  not  have  the  Holy  Spirit  in  their 
 hearts,     believing     is     foolishness. 

 “And  why  are  Christians  sick”  he  wondered?  He  had  real,  honest 
 and  sincere  questions  and  wanted  to  talk  to  us  about  them. 
 Because  he  wanted  to  know  what  we  thought  about  these  things.  In 
 the  end,  we  talked  for  half  an  hour  to  forty-five  minutes  about  the 
 most     diverse     subjects. 

 We  explained  that  sometimes  God  allows  suffering  because  He  has 
 a  plan  for  it.  For  example,  Paul  speaks  in  one  of  his  letters  that  he 
 also     suffers     from     something,     he     calls     it     a     "thorn     in     his     flesh". 
 He  writes  that  he  has  prayed  to  God  three  times  to  remove  this 
 "thorn",  but  God  answers  with  "no".  God  had  a  purpose  in  this 
 suffering,     which     was     to     keep     Paul     humble. 

 Suffering  can  also  bring  us  closer  to  God.  When  we  go  to  God  with 
 our  pain  and  sorrow,  God  wants  to  come  into  suffering.  As 
 Comforter.  We  then  come  to  know  Him  as  a  God  who  is 
 compassionate     with     our     suffering,     our     sorrow. 

 He  does  not  take  away  the  suffering,  He  enters  it.  That's  because 
 God  is  always  looking  to  restore  the  relationship  with  us  in  the  first 
 place.     And     it     may     be     that     suffering     makes     us     cry     out     to     Him. 

 But  God  also  heals  people  from  pain  and  disease.  Jesus  went 
 about  and  He  healed  all.  He  healed  all  the  people  who  came  to  Him 
 sick.  During  Street  healing  we  have  also  seen  many  examples  of 
 this,     that     God     heals     from     pain     and     illness. 



 There  is  therefore  no  one  standard  answer  to  the  question  “why 
 people  suffer”.  We  do  believe  that  God  always  wants  to  heal, 
 restore  and  deliver.  And  that  He  always  has  the  best  for  us.  That 
 can     also     mean     that     He     allows     some     suffering     in     our     lives. 

 We  spoke  to  a  woman  who  told  us  that  she  used  to  be  religious,  but 
 not  anymore.  Her  father  used  to  be  religious,  but  not  anymore.  They 
 had  lost  their  faith  when  her  grandmother,  her  father's  mother,  died. 
 That  had  made  them  very  sad.  And  perhaps  they  unconsciously 
 blamed     God     for     that. 

 Because  why  are  Christians  sick?  We  explained  to  her  that  God 
 never  wanted  sickness,  death  and  pain.  That  this  is  the  result  of  the 
 division     that     came     about     when     the     first     people     disobeyed     Him. 
 God  had  warned  the  first  humans  not  to  eat  of  the  fruit  of  the  Tree 
 of  the  Knowledge  of  Good  and  Evil.  If  they  did,  they  would  surely 
 die.     Because     man     ate     the     fruit     anyway,     death     entered     Creation. 

 We  told  her  that  we  believe  that  God  longs  for  her  to  return  to  Him. 
 To  also  comfort  her  in  the  grief  about  her  grandmother.  We  noticed 
 that  she  was  touched  by  our  words  and  said  she  would  think  about 
 it.  We  gave  her  a  JE  and  the  tract  God  is  calling  you,  what  do  you 
 answer? 


