Street healing 27 september 2025

We spraken vandaag een man, die vertelde dat hij regelmatig last heeft van zijn rechter knie.
Vooral na het autorijden kreeg hij pijn, vertelde hij, waarschijnlijk door de zithouding die hij
dan had. Op dit moment voelde hij geen pijn, maar hij kon wel de plek lokaliseren.

Wij vroegen of wij voor zijn genezing mochten bidden en dat vond hij goed. We wezen met
onze linkerhand naar zijn knie en spraken genezing uit in Jezus’ naam. Hierna vroegen wij
hem of hij iets voelde gebeuren in zijn knie? Hij vertelde dat hij een manifestatie voelde die
hij wel herkende van andere ervaringen die hij eerder heeft gehad.

“Ik voel een tinteling”, zei hij. Wij vertelden hem dat dit de Heilige Geest was die zijn knie
aan het genezen was. Hij zei dat hij ook geloofde in Jezus, maar dan meer in een
"Christusbewustzijn". Dat betekent dat mensen in een hogere staat van bewustzijn kunnen
komen, een hoger, kosmisch georiénteerd bewustzijn, dat ontstaat als het hoger ik, het
hoger zelf, ten volle in de mens op aarde gerealiseerd wordt.

Wij vertelden hem dat wij geloven in de Bijbel en wat daarin staat over wie Jezus is. Hij
geloofde niet dat de Bijbel betrouwbaar is, omdat de Bijbel volgens hem door de eeuwen
heen door verschillende mensen is vertaald en is aangepast naar hun eigen denkbeelden en
ideeén.

Wij nodigden hem uit om de Startpagina van onze website te bezoeken en te kijken naar
twee video”s van historicus Wesley Huff, die tijdens uitgebreid onderzoek aantoont dat de
huidige bijbelvertalingen praktisch 100% aansluiten hoe de schrijvers in die tijd het hebben
bedoeld en hebben opgeschreven. Hij zou onze website bezoeken en bedankte ons voor het
gebed. Zijn knie voelde beter, zei hij.

We spraken twee mannen, waarvan er één aangaf bekend te zijn met het evangelie. De
ander niet en wij hebben hem toen kort het evangelie uitgelegd. Hij vond het een interessant
verhaal en wilde er wel eens goed over nadenken. Wij vroegen hen beiden of zij in Jezus
zouden willen geloven, als het evangelie waar zou zijn?

Beiden reageerden instemmend. Wij gaven hen daarom het Johannes evangelie en het
traktaat Hoe kan ik Jezus leren kennen? Afsluitend mochten wij voor hen bidden en hebben
de Heilige Geest gevraagd om hen te zegenen en hen te openbaren wie Jezus is.

We spraken twee jonge vrouwen, die beiden van Jezus hadden gehoord. Een van hen was
moslima en geloofde niet in Jezus als de Zoon van God. De andere vrouw wist niet precies
hoe ze over Jezus dacht. Om haar te helpen inzicht te krijgen wie Jezus is en wat het
evangelie inhoudt, gaven we haar het Johannes evangelie, het traktaat Hoe kan ik God leren
kennen en verwezen wij hen naar de website. De moslim vrouw gaven we een kaartje van
de website www.isaruhallah.nl met getuigenissen van moslims die Jezus als Zoon van God
hebben leren kennen.



http://www.isaruhallah.n/

We spraken een man, die in zijn dagelijks werk pakketjesbezorger is. Wij vertelden hem dat
wij voor de genezing van mensen met pijn of ziekte bidden. Hij vertelde dat hij moslim is.

Hij vertelde dat hij aan het eind van de dag vaak rugpijn heeft, waarvoor hij van plan is een
huisarts te bezoeken. Wij vroegen of hij soms beenlengteverschil heeft, omdat dit voor lage
rugpijn kan zorgen. Dat heeft hij inderdaad, zei hij!

Wij vroegen hem om op een stoel te gaan zitten om zijn beenlengtes te controleren. En
inderdaad, het ene been was enkele centimeters korter dan het andere. Wij vroegen of wij
voor hem mochten bidden, dat zijn te korte been zou uitgroeien. Dat vond hij goed en we
spraken tegen het te korte been om uit te groeien.

Terwijl wij voor hem aan het bidden waren, sloot hij zijn ogen en werd hij over zijn hele
lichaam zichtbaar ontspannen. Je kon aan zijn gezichtsuitdrukking zien dat hij zich volkomen
ontspande. Na het gebed was hij heel blij. Hij stond op en pakte ons stevig vast en begon
ons te huggen. Hij ging daarna verder met zijn werk en wij lieten hem gaan. We verwachten
hem binnenkort weer te zien, zodat wij hem enige lectuur kunnen meegeven omtrent wie
Jezus is volgens de Bijbel.

Wij spraken een jonge man, die net een jointje aan het klaarmaken was. Hij had geen
gezondheidsklachten zei hij en wist niets over God en de Bijbel. Hij was er niet mee bezig,
zei hij. Hij had van huis ook niets meegekregen over Jezus en had geen Christelijk onderwijs
genoten. Maar op zich stond hij best open voor onze boodschap, als het waar is, natuurlijk..

Wij gaven hem een Johannes evangelie en het traktaat Hoe kan ik God leren kennen?
Terwijl wij met hem spraken, kwamen er twee jonge mannen bij staan , die bekenden van
hem zijn. Wij raakten ook met hen in gesprek over God en één ervan vertelde dat hij een
gelovige oma had. Hij had spierpijn in zijn schouders, van het werken, zei hij. Daar hebben
wij voor gebeden en hoewel de pijn minder werd, ging het niet direct helemaal weg. En dat
kan.

Wij vroegen hem wat hij nodig heeft om in God te kunnen geloven? Een teken, zei hij. Een
bovennatuurlijk teken! Wij zeiden dat wij geloven dat God hem vandaag een teken wil
geven, omdat Jezus ook rondging en wonderen en tekenen deed. Om te laten zien dat God
met Hem was en omdat Hij de waarheid zei omtrent wie hij was.

We vroegen hem om op een bankje te gaan zitten, zodat we zijn beenlengtes konden
meten. En omdat één van zijn benen korter was, zeiden wij dat God het been voor zijn ogen
zou doen uitgroeien, als teken dat Hij bestaat en van hem houdt. Dat vond de jonge man
goed en we spraken tegen het been om in Jezus' naam uit te groeien. Hij zag het voor zijn
ogen uitgroeien!

“Wat de f....., wat de f....III", was zijn reactie!! Wij moesten lachen om zijn verbaasde reactie
en zeiden dat dit het teken was van Gods bestaan waar hij om gevraagd had. We hebben
vervolgens gebeden voor zijn vriend, die ook een lengteverschil had in zijn benen. Nu zag hij
het been van zijn vriend ook uitgroeien! Beiden waren na afloop onder de indruk en wij
hebben hen het evangelie uitgelegd. We gaven hen onze lectuur mee en wezen hen op de
website, met meer video’s en getuigenissen van Gods liefde en kracht.



Ook vroegen wij hem om aan zijn gelovige oma te vertellen wat hem was overkomen, omdat
wij geloven in de kracht van de gebeden van oma'’s die voor hun (klein) kinderen bidden. Dat
ga ik zeker doen, zei hij!

Wij spraken een voor ons bekend jong stel, waarvan de vrouw gelovig is. Ze gaat regelmatig
naar de kerk vertelde ze en ook dat ze gelooft in Jezus. Wij vroegen haar vriend of hij ook in
Jezus gelooft en hij zei van niet. Hij ging af en toe mee met zijn vriendin naar de kerk, maar
deed dit meer voor haar, vertelde hij ons.

Toen wij hem vroegen waarom hij niet gelooft, zei hij omdat hij het niet nodig heeft om te
kunnen leven. En inderdaad, je kunt leven zonder God. Veel mensen leven immers zonder
God. Wij wezen hem erop dat Jezus echter niet alleen kwam om ons te redden tijdens ons
leven hier op aarde, maar ook om ons te redden van de hel. De Bijbel leert dat de hel een
plaats is in het hiernamaals, bestemd voor de Duivel en zijn demonen. Het is een plek
afgescheiden van God, waar mensen die Jezus afwijzen, de eeuwigheid zullen
doorbrengen.

Als volgeling van Jezus geloven wij dat elk mens eeuwig leeft en dat ons leven, onze geest
doorleeft als ons lichaam sterft. Dat ons bewustzijn niet het product is van onze hersenen,
maar van onze geest, die nooit sterft maar eeuwig leeft.

Wij vertelden hem dat God, zijn vriendin, wij en ook hij niet wil dat hij naar de hel gaat. En
dat het belangrijk is om in dit leven een keuze voor Jezus te maken, omdat je deze keuze
niet meer kunt maken na je dood.

Sommige mensen op straat zeggen ons dat ze wel zullen zien of er leven na de dood is als
ze komen te overlijden, maar dan is hun keuzemoment voor Jezus voorbij. Wij gaven hem
onze lectuur mee en drongen erop aan om onze woorden serieus te overdenken, omdat
doodgaan iedereen elk moment kan overkomen. Hij nam onze lectuur aan en we namen
afscheid van elkaar met een hug.



We spoke with a man today who told us he regularly experiences pain in his right knee. He
said it was especially painful after driving, likely due to his sitting position. At the time, he
wasn't experiencing any pain, but he could pinpoint the area.

We asked if we could pray for his healing, and he agreed. We pointed to his knee with our
left hand and spoke healing in Jesus' name. Then we asked him if he felt anything
happening in his knee. He told us he felt a manifestation he recognized from other
experiences he'd had before.

"| feel a tingling sensation," he said. We told him this was the Holy Spirit healing his knee. He
said he also believed in Jesus, but more in a "Christ consciousness." This means that
people can attain a higher state of consciousness, a higher, cosmically oriented
consciousness, which arises when the higher self is fully realized in humans on earth.

We told him we believe in the Bible and what it says about who Jesus is. He didn't believe
the Bible was reliable because, according to him, it had been translated by different people
over the centuries and adapted to their own ideas and beliefs.

We invited him to visit our website's homepage and watch two videos by historian Wesley
Huff, who, through extensive research, demonstrates that current Bible translations are
virtually 100% accurate to how the writers at the time intended and wrote. He said he would
visit our website and thanked us for the prayer. His knee felt better, he said.

We spoke with two men, one of whom indicated he was familiar with the gospel. The other
wasn't, and we briefly explained the gospel to him. He found it an interesting story and
wanted to think about it carefully. We asked them both if they would believe in Jesus if the
gospel were true.

Both responded affirmatively. We therefore gave them the Gospel of John and the tract "How
Can | Know Jesus?" Finally, we prayed for them and asked the Holy Spirit to bless them and
reveal to them who Jesus is.

We spoke with two young women, both of whom had heard of Jesus. One was Muslim and
didn't believe in Jesus as the Son of God. The other woman wasn't sure what she thought
about Jesus. To help her understand who Jesus is and what the gospel entails, we gave her
the Gospel of John, the tract "How Can | Know God," and referred them to the website. We
gave the Muslim woman a card from the website.www.isaruhallah.nl with testimonies of
Muslims who have come to know Jesus as the Son of God.

We spoke with a man who delivers parcels daily. We told him that we pray for the healing of
people in pain or illness. He told us he is Muslim.

He told us he often experiences back pain at the end of the day, for which he plans to see a
doctor. We asked if he has a leg length discrepancy, as this can cause lower back pain. He
said he does!

We asked him to sit on a chair to check his leg length. And indeed, one leg was a few
centimeters shorter than the other. We asked if we could pray for him, that his too-short leg
would grow out. He agreed, and we spoke to the too-short leg to let it grow out.


http://www.isaruhallah.n/

While we were praying for him, he closed his eyes and visibly relaxed all over. You could tell
from his expression that he was completely relaxed. After the prayer, he was very happy. He
stood up and hugged us tightly. He then continued his work, and we let him go. We expect to
see him again soon so we can give him some literature about who Jesus is according to the
Bible.

We spoke with a young man who was just smoking a joint. He said he had no health
problems and knew nothing about God or the Bible. He wasn't thinking about it, he said. He
hadn't learned anything about Jesus at home and hadn't received any Christian education.
But he was quite open to our message, if it were true, of course.

We gave him a copy of John's Gospel and the tract "How Can | Know God?" While we were
talking, two young men, acquaintances of his, came over. We also started talking with them
about God, and one of them told us he had a religious grandmother. He had muscle pain in
his shoulders from working, he said. We prayed for it, and although the pain lessened, it
didn't go away completely right away. And that can happen.

We asked him what he needed to believe in God? A sign, he said. A supernatural sign! We
said we believe God wants to give him a sign today, because Jesus also went around
performing miracles and signs. To show that God was with him and because he told the truth
about who he was.

We asked him to sit on a bench so we could measure his leg length. Because one of his legs
was shorter, we told him that God would make the leg grow before his eyes, as a sign that
He exists and loves him. The young man agreed, and we spoke to the leg to make it grow in
Jesus' name. He saw it grow before his eyes!

said that this was the sign of God's existence he had been asking for. We then prayed for his
friend, who also had a difference in the length of his legs. Now he saw his friend's leg grow
too! They were both impressed afterwards, and we explained the gospel to them. We gave
them our literature and pointed them to the website, with more videos and testimonies of
God's love and power.

We also asked him to tell his devout grandmother what had happened to him, because we
believe in the power of grandmothers' prayers for their (grand)children. "I will definitely do
that," he said!

We spoke with a young couple we know, the woman of whom is religious. She goes to
church regularly, she said, and she also believes in Jesus. We asked her boyfriend if he also
believes in Jesus, and he said he didn't. He occasionally accompanied his girlfriend to
church, but he told us he did it mainly for her.

When we asked him why he doesn't believe, he said because he doesn't need it to live. And
indeed, you can live without God. After all, many people live without God. We pointed out to
him that Jesus came not only to save us during our life here on earth, but also to save us
from hell. The Bible teaches that hell is a place in the afterlife, reserved for the Devil and his
demons. It is a place separated from God, where those who reject Jesus will spend eternity.



As followers of Jesus, we believe that every person lives forever and that our life, our spirit,
continues to live after our body dies. That our consciousness is not the product of our brain,
but of our spirit, which never dies but lives forever.

We told him that God, his girlfriend, us, and he himself don't want him to go to hell. And that
it's important to choose Jesus in this life, because you can't make that choice after death.

Some people on the street told us they'd see if there was life after death when they died, but
that would be the end of their time choosing Jesus. We gave him our reading material and
urged him to seriously consider our words, because death can happen to anyone at any
moment. He accepted our reading material, and we hugged each other goodbye.



