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Vandaag liepen Ard en Leen voor de eerste keer mee, twee gelovige mannen die 

willen uitstappen in het bidden voor de zieken.  

We zagen een lange jongeman voor een winkel staan wachten. We raakten in 

gesprek en terwijl wij met elkaar aan het praten waren, werden wij vrolijk 

begroet door een bekende. We zullen hem Rudy noemen (fictieve naam). Het 

bleek dat wij met zijn broer Jan (fictieve naam) in gesprek waren. Wat 

toevallig! 

Jan gaf aan geen pijnklachten te hebben, maar omdat hij zo lang is, vroegen we 

of we zijn beenlengtes mochten controleren, om eventueel toekomstige 

rugklachten voor te kunnen zijn. We gingen ergens zitten tussen het winkelend 

publiek op een muurtje en inderdaad, het rechterbeen van Jan was korter dan 

het linker. Jan was een beetje overrompeld door het hele gebeuren, maar stond 

wel open voor ons verhaal. Respect daarvoor. 

Wij vertelden Jan dat God van hem hield en zijn been wilde doen uitgroeien, 

als bewijs dat Hij bestaat en kracht heeft om pijn en ziekte weg te nemen. Jan 

vond het goed en Rudy pakte enthousiast zijn telefoon om het hele gebeuren te 

filmen. Ook een man die naast Jan op het muurtje zat keek geinteresseerd mee, 

net als een vrouw aan de andere kant van het muurtje. Allen zagen het been 

voor hun ogen uitgroeien. 

"Zo, dit is geniaal"!!, riep Rudy uit. Ook de man op het muurtje naast Jan gaf 

aan dat hij het been zag uitgroeien. Zowel Jan als Rudy geloven niet en daarom 

hebben we hen uitgelegd hoe een been zo kan uitgroeien. Dat het God's kracht 

is, door on heen. We gaven beiden een Johannes evangelie mee en het boekje 

Nieuw leven, met de verwijzing naar de website. We nodigden hen uit om op 

de website bij Video's te kijken. Daar staan meer opnames van benen die 

uitgroeien.  

Later die dag spraken we de moeder van Jan en Rudy over het hele gebeuren. 

Haar zoons hadden haar het hele verhaal verteld. We hadden met haar een lang 

en persoonlijk gesprek over verschillende onderwerpen. Ze vertelde dat zij en 

haar man ook in hun werksfeer regelmatig te maken hadden met mensen die 

geloven en hun naar de kerk uitnodigden. Ze had bewondering voor de mensen 

van Street healing, die ergens voor stonden en er op uit waren om anderen te 

zegenen en bemoedigen.  

Voor het uitgroeien van het been had ze geen verklaring. Het was volgens haar 

een truckje, ze kon het niet bevatten. We vroegen haar of ze geloofde dat er 

zaken bestaan die je niet kunt begrijpen, waarop ze "ja" zei. We vertelden haar 

dat dat ook geldt voor een been dat uitgroeit: je begrijpt het niet, en toch 

gebeurt het voor je eigen ogen. Het laat zien dat er dingen zijn die je niet kunt 

zien of met je verstand kunt begrijpen, maar ze bestaan wel.  

 



De bijbel zegt daarover dat we een "decoder" nodig hebben, om God te kunnen 

ontvangen en om in Hem te kunnen geloven. Net zoals we een tv-kastje/media 

box nodig hebben om televisie te kunnen zien, hebben we de Heilige Geest 

(=decoder) nodig om God te kunnen zien. God zien doe je met de ogen van je 

hart.  

We ontvangen de Heilige Geest in ons hart, wanneer we Jezus uitnodigen om 

in ons hart te komen. De Heilige Geest komt dan in ons hart wonen, en die laat 

ons God zien. Wanneer we God proberen te zien met de ogen van ons 

verstand, wijzen we het bestaan van God af, omdat God alleen te zien is met de 

ogen van ons hart. Zonder de Heilige Geest als decoder in ons hart is geloof in 

God een dwaasheid.  

We spraken jonge man, die samen met zijn dochtertje aan het spelen was, 

onder het genot van een ijsje. Ook hij bleek beenlengte verschil te hebben en 

had daardoor regelmatig last van rugklachten. Ook zijn been groeide voor zijn 

ogen uit, maar het deed hem niet in God geloven. En dat is begrijpelijk, omdat 

geloof niet komt door het zien van een wonder of teken, maar het helpt mensen 

wel op weg. 

Jezus deed ook veel wonderen en teken, om te laten zien dat God met Hem 

was. Ook voor de ogen van de mensen die Hem later zouden kruisigen. Deze 

mensen hadden zijn wonderen gezien, maar waren niet tot geloof gekomen. 

Ook hier zien we dat geloof niet iets is van het verstand, maar een werk van de 

Heilige Geest aan het hart van een mens. Deze jonge man gaven we daarom 

een exemplaar van het JE en NL mee, om eens te lezen.  

We spraken twee jonge dames, die aangaven niet te geloven, maar best wel 

open te staan voor God. We deelden het evangelie met hen en gaven ons 

persoonlijk getuigenis over hoe wij zelf tot geloof waren gekomen. Hierna 

besloten zij Jezus in hun hart uit te nodigen. Wat een wonder! Wij gaven hen 

een exemplaar van het JE en NL en diverse traktaten mee. We wezen hen op 

een kerk in Hellevoetsluis, waar de vrouw van Ard op de vrijdag inloop heeft 

voor jongeren die tot geloof zijn gekomen of meer willen weten over Jezus. 

Om heb verder te helpen hun geloof vorm te geven. 

We spraken een oude man in een rolstoel. We kennen hem van eerdere 

ontmoetingen, waarbij wij voor hem hebben gebeden en hem financieel hebben 

gezegend. Ook nu hebben we hem financieel gezegend en vroegen hem of hij 

zijn hart niet wilde openen voor Jezus. Hij gaf aan dit wel te willen en we 

hebben hem de handen opgelegd en gebeden dat Jezus door de Heilige Geest in 

zijn hart wilde komen wonen.  

We spraken een gezin, waarvan de man met een kruk liep. Hij werd vergezeld 

door zijn schoonmoeder, vrouw en zoon. De man vertelde dat hij in zijn leven 

door veel ellende was getroffen, zoals epilepsie en diverse ongelukken. Hij 

vroeg zich af waarom hem dat allemaal moest overkomen? 

 



 

We hebben hem verteld dat God nooit wil dat een mens getroffen wordt door 

ellende, dood, pijn en ziekte. Dat het evanglie getuigt van God's wil voor de 

mens: redding, genezing, eeuwig leven en verlossing. We hebben gebeden 

voor compleet herstel van zijn lichaam en geest. We gaven hen allen het JE en 

NL mee. 

Aan het eind was duidelijk aan de gezichten van de mensen te zien, dat het 

hele gebeuren hen had geraakt. Wanneer wij uitstappen in liefde, om mensen te 

bemoedigen en te genezen in Jezus naam, hebben mensen door ons heen een 

ontmoeting met Hem, die Liefde is. En op zo'n moment gebeurt er iets 

wonderlijks in het hart van een mens. Want God weet wat in het hart van ieder 

mens leeft en wat die mens nodig heeft.  

We spraken een man die zijn hand in het verband had. Hij vertelde dat hij een 

week eerder tijdens een bedrijfsongeval zijn vinger practisch compleet had 

afgesneden. De vinger was daarna weer aangenaaid. Hij had nog wel pijn, op 

dat moment pijnniveau 3 op de schaal van 10. We mochten voor zijn genezing 

bidden en na twee keer bidden was alle pijn weg. Hij vond het gebeuren heel 

bijzonder en vertelde dat hij katholiek was. Ook zijn vrouw en dochtertje 

waren hier getuige van.  

We spraken de man die we een week eerder "toevallig" waren tegengekomen, 

toen hij zijn hond uitliet. Hij liep toen een totaal andere route, aangestuurd 

door zijn hond, en op die route kwamen wij hem 'toevallig" tegen. God gaf ons 

toen op ons hart om hem een traktaat te geven en te vertellen dat God van hem 

hield. Hij gaf toen aan niet in God te geloven. 

Vandaag kwamen we hem weer "toevallig" tegen. Hij liep zo stijf als een plak 

en had duidelijk last van zijn rug. Hij had zich teveel ingespannen tijdens het 

klussen, zei hij. Wij hebben gevraagd om hij soms beenlengte verschil had en 

hij zei van niet. Maar bij controle bleek dit wel zo te zijn. We mochten voor 

hem bidden en zijn been groeide voor zijn ogen uit. Hierna was de stekende 

pijn in zijn rug tijdens het lopen ook weg. 

Wij vertelden hem dat dit onlangs ook was gebeurd met iemand die hij kent. 

En dat deze persoon daarna geen rugklachten meer had. We vertelden hem met 

een lach dat dit was gedaan door de God, waarin hij niet geloofde. Hij zei dat 

hij wel in God geloofde, maar niet in de kerk. God en kerk wilde hij los zien. 

Je kunt ook in God geloven, zonder naar ee kerk te gaan, zei hij. 

Dit waren weer de voornaamste ontmoetingen van vandaag en wij hopen dat 

dit verslag je bemoedigt in je geloof. Of, wanneer je niet gelooft en geloof 

maar een dwaasheid vindt, dit verslag je helpt om te zien waarom je niet kunt 

geloven, zonder hulp van de Heilige Geest. En dat wanneer je God een kans 

geeft om zich aan jouw hart te openbaren, de Heilige Geest in je hart komt 

wonen. En het is deze Heilige Geest die God aan jouw hart laat zien. 

Zodat je God kunt gaan zien met de ogen van je hart. En dat noem je geloof.  



Wees bemoedigd! 

 

  

 


