
​Street​​healing​​31​​januari​​2025​

​Op​ ​weg​ ​naar​ ​de​ ​Street​​healing​​van​​vandaag​​ervaarden​​wij​​dat​​God​​wilde​​dat​​we​​naar​​een​
​andere​​locatie​​zouden​​gaan​​dan​​waar​​wij​​normaal​​naar​​toe​​gaan.​​Het​​was​​een​​zachte​​stem,​
​die​ ​wij​ ​herkenden​ ​van​ ​een​ ​eerdere​ ​gelegenheid.​ ​Toen​​sprak​​de​​Heilige​​Geest​​op​​dezelfde​
​manier​​en​​toen​​wij​​daar​​gehoor​​aan​​gaven,​​leidde​​dit​​toen​​tot​​een​​prachtig​​genezingswonder​
​van​ ​een​ ​vrouw​ ​die​ ​leed​ ​aan​​zenuwpijn​​als​​gevolg​​van​​een​​verkeerd​​verlopen​​operatie​​aan​
​haar​​rug.​

​Op​​de​​andere​​locatie​​aangekomen​​begonnen​​wij​​ons​​rondje​​en​​ontmoetten​​wij​​vrij​​snel​​een​
​vrouw​ ​die​ ​leed​ ​aan​ ​pijnklachten​ ​in​ ​heel​ ​haar​ ​lichaam.​ ​Met​ ​name​ ​in​ ​haar​ ​nek​ ​en​ ​rug.​ ​Wij​
​vroegen​ ​haar​ ​wat​ ​haar​ ​pijnniveau​ ​was​ ​op​ ​de​ ​schaal​ ​van​ ​0-10,​ ​waarbij​ ​10​ ​staat​ ​voor​ ​de​
​meeste​ ​pijn.​​Ze​​zei​​dat​​ze​​op​​niveau​​8​​zat.​​Wij​​vroegen​​of​​wij​​voor​​haar​​genezing​​mochten​
​bidden,​​maar​​toen​​wij​​vertelden​​dat​​wij​​dat​​graag​​ter​​plekke​​wilden​​doen,​​zei​​ze​​dat​​dat​​niet​
​kon,​​omdat​​ze​​dan​​haar​​bus​​zou​​missen.​

​We​​vroegen​​of​​wij​​met​​haar​​mochten​​oplopen​​en​​onderweg​​voor​​haar​​mochten​​bidden?​​Dat​
​vond​ ​ze​ ​goed​ ​en​ ​toen​ ​gingen​ ​we​ ​samen​ ​op​ ​weg.​​Onderwijl​​legden​​wij​​onze​​hand​​op​​haar​
​schouder​​en​​spraken​​genezing​​uit​​over​​haar​​lichaam.​​Na​​het​​eerste​​gebed​​vroegen​​wij​​of​​zij​
​verschil​​ervaarde?​​Ja,​​zei​​ze,​​de​​pijn​​is​​gezakt​​van​​een​​8​​naar​​een​​6.​​Wij​​vroegen​​haar​​of​​zij​
​verder​​een​​bepaalde​​sensatie​​in​​haar​​lichaam​​voelde,​​waarop​​ze​​zei​​dat​​het​​voelde​​alsof​​“er​
​een​​last​​van​​haar​​schouders​​was​​weggenomen.”​

​Dit​ ​was​ ​geweldig​​om​​te​​horen​​en​​het​​was​​duidelijk​​dat​​God’s​​Geest​​aan​​het​​werk​​was.​​We​
​zeiden​​dat​​wij​​geloven​​dat​​God​​ook​​de​​rest​​van​​de​​pijn​​wilde​​wegnemen,​​omdat​​Jezus​​met​
​zijn​ ​striemen​ ​betaald​ ​heeft​ ​voor​ ​100​ ​procent​ ​van​ ​haar​ ​genezing.​ ​We​​baden​​nog​​een​​keer,​
​waarna​ ​de​ ​pijn​ ​zakte​ ​naar​​een​​5.​​De​​vrouw​​zei​​dat​​ze​​geloofde​​dat​​God​​de​​rest​​in​​de​​loop​
​van​​de​​tijd​​ook​​zou​​genezen.​

​Wij​​moedigden​​haar​​aan​​om​​in​​dit​​geloof​​te​​blijven​​staan​​om​​ook​​de​​rest​​van​​haar​​genezing​
​te​ ​kunnen​ ​ontvangen.​​Ze​​bleek​​gelovig​​te​​zijn​​en​​elke​​dag​​te​​bidden​​tot​​God.​​Wij​​vertelden​
​haar​​dat​​wij​​op​​weg​​naar​​de​​Street​​healing​​ervaren​​hadden​​dat​​wij​​naar​​een​​andere​​locatie​
​moesten​ ​gaan​ ​omdat​ ​God​ ​iemand​ ​speciaal​ ​op​ ​het​ ​oog​ ​had.​ ​En​​dat​​wij​​geloven​​dat​​zij​​dat​
​was.​ ​Dat​ ​God​ ​daarmee​ ​liet​ ​zien​ ​dat​ ​Hij​ ​haar​ ​zag,​ ​haar​ ​liefheeft​ ​en​ ​haar​ ​wil​ ​genezen.​ ​Dit​
​bemoedigde​ ​haar​ ​zichtbaar.​ ​Wij​ ​gaven​ ​haar​ ​het​ ​Johannes​ ​mee​ ​met​ ​daarin​ ​de​ ​Kerstkaart​
​“Zonder​​Jezus​​is​​Kerst​​mis.”​

​Wat​​een​​bijzondere​​ontmoeting​​was​​dit!​​Ook​​wij​​waren​​enorm​​verheugd​​en​​bemoedigd​​door​
​deze​​ontmoeting.​​Om​​te​​ervaren​​dat​​God​​je​​zo​​wil​​leiden​​en​​gebruiken​​om​​mensen​​in​​pijn​​te​
​genezen​​en​​te​​bemoedigen.​

​We​ ​spraken​ ​een​ ​man​ ​en​ ​vertelden​ ​hem​ ​dat​ ​wij​ ​op​ ​zoek​ ​zijn​ ​naar​​mensen​​met​​pijn​​in​​hun​
​lichaam.​​De​​man​​antwoordde​​dat​​hij​​al​​jaren​​veel​​pijn​​heeft​​in​​zijn​​schouder.​​Wij​​vroegen​​of​
​wij​ ​voor​ ​de​ ​genezing​ ​van​ ​zijn​ ​pijn​ ​mochten​ ​bidden,​ ​omdat​ ​wij​ ​geloven​ ​dat​ ​God​ ​van​ ​hem​
​houdt​ ​en​ ​hem​ ​wil​ ​genezen​ ​van​ ​deze​ ​pijn.​ ​Hij​ ​vertelde​ ​dat​ ​hij​ ​moslim​ ​is,​ ​waarop​ ​wij​
​antwoordden​ ​dat​ ​dat​ ​voor​ ​ons​ ​en​ ​God​ ​geen​ ​probleem​ ​is.​ ​Hij​ ​was​ ​zeer​ ​geïnteresseerd​ ​in​
​onze​​motieven​​en​​beweegredenen​​om​​voor​​anderen​​te​​bidden.​



​Hij​​vroeg​​ons​​of​​wij​​er​​iets​​terug​​wilden​​voor​​het​​gebed,​​bijvoorbeeld​​een​​geldbedrag?​​Hij​​zei​
​dat​ ​hij​ ​ook​ ​in​ ​Jezus​ ​gelooft,​ ​maar​ ​niet​ ​dat​ ​Jezus​ ​God​ ​is.​ ​Hij​ ​vroeg​ ​ons​ ​waarom​ ​wij​ ​dat​
​geloven​ ​en​ ​waar​ ​dat​ ​in​ ​de​ ​Bijbel​ ​staat?​ ​Wij​ ​pakten​ ​het​ ​Johannes​ ​evangelie​​erbij​​en​​lazen​
​met​​hem​​het​​eerste​​gedeelte​​van​​Johannes​​1.​​Waar​​Johannes​​stelt​​dat​​“In​​het​​begin​​was​​het​
​Woord,​ ​en​ ​het​ ​Woord​ ​was​ ​met​ ​God​ ​en​ ​het​ ​Woord​ ​was​ ​God​ ​en​ ​dat​ ​het​ ​Woord​ ​vlees​ ​is​
​geworden,​​een​​mens​​dus,​​en​​onder​​ons​​heeft​​gewoond​​en​​wij​​hebben​​gezien​​hoe​​groot​​en​
​machtig​​Hij​​is”.​​(Johannes​​1:​​1-15).​

​Hij​​vroeg​​ons​​hoe​​het​​kan​​dat​​mensen​​genezen​​als​​wij​​voor​​hen​​bidden?​​Wij​​wezen​​hem​​op​
​de​ ​uitspraak​ ​van​ ​Jezus​ ​in​ ​Marcus​ ​16:17-18​ ​dat​ ​“gelovigen​ ​zieken​ ​de​ ​handen​ ​zullen​
​opleggen​​en​​zij​​zullen​​genezen”.​​En​​dat​​iedere​​gelovige​​dit​​kan,​​zieken​​de​​handen​​opleggen​
​en​ ​ze​ ​genezen.​ ​Het​ ​vraagt​ ​om​ ​geloof,​ ​niet​ ​om​ ​bepaalde​ ​specifieke​ ​vaardigheden​ ​of​
​kwalificaties​​van​​de​​gelovige.​

​Hij​​luisterde​​zeer​​aandachtig​​en​​stelde​​vragen​​als​​“hoe​​lang​​wij​​dit​​al​​deden,​​waarom​​wij​​dit​
​deden”?​​Het​​was​​een​​bijzonder​​gesprek,​​waarbij​​wij​​merkten​​dat​​hij​​oprecht​​wilde​​weten​​hoe​
​het​ ​christelijk​ ​geloof​​werkt.​​Wij​​gingen​​ook​​in​​op​​wat​​een​​mens​​volgens​​Jezus​​rechtvaardig​
​maakt​ ​voor​ ​God.​ ​Niet​ ​onze​ ​(goede)​ ​daden​ ​of​ ​gedrag,​ ​maar​​enkel​​ons​​geloof​​in​​wat​​Jezus​
​heeft​​gedaan.​​Zodat​​wij​​ons​​niet​​kunnen​​beroepen​​op​​onze​​eigen​​prestaties​​of​​kwalificaties.​

​En​ ​dat​ ​geloof​ ​in​ ​Jezus​ ​leidt​ ​tot​ ​de​ ​wedergeboorte​ ​van​ ​de​ ​mens​ ​die​ ​tot​ ​geloof​ ​komt.​ ​Wij​
​vertelden​ ​hem​ ​over​ ​het​ ​gesprek​ ​van​ ​Jezus​ ​met​ ​Nikodemus,​ ​die​ ​Jezus​ ​vroeg​ ​hoe​ ​iemand​
​opnieuw​​geboren​​kan​​worden?​

​Wij​ ​konden​ ​ook​ ​zien​ ​dat​ ​de​ ​man​ ​ons​ ​graag​ ​mocht.​ ​Regelmatig​ ​zei​ ​hij​ ​dat​ ​wij​ ​een​ ​“goed​
​mens”​ ​zijn.​ ​Hij​ ​stak​ ​zijn​ ​waardering​​niet​​onder​​stoelen​​of​​banken.​​Wij​​gaven​​hem​​het​​visite​
​kaartje​​van​​www.isaruhallah.nl​​.​​Dit​​is​​een​​website​​met​​getuigenissen​​van​​moslims​​die​​Jezus​
​als​ ​God​​hebben​​leren​​kennen.​​Toen​​wij​​hem​​dit​​aanboden,​​zag​​je​​de​​twijfel​​bij​​hem​​om​​het​
​aan​​te​​nemen.​​“Ik​​beloof​​niet​​dat​​ik​​het​​ga​​lezen,​​hoor”,​​zei​​hij​​op​​een​​vriendelijke​​toon.​​We​
​konden​ ​het​ ​conflict​ ​bij​ ​hem​ ​zien​ ​tussen​ ​zijn​ ​waardering​ ​voor​ ​ons​ ​en​ ​ons​ ​verhaal​ ​en​ ​zijn​
​geloofsovertuiging,​​die​​hier​​op​​punten​​haaks​​op​​staat.​

​Na​​ongeveer​​een​​half​​uur​​gaf​​hij​​aan​​dat​​hij​​graag​​verder​​wilde​​gaan​​en​​bedankte​​ons​​voor​
​het​​gesprek.​​We​​hoefden​​niet​​voor​​zijn​​pijnlijke​​schouder​​te​​bidden.​​We​​namen​​afscheid​​van​
​elkaar​ ​met​ ​een​ ​hug.​ ​Achteraf​​hebben​​wij​​voor​​hem​​gebeden​​dat​​God​​zich​​verder​​aan​​hem​
​wil​​openbaren,​​zoals​​ook​​diverse​​moslims​​op​​www.isaruhallah.nl​​is​​overkomen.​​Wij​​geloven​
​dat​ ​een​ ​ontmoeting​ ​met​ ​de​ ​liefde​ ​en​ ​kracht​ ​van​ ​de​ ​levende​ ​Jezus,​ ​iemand​ ​het​ ​beste​
​overtuigt​​van​​zijn​​bestaan.​

​We​ ​spraken​ ​hierna​ ​een​ ​vrouw,​ ​die​ ​aangaf​ ​geen​ ​pijnklachten​ ​te​ ​hebben.​ ​Toen​ ​wij​ ​haar​
​vertelden​ ​dat​ ​wij​ ​voor​ ​de​ ​zieken​ ​bidden,​ ​vond​ ​ze​ ​dat​​een​​mooi​​gebaar.​​Ze​​vertelde​​dat​​ze​
​verder​ ​niets​ ​met​ ​het​ ​geloof​ ​had,​ ​omdat​ ​het​ ​nooit​ ​echt​ ​op​ ​haar​ ​pad​ ​was​ ​gekomen.​ ​Tot​
​vandaag!​ ​Wij​ ​vroegen​ ​haar​ ​of​ ​zij​ ​God​ ​zou​ ​willen​ ​kennen,​ ​als​ ​het​ ​waar​ ​is​ ​dat​ ​Jezus​ ​heeft​
​bestaan​​en​​heeft​​geleefd​​en​​gesproken​​zoals​​de​​Bijbel​​beschrijft?​​“Goede​​vraag,​​daar​​heb​​ik​
​eigenlijk​ ​nooit​ ​over​ ​nagedacht,​ ​gewoon,​ ​omdat​ ​het​ ​nooit​ ​echt​ ​op​ ​mijn​ ​pad​ ​is​ ​gekomen”,​
​reageerde​​ze.​​We​​boden​​haar​​een​​Johannes​​evangelie​​aan​​om​​haar​​daarbij​​te​​helpen,​​maar​
​dat​ ​wees​ ​ze​ ​vriendelijk​ ​af.​ ​Wel​ ​zou​ ​ze​ ​bij​ ​zichzelf​ ​eens​ ​nagaan​ ​waar​ ​ze​ ​precies​ ​staat​ ​in​
​relatie​​tot​​onze​​vraag​​en​​waarom​​ze​​eigenlijk​​niet​​geloofd.​

http://www.isaruhallah.nl/
http://www.isaruhallah.nl/


​We​ ​spraken​​een​​man​​die​​als​​PostNL​​medewerker​​werkt.​​Hij​​vertelde​​ons​​dat​​hij​​regelmatig​
​pijn​ ​heeft​​in​​zijn​​linker​​been.​​Hij​​wist​​niet​​waar​​het​​door​​kwam​​en​​het​​was​​er​​ook​​niet​​altijd.​
​Wij​ ​vroegen​ ​of​ ​wij​ ​voor​ ​zijn​ ​genezing​ ​mochten​ ​bidden​ ​en​ ​dat​ ​vond​ ​hij​ ​goed.​ ​Hij​ ​boog​ ​zijn​
​hoofd​​en​​vouwde​​zijn​​handen​​toen​​wij​​genezing​​over​​hem​​uitspraken.​

​Na​​het​​gebed​​vroegen​​wij​​hem​​of​​hij​​iets​​voelde​​gebeuren​​in​​zijn​​linker​​been.​​"Ja,"​​zei​​hij.​​“Ik​
​voel​ ​iets​ ​stromen​​door​​mijn​​been,​​een​​bepaalde​​kracht."​​We​​vroegen​​hem​​of​​hij​​dat​​gevoel​
​ook​ ​eerder​ ​had​ ​gehad,​ ​waarop​ ​hij​ ​ontkennend​ ​reageerde.​ ​We​ ​vertelden​ ​hem​ ​dat​ ​het​ ​de​
​kracht​ ​van​ ​de​ ​Heilige​ ​Geest​ ​is​ ​die​ ​hij​ ​voelden​ ​en​ ​dat​ ​die​ ​hem​ ​aan​ ​het​ ​genezen​ ​was.​ ​Hij​
​stond​ ​open​ ​voor​ ​ons​ ​verhaal​ ​en​ ​wij​ ​gaven​ ​hem​ ​een​ ​Johannes​ ​evangelie​ ​mee​ ​en​ ​onze​
​lektuur.​​Hij​​gaf​​ons​​een​​hand​​en​​bedankte​​ons​​hartelijk​​voor​​het​​gebed​​en​​de​​lectuur.​

​Terwijl​ ​wij​ ​rondliepen,​ ​werden​ ​wij​ ​bepaald​ ​bij​ ​een​ ​oudere​ ​dame,​ ​die​ ​op​ ​het​ ​plein​ ​op​ ​haar​
​rollator​ ​zat.​ ​Wij​ ​ervaarden​ ​duidelijk​ ​dat​ ​God​ ​wilde​ ​dat​ ​wij​ ​haar​ ​aanspraken.​ ​Wij​ ​liepen​ ​op​
​haar​ ​af​ ​en​ ​vroegen​ ​of​ ​zij​ ​soms​ ​pijnklachten​ ​had.​ ​Ze​ ​vertelde​ ​ons​ ​dat​ ​ze​ ​pijn​ ​had​ ​in​ ​haar​
​linker​​en​​rechter​​been.​​Ook​​dat​​ze​​in​​haar​​leven​​vaak​​op​​dezelfde​​plek​​in​​haar​​lichaam​​was​
​gevallen.​​Haar​​linkerbeen​​was​​geopereerd.​

​Om​​haar​​linkerbeen​​te​​ontlasten,​​was​​haar​​rechterbeen​​overbelast​​geraakt,​​met​​pijnklachten​
​als​​gevolg.​​Na​​een​​aantal​​keer​​genezing​​te​​hebben​​uitgesproken​​over​​haar​​benen,​​vertelde​
​ze​​dat​​de​​pijn​​een​​stuk​​minder​​was​​geworden.​​“Het​​is​​echt​​een​​stuk​​beter​​hoor”,​​zei​​ze.​

​Ze​​vroeg​​ons​​naar​​onze​​achtergrond​​en​​het​​werd​​ons​​duidelijk​​dat​​zij​​ook​​net​​als​​wij​​gelooft​
​in​​Jezus​​Christus​​als​​Zoon​​van​​God.​​Ze​​komt​​uit​​Sri​​Lanka​​en​​toen​​ze​​jong​​was,​​geloofde​​ze​
​in​​het​​Hindoeïsme.​​Ze​​heeft​​drie​​kinderen​​en​​de​​relatie​​met​​haar​​man​​is​​al​​lange​​tijd​​slecht.​
​Vroeger​​moest​​zij​​niets​​van​​Jezus​​hebben,​​maar​​door​​de​​jaren​​heen​​is​​ze​​tot​​geloof​​in​​Jezus​
​gekomen.​

​Ze​​heeft​​zich​​toen​​ook​​laten​​dopen.​​Ze​​had​​in​​die​​jaren​​contact​​met​​christenen,​​die​​haar​​een​
​bijbel​​hadden​​gegeven.​​Ze​​is​​die​​toen​​gaan​​lezen​​en​​is​​daardoor​​tot​​geloof​​gekomen.​​In​​die​
​fase​​heeft​​ze​​God​​ook​​ontmoet​​in​​een​​helder​​licht,​​wat​​haar​​omstraalde.​​Ze​​gaat​​regelmatig​
​naar​ ​de​ ​kerk​ ​en​ ​de​ ​afgelopen​ ​dagen​ ​had​ ​ze​ ​God​ ​gevraagd​ ​om​​iemand​​te​​sturen​​die​​voor​
​haar​ ​kon​ ​bidden.​ ​Voor​ ​haar​ ​genezing,​ ​voor​ ​bemoediging.​ ​Ze​ ​vertelde​ ​ons​​dat​​ze​​geloofde​
​dat​​er​​een​​vloek​​op​​haar​​leven​​rust,​​omdat​​ze​​zo​​vaak​​gevallen​​was.​

​Aan​​het​​eind​​van​​ons​​gesprek​​hebben​​wij​ ​voor​​haar​​gebeden​​en​​deze​​vloek​​over​​haar​​leven​
​in​ ​Jezus'​ ​naam​ ​verbroken.​ ​Ze​ ​vertelde​ ​ons​ ​na​ ​dit​ ​gebed,​ ​dat​ ​toen​ ​wij​ ​voor​ ​haar​ ​aan​ ​het​
​bidden​​waren,​​ze​​zich​​omringd​​voelde​​door​​een​​gevoel​​van​​warmte.​​We​​vertelden​​haar​​dat​
​dit​ ​de​ ​Heilig​ ​Geest​ ​was​ ​die​ ​zij​ ​voelde.​ ​We​ ​moedigden​​haar​​aan​​om​​de​​komende​​dagen​​in​
​geloof​​God​​te​​danken​​voor​​haar​​complete​​genezing.​

​We​​zagen​​twee​​jonge​​vrouwen​​op​​een​​bankje​​zitten​​en​​vroegen​​hen​​of​​zij​​soms​​pijnklachten​
​hadden.​ ​Een​​dame​​vertelde​​ons​​dat​​ze​​pijnklachten​​in​​haar​​nek​​heeft.​​Als​​ze​​haar​​nek​​een​
​bepaalde​​richting​​opdraait,​​voelt​​zij​​deze​​pijn.​​Wij​​vroegen​​haar​​om​​dit​​voor​​te​​doen,​​waarna​
​ze​​haar​​hoofd​​draaide​​en​​vertelde​​ons​​op​​welk​​moment​​ze​​de​​pijn​​ging​​voelen.​



​Wij​​vroegen​​haar​​of​​wij​​voor​​haar​​genezing​​mochten​​bidden​​en​​dat​​vond​​ze​​goed.​​Wij​​legden​
​onze​ ​hand​ ​op​ ​haar​ ​nek,​ ​spraken​ ​genezing​ ​uit​ ​en​ ​vroegen​ ​haar​ ​daarna​ ​om​ ​haar​​hoofd​​op​
​dezelfde​​manier​​te​​draaien​​zoals​​ze​​net​​deed.​​Om​​te​​kijken​​of​​de​​pijn​​weg​​was.​

​Ze​​draaide​​haar​​hoofd​​en​​zei​​met​​een​​glimlach​​of​​ze​​vaker​​een​​beroep​​op​​ons​​mocht​​doen,​
​omdat​ ​de​ ​pijn​ ​weg​ ​was?!​ ​Wij​ ​zeiden​ ​haar​ ​dat​ ​wij​ ​geloven​ ​dat​ ​de​ ​pijn​ ​niet​ ​terugkomt​ ​en​
​vertelden​​dat​​het​​God​​is​​die​​haar​​had​​genezen.​​En​​dat​​God​​dit​​teken​​geeft​​om​​te​​laten​​zien​
​dat​​hij​​bestaat.​​Dat​​God​​een​​relatie​​met​​hen​​wil​​en​​wij​​legden​​hen​​uit​​hoe​​dat​​precies​​in​​zijn​
​werk​​gaat.​​We​​gaven​​hen​​het​​Johannes​​evangelie​​mee​​en​​het​​traktaat​​Hoe​​kan​​ik​​God​​leren​
​kennen?​​We​​nodigden​​hen​​uit​​om​​deze​​te​​gaan​​lezen.​

​Street​​healing​​January​​31,​​2025​

​On​ ​our​ ​way​ ​to​ ​today's​ ​Street​ ​Healing,​ ​we​ ​experienced​ ​that​ ​God​ ​wanted​ ​us​ ​to​ ​go​ ​to​ ​a​
​different​ ​location​ ​than​ ​our​ ​usual​ ​one.​ ​It​ ​was​ ​a​ ​gentle​ ​voice,​ ​one​ ​we​ ​recognized​ ​from​ ​a​
​previous​ ​occasion.​ ​Then​​the​​Holy​​Spirit​​spoke​​in​​a​​similar​​way,​​and​​when​​we​​responded,​​it​
​led​ ​to​ ​a​ ​beautiful​​miracle​​of​​healing​​for​​a​​woman​​suffering​​from​​nerve​​pain​​resulting​​from​​a​
​spinal​​surgery​​that​​had​​gone​​wrong.​

​Arriving​​at​​the​​other​​location,​​we​​began​​our​​walk​​and​​soon​​met​​a​​woman​​suffering​​from​​pain​
​throughout​ ​her​ ​body,​ ​particularly​ ​in​ ​her​ ​neck​ ​and​ ​back.​ ​We​ ​asked​ ​her​ ​what​ ​her​​pain​​level​
​was​​on​​a​​scale​​of​​0-10,​​with​​10​​being​​the​​most​​pain.​​She​​said​​she​​was​​at​​level​​8.​​We​​asked​
​if​​we​​could​​pray​​for​​her​​healing,​​but​​when​​we​​told​​her​​we'd​​like​​to​​do​​so​​right​​then​​and​​there,​
​she​​said​​we​​couldn't​​because​​she'd​​miss​​her​​bus.​

​We​​asked​​if​​we​​could​​walk​​with​​her​​and​​pray​​for​​her​​along​​the​​way.​​She​​agreed,​​and​​then​​we​
​set​​off​​together.​​As​​we​​did,​​we​​placed​​our​​hand​​on​​her​​shoulder​​and​​spoke​​healing​​into​​her​
​body.​​After​​the​​first​​prayer,​​we​​asked​​if​​she​​noticed​​a​​difference.​​Yes,​​she​​said,​​the​​pain​​had​
​dropped​​from​​an​​8​​to​​a​​6.​​We​​asked​​her​​if​​she​​felt​​any​​other​​sensations​​in​​her​​body,​​to​​which​
​she​​replied​​that​​it​​felt​​like​​"a​​burden​​had​​been​​lifted​​from​​her​​shoulders."​

​This​ ​was​ ​wonderful​ ​to​ ​hear,​ ​and​ ​it​ ​was​ ​clear​ ​that​ ​God's​ ​Spirit​ ​was​ ​at​ ​work.​ ​We​ ​said​ ​we​
​believed​​God​​also​​wanted​​to​​take​​away​​the​​rest​​of​​her​​pain,​​because​​Jesus​​had​​paid​​with​​his​
​wounds​​for​​100​​percent​​of​​her​​healing.​​We​​prayed​​again,​​after​​which​​the​​pain​​dropped​​to​​a​
​5.​​The​​woman​​said​​she​​believed​​God​​would​​heal​​the​​rest​​of​​her​​pain​​over​​time​​as​​well.​

​We​​encouraged​​her​​to​​remain​​in​​this​​faith​​so​​she​​could​​receive​​the​​rest​​of​​her​​healing.​​She​
​turned​​out​​to​​be​​a​​believer​​and​​prayed​​to​​God​​every​​day.​​We​​told​​her​​that​​on​​the​​way​​to​​the​
​Street​ ​Healing,​ ​we​ ​had​ ​experienced​ ​a​ ​need​ ​to​ ​go​ ​to​​a​​different​​location​​because​​God​​had​
​someone​​special​​in​​mind.​​And​​that​​we​​believed​​that​​person​​was​​her.​​That​​God​​was​​showing​
​her​ ​that​ ​He​ ​saw​ ​her,​ ​loved​ ​her,​ ​and​ ​wanted​ ​to​ ​heal​ ​her.​ ​This​ ​visibly​ ​encouraged​ ​her.​ ​We​
​gave​ ​her​ ​the​ ​John​ ​the​ ​Baptist​ ​book​ ​with​ ​the​ ​Christmas​ ​card​ ​"Without​ ​Jesus,​ ​Christmas​​is​
​lost."​

​What​ ​a​ ​special​ ​encounter​ ​this​ ​was!​ ​We​ ​too​ ​were​ ​deeply​ ​joyful​ ​and​ ​encouraged​ ​by​ ​this​
​encounter.​ ​To​ ​experience​ ​how​ ​God​ ​wants​ ​to​ ​lead​ ​and​ ​use​ ​you​ ​in​ ​this​ ​way​ ​to​ ​heal​ ​and​
​encourage​​people​​in​​pain.​



​We​​spoke​​with​​a​​man​​and​​told​​him​​we​​were​​looking​​for​​people​​with​​physical​​pain.​​The​​man​
​replied​​that​​he​​had​​been​​experiencing​​severe​​pain​​in​​his​​shoulder​​for​​years.​​We​​asked​​if​​we​
​could​​pray​​for​​his​​pain​​to​​be​​healed,​​as​​we​​believe​​God​​loves​​him​​and​​wants​​to​​heal​​him​​of​
​this​​pain.​​He​​told​​us​​he​​was​​Muslim,​​to​​which​​we​​replied​​that​​that​​was​​no​​problem​​for​​us​​or​
​God.​​He​​was​​very​​interested​​in​​our​​motives​​and​​reasons​​for​​praying​​for​​others.​

​He​ ​asked​ ​us​​if​​we​​wanted​​something​​in​​return​​for​​the​​prayer,​​perhaps​​a​​sum​​of​​money.​​He​
​said​​he​​also​​believes​​in​​Jesus,​​but​​not​​that​​Jesus​​is​​God.​​He​​asked​​us​​why​​we​​believe​​this​
​and​​where​​it​​is​​written​​in​​the​​Bible.​​We​​picked​​up​​the​​Gospel​​of​​John​​and​​read​​with​​him​​the​
​first​​part​​of​​John​​1.​​Where​​John​​states:​​"In​​the​​beginning​​was​​the​​Word,​​and​​the​​Word​​was​
​with​ ​God,​ ​and​ ​the​​Word​​was​​God,​​and​​the​​Word​​became​​flesh—a​​man—and​​dwelt​​among​
​us,​​and​​we​​have​​seen​​how​​great​​and​​mighty​​He​​is"​​(John​​1:1-15).​

​He​ ​asked​ ​us​ ​how​ ​people​ ​are​ ​healed​ ​when​ ​we​ ​pray​ ​for​ ​them.​ ​We​ ​pointed​ ​him​ ​to​ ​Jesus'​
​statement​​in​​Mark​​16:17-18​​that​​"believers​​will​​lay​​hands​​on​​the​​sick​​and​​they​​will​​recover."​
​And​ ​that​ ​any​ ​believer​ ​can​ ​do​ ​this—lay​ ​hands​ ​on​ ​the​ ​sick​ ​and​​they​​will​​recover.​​It​​requires​
​faith,​​not​​any​​specific​​skills​​or​​qualifications​​on​​the​​part​​of​​the​​believer.​

​He​ ​listened​ ​attentively​ ​and​ ​asked​ ​questions​ ​like,​ ​"How​ ​long​​had​​we​​been​​doing​​this?​​Why​
​were​ ​we​ ​doing​ ​this?"​ ​It​ ​was​ ​a​ ​remarkable​ ​conversation,​ ​and​ ​we​ ​realized​ ​he​ ​genuinely​
​wanted​ ​to​ ​know​ ​how​​the​​Christian​​faith​​works.​​We​​also​​explored​​what,​​according​​to​​Jesus,​
​makes​​a​​person​​righteous​​before​​God.​​Not​​our​​(good)​​deeds​​or​​behavior,​​but​​only​​our​​faith​​in​
​what​​Jesus​​did.​​So​​we​​can't​​rely​​on​​our​​own​​achievements​​or​​qualifications.​

​And​ ​that​ ​faith​ ​in​ ​Jesus​ ​leads​ ​to​ ​the​ ​rebirth​ ​of​ ​the​ ​person​ ​who​​comes​​to​​faith.​​We​​told​​him​
​about​ ​Jesus'​ ​conversation​ ​with​ ​Nicodemus,​ ​who​ ​asked​ ​Jesus​ ​how​ ​someone​ ​can​ ​be​ ​born​
​again.​

​We​​could​​also​​see​​that​​the​​man​​liked​​us.​​He​​regularly​​said​​that​​we​​were​​a​​"good​​person."​​He​
​made​​no​​secret​​of​​his​​appreciation.​​We​​gave​​him​​a​​business​​card​​of​​www.isaruhallah.nl​​This​
​is​​a​​website​​with​​testimonies​​from​​Muslims​​who​​have​​come​​to​​know​​Jesus​​as​​God.​​When​​we​
​offered​​it​​to​​him,​​you​​could​​see​​his​​hesitation​​in​​accepting​​it.​​"I​​don't​​promise​​I'll​​read​​it,"​​he​
​said​ ​gently.​ ​We​ ​could​ ​see​ ​the​ ​conflict​​in​​him​​between​​his​​appreciation​​for​​us​​and​​our​​story​
​and​​his​​faith,​​which​​in​​some​​respects​​is​​diametrically​​opposed​​to​​it.​

​After​ ​about​ ​half​ ​an​ ​hour,​ ​he​ ​indicated​ ​he​ ​would​ ​like​ ​to​ ​continue​ ​and​ ​thanked​ ​us​ ​for​ ​the​
​conversation.​ ​We​ ​didn't​​need​​to​​pray​​for​​his​​painful​​shoulder.​​We​​said​​goodbye​​with​​a​​hug.​
​Afterward,​ ​we​ ​prayed​ ​for​ ​him​ ​that​ ​God​ ​would​ ​reveal​ ​himself​ ​to​ ​him​ ​further,​ ​as​ ​several​
​Muslims​ ​have​ ​done​ ​as​ ​you​​can​​read​​on​​www.isaruhallah.nl​​.​​We​​believe​​that​​an​​encounter​
​with​ ​the​ ​love​ ​and​ ​power​ ​of​ ​the​ ​living​ ​Jesus​ ​is​ ​the​ ​best​ ​way​ ​to​ ​convince​ ​someone​ ​of​ ​their​
​existence.​

​We​​then​​spoke​​with​​a​​woman​​who​​indicated​​she​​had​​no​​pain​​complaints.​​When​​we​​told​​her​
​we​ ​pray​​for​​the​​sick,​​she​​thought​​it​​was​​a​​beautiful​​gesture.​​She​​explained​​that​​she​​had​​no​
​connection​​to​​faith​​because​​it​​had​​never​​really​​crossed​​her​​path.​​Until​​today!​​We​​asked​​her​​if​
​she​​would​​want​​to​​know​​God,​​if​​it​​were​​true​​that​​Jesus​​existed,​​lived,​​and​​spoke​​as​​the​​Bible​
​describes.​

http://www.isaruhallah.nl/
http://www.isaruhallah.nl/


​"Good​​question,​​I've​​never​​really​​thought​​about​​that,​​simply​​because​​it​​never​​really​​crossed​
​my​​path,"​​she​​replied.​​We​​offered​​her​​a​​Gospel​​of​​John​​to​​help​​her​​with​​that,​​but​​she​​politely​
​declined.​​She​​would,​​however,​​examine​​herself​​where​​she​​stands​​in​​relation​​to​​our​​question​
​and​​why​​she​​doesn't​​actually​​believe.​

​We​ ​spoke​ ​with​ ​a​ ​man​ ​who​ ​works​ ​as​ ​a​ ​PostNL​ ​employee.​ ​He​ ​told​ ​us​ ​he​ ​regularly​
​experiences​ ​pain​ ​in​ ​his​ ​left​ ​leg.​ ​He​ ​didn't​ ​know​ ​the​ ​cause,​ ​and​ ​it​​wasn't​​always​​there.​​We​
​asked​ ​if​ ​we​ ​could​ ​pray​ ​for​ ​his​ ​healing,​ ​and​ ​he​ ​agreed.​ ​He​ ​bowed​​his​​head​​and​​folded​​his​
​hands​​as​​we​​pronounced​​healing​​over​​him.​

​After​​the​​prayer,​​we​​asked​​him​​if​​he​​felt​​anything​​happening​​in​​his​​left​​leg.​​"Yes,"​​he​​said.​​"I​
​feel​​something​​flowing​​through​​my​​leg,​​a​​certain​​force."​​We​​asked​​him​​if​​he'd​​had​​that​​feeling​
​before,​​to​​which​​he​​replied​​negatively.​​We​​told​​him​​it​​was​​the​​power​​of​​the​​Holy​​Spirit​​he​​felt​
​and​ ​that​ ​it​ ​was​ ​healing​ ​him.​ ​He​ ​was​ ​open​ ​to​ ​our​​story,​​and​​we​​gave​​him​​a​​copy​​of​​John's​
​Gospel​​and​​our​​reading​​material.​​He​​shook​​our​​hands​​and​​thanked​​us​​heartily​​for​​the​​prayer​
​and​​the​​reading​​material.​

​As​ ​we​ ​walked​ ​around,​ ​we​ ​were​ ​drawn​ ​to​ ​an​ ​elderly​ ​woman​ ​sitting​ ​on​ ​her​ ​walker​ ​in​ ​the​
​square.​​We​​felt​​clearly​​that​​God​​wanted​​us​​to​​speak​​to​​her.​​We​​approached​​her​​and​​asked​​if​
​she​​was​​experiencing​​any​​pain.​​She​​told​​us​​she​​had​​pain​​in​​both​​her​​left​​and​​right​​legs.​​She​
​also​​told​​us​​that​​she​​had​​often​​fallen​​in​​the​​same​​place​​throughout​​her​​life.​​Her​​left​​leg​​had​
​undergone​​surgery.​

​To​ ​relieve​ ​the​ ​strain​ ​on​ ​her​ ​left​ ​leg,​ ​she​ ​had​ ​overloaded​ ​her​ ​right​ ​leg,​ ​causing​ ​pain.​ ​After​
​repeatedly​ ​expressing​ ​her​ ​hopes​ ​of​ ​healing,​ ​she​ ​reported​ ​that​ ​the​ ​pain​ ​had​ ​significantly​
​subsided.​​"It's​​really​​much​​better,"​​she​​said.​

​She​​asked​​us​​about​​our​​background,​​and​​it​​became​​clear​​to​​us​​that,​​like​​us,​​she​​believes​​in​
​Jesus​ ​Christ​ ​as​ ​the​​Son​​of​​God.​​She's​​from​​Sri​​Lanka​​and,​​as​​a​​young​​woman,​​she​​was​​a​
​Hindu.​​She​​has​​three​​children,​​and​​her​​relationship​​with​​her​​husband​​has​​been​​strained​​for​​a​
​long​ ​time.​ ​She​ ​used​ ​to​ ​have​ ​no​ ​interest​ ​in​ ​Jesus,​ ​but​ ​over​ ​the​ ​years,​ ​she​ ​has​ ​come​ ​to​
​believe​​in​​him.​

​She​​was​​also​​baptized​​at​​that​​time.​​During​​those​​years,​​she​​had​​contact​​with​​Christians​​who​
​gave​​her​​a​​Bible.​​She​​began​​reading​​it​​and​​came​​to​​faith​​through​​it.​​During​​that​​phase,​​she​
​also​​encountered​​God​​in​​a​​bright​​light​​that​​shone​​around​​her.​​She​​attends​​church​​regularly,​
​and​​in​​recent​​days,​​she​​had​​asked​​God​​to​​send​​someone​​to​​pray​​for​​her—for​​her​​healing,​​for​
​encouragement.​ ​She​ ​told​ ​us​ ​she​ ​believed​ ​there​ ​was​ ​a​ ​curse​ ​on​ ​her​ ​life​ ​because​​she​​had​
​fallen​​so​​often.​

​At​​the​​end​​of​​our​​conversation,​​we​​prayed​​for​​her​​and​​broke​​this​​curse​​on​​her​​life​​in​​Jesus'​
​name.​ ​After​ ​this​ ​prayer,​​she​​told​​us​​that​​while​​we​​were​​praying​​for​​her,​​she​​felt​​surrounded​
​by​ ​a​ ​sense​ ​of​ ​warmth.​ ​We​ ​told​ ​her​ ​this​ ​was​ ​the​ ​Holy​ ​Spirit​ ​she​ ​was​ ​experiencing.​ ​We​
​encouraged​​her​​to​​thank​​God​​in​​faith​​for​​her​​complete​​healing​​in​​the​​coming​​days.​



​We​​saw​​two​​young​​women​​sitting​​on​​a​​bench​​and​​asked​​them​​if​​they​​were​​experiencing​​any​
​pain.​ ​One​​woman​​told​​us​​she​​had​​pain​​in​​her​​neck.​​When​​she​​turned​​her​​neck​​in​​a​​certain​
​direction,​ ​she​ ​felt​ ​this​ ​pain.​ ​We​ ​asked​ ​her​ ​to​ ​demonstrate​ ​this,​ ​after​ ​which​​she​​turned​​her​
​head​​and​​told​​us​​at​​what​​point​​she​​started​​feeling​​the​​pain.​

​We​​asked​​her​​if​​we​​could​​pray​​for​​her​​healing,​​and​​she​​agreed.​​We​​placed​​our​​hand​​on​​her​
​neck,​​pronounced​​healing,​​and​​then​​asked​​her​​to​​turn​​her​​head​​the​​same​​way​​she​​had​​just​
​done​​to​​see​​if​​the​​pain​​had​​subsided.​

​She​​turned​​her​​head​​and​​asked​​with​​a​​smile​​if​​she​​could​​call​​on​​us​​more​​often,​​because​​the​
​pain​​was​​gone?!​​We​​told​​her​​that​​we​​believe​​the​​pain​​won't​​return​​and​​explained​​that​​it​​was​
​God​​who​​had​​healed​​her.​​We​​also​​explained​​that​​God​​gives​​this​​sign​​to​​show​​that​​he​​exists.​
​We​ ​explained​ ​that​ ​God​ ​wants​ ​a​ ​relationship​ ​with​​them,​​and​​we​​explained​​exactly​​how​​that​
​works.​​We​​gave​​them​​the​​Gospel​​of​​John​​and​​the​​tract​​"How​​Can​​I​​Know​​God?"​​We​​invited​
​them​​to​​read​​it.​


