
Street healing 1 mei 2021 

Enige dagen voor het schrijven van dit verslag is Street healing benaderd door een vrouw met 

een gebedsverzoek. Ze schreef ons dat zij sinds een half jaar een weeïg gevoel in haar 

linkerborst heeft. Een gevoel dat kwam en ging. De laatste twee maanden hield het gevoel 

langer aan en is haar linkerborst ook zwaarder geworden. Ze is daarom naar de huisarts 

gegaan, die een knobbeltje heeft geconstateerd. Daarom had ze vrijdag (gisteren, 30 april), 

een afspraak in het ziekenhuis op de mama poli voor verder onderzoek. 

We hebben haar uitgenodigd om naar de Street healing te komen, zodat we daar voor haar 

konden bidden. Ze stemde toe en ze zou ons vandaag op straat ontmoeten voor de Xenos. 

Tijdens de Street healing kregen we wonderlijk nieuws van haar: ze was naar het ziekenhuis 

geweest voor een aantal onderzoeken en ze hebben niets meer kunnen vinden.  

Zelfs het knobbeltje was weg! Ze vertelde dat er veel voor haar was gebeden en dat ze gelooft 

dat ze is genezen in Jezus naam. Wat een geweldig nieuws en wat een wonder! We hebben 

haar gevraagd of we hiervan melding mochten maken in het Street healing verslag en dat 

mocht. Tot eer van God, die groot en goed is. Halleluja! 

We spraken vandaag ook twee dames, waarvan ervan één in een rolstoel zat. Ze bleek net 

geopereerd te zijn aan haar voet en had veel pijn, pijnniveau 8 op de schaal van 10. De 

vrouwen vertelden over hun leven. Hoe zij op jonge leeftijd misbruikt waren door hun vader. 

Dat ze allebei twee kinderen van hem hadden gekregen. Dat dit misbruik hun hele leven had 

getekend.  

Ze geloofden niet, maar ze hebben zich wel afgevraagd waar God was in die tijd? Had hij hen 

niet kunnen beschermen? We hebben hen liefdevol het evangelie verteld en wie God is. Een 

liefdevolle vader. Dat God meehuilt en -lijdt met hen en dat hij dit zeker niet heeft gewild. 

Dat God ook Rechter is. Dat ieder mens eens voor Hem komt te staan en rekenschap moet 

afleggen over zijn of haar daden. Dat God veel lijden niet kan voorkomen, omdat mensen nu 

eenmaal keuzes maken die ingaan tegen zijn wil. Maar dat hij met Zijn liefde en troost wel in 

de pijn wil en kan komen, in het misbruik. En dat Zijn liefde troost en herstel wil brengen om 

het misbruik een plaats te kunnen geven.  

We mochten daarna voor de voet van de vrouw bidden. We spraken genezing uit, waarna de 

vrouw zei dat de pijn minder werd. Een 6. En dat ze een "licht" gevoel in haar voet kreeg, 

hetgeen een manifestatie is van de Heilige Geest. Na nog een keer bidden bleef de pijn 

hetzelfde en was het voldoende voor haar. We geloven dat God haar voet verder zal genezen. 

De vrouw met de zere voet was duidelijk aangesproken door onze ontmoeting en nam het 

Johannes evangelie en het boekje Nieuw leven aan. We bidden dat deze ontmoeting ze zal 

helpen om God's liefde en troost te kunnen ontvangen in hun gebrokenheid. Als er iemand is 

die mee kan voelen met het diepste lijden dat een mens moet doormaken, dan is het onze God. 

En Zijn naam is Jezus. Redder, verlosser, heelmeester.  

We spraken vandaag diverse jongeren die onverschillig staan ten opzichte van God en geloof. 

Een jonge man vroeg zich hardop af of Jezus wel echt bestaan had? Terwijl onze jaartelling is 

begonnen met Zijn geboorte. En hij geloofde meer in de wetenschap. Een andere jonge man 

wilde niet over God nadenken. Hij had het prima voor elkaar, zei hij.  

 



Hij was jong, gezond en ging nog lang niet dood. Toen wij hem wezen op het feit dat de dood 

geen rekening houdt met leeftijd en hij morgen dood kan zijn, was dit wel even slikken. Want 

is er leven na de dood zoals de bijbel stelt? En Jezus kwam om ons te redden van de hel en 

sprak regelmatig over het bestaan van een hel. Jezus kwam om ons eeuwig leven te geven, 

dus leven na de dood. Deze jonge mannen hoorden ons vriendelijk aan, namen de tijd om naar 

ons te luisteren, maar gaven te kennen niet te willen geloven. Ook wilden ze geen JE 

aannemen, omdat ze dat zo toch in de vuilnisbak zouden gooien. We hopen en bidden dat 

deze jonge mannen toch onderzoek gaan doen naar Jezus. Door de bijbel te gaan lezen en te 

bepalen waarom ze Jezus afwijzen. Veel mensen die geprobeerd hebben het bestaan van Jezus 

te ontkrachten door de bijbel te bestuderen, zijn namelijk tot geloof gekomen. Inclusief de 

vader van Robert, die op 58 jarige leeftijd tot bekering kwam. Omdat hij bovennatuurlijke 

vrede ervaarde toen hij de bijbel ging lezen. Dat vond hij zo bijzonder, dat hij bleef lezen. En 

tot geloof kwam! Op 61 jarige leeftijd overleed de vader van Robert en leeft nu in alle 

eeuwigheid bij God. Omdat hij de bijbel ging lezen en onderzoeken. 

Een andere jonge man droeg veel ringen met doodshoofden en allerlei symbolen. Ook had hij 

veel tatoeages, veel had met de dood te maken. Hij vertelde dat hij vroeger Gothic was 

geweest en nu overtuigd atheïst was. Hij geloofde niet in een God. Hij geloofde in zichzelf. 

Toen wij hem vertelden dat het atheïsme ook een geloof is, stoorde hem dat. Hij vond het niet 

leuk te horen dat hij ook geloofde. Immers, je kunt niet bewijzen dat God niet bestaat, dus 

geloof je.  

In dat soort gesprekken voel je je soms echt machteloos. Het enige wat je kunt doen is deze 

mensen liefhebben. Uiteindelijk is liefde een Persoon en je verlangt dat deze jongeren deze 

Persoon ontmoeten, door jou heen. Uiteindelijk overtuigt Liefde veel meer dan woorden.  

Dit waren weer de voornaamste ontmoetingen die we deze dag hadden. We hopen dat dit 

verslag je bemoedigt in je geloof en je waar nodig helpt te worden wie je bent: vergeven, 

geliefd en geaccepteerd in Jezus Christus! 

 

Halleluja! 

 


